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‘Ik droeg het kruis’ 

Ik droeg het kruis terwijl de wereld joelde 

achter Hem aan, en kreeg een stevig deel 

van alle spot die ze voor Hem bedoelden. 

Ik wilde niet, het kostte me te veel. 

Onder de dwarsbalk en de ruwe handen 

van de soldaten kromp ik in elkaar. 

Het pijnlijkste van alles was de schande: 

Ik liep te zwoegen als een moordenaar. 

Tot ik ging inzien, met vernieuwde ogen, 

hoe Jezus deze kwelling onderging. 

In zijn gestalte zag ik mededogen 

dat sterker was dan de vernedering. 

Mijn schouders werden blauw, de zijne bloedden. 

Ik was onwillig, Hij was als een lam. 

Dankzij het kruis begon ik te vermoeden 

hoe groot de last was die Hij op zich nam. 

Ik voelde hoe mijn dwarsbalk-zware zonden 

Hem raakten in zijn lichaam, in zijn hart. 

Zo werd ik gaandeweg aan Hem verbonden: 

ik deelde in Zijn liefde en Zijn smart. 

Dit kruis leek zinloos, maar het was een zegen. 

Het heeft mijn leven richting God geleid. 

Dankzij het kruis heb ik een wil gekregen 

die buigzaam is; ik raak mijn zelfzucht kwijt. 

Ik heb het kruis van Jezus meegedragen, 

mijn voeten in zijn donkerrode spoor. 

Ik wilde niet, ze hebben me geslagen. 

Toen moest het maar – nu dank ik God ervoor. 
(Arie Maasland) 

 



• Welkom en Mededelingen 

• Zingen:  Ps. 22: 3 en 12 NB 

Maar ik, mijn God, lig machteloos terneer. 

Ik word vertrapt, ik heb geen leven meer. 

Meesmuilend gaan zij tegen mij tekeer, 

al die mij smaden. 

Zij raden mij, terwijl zij mij verraden: 

"Zoek het bij God, geef Hem uw leed te dragen, 

Hij zal u redden naar zijn welbehagen", 

zo klinkt hun spot. 

12. Dit zal gedenken wie zich nog verweert, 

tot alle natie zich tot Hem bekeert 

en voor de Koning die het al regeert 

zich neer zal buigen. 

De verste einden zullen het getuigen, 

dat niets gelijk aan zijn verheven macht is, 

dat Hem de heerlijkheid, dat Hem de kracht is, 

het Koninkrijk! 

 

• Votum en groet 

• Geloofsbelijdenis uit Mattheüs 5: 38-48 

38 U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand.  

39 Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de 

rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;  

40 en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het 

bovenkleed;  

41 en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem .  

42 Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.  

43 U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.  

44 Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u 

haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;  

45 zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan 

over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.  

46 Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars 

niet hetzelfde?  

47 En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet 

zo?  

48 Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is. 

 

• Zingen: Opwekking 614 

Zie hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem 

met een kruis op zijn rug 

en een doornenkroon. 

Hoor de menigte schreeuwt en roept: 

'Kruisigt Hem!' 

Zo gaf God zijn eigen Zoon. 

Zie het Lam aan het kruis 

daar op Golgotha, 

als de koning der Joden wordt hij veracht. 

Zie de liefde voor ons in zijn ogen staan 

als hij roept: 'Het is volbracht'.  

 

Refrein: 

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 

dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg. 

 



In het rijk van de dood is Hij neergedaald. 

Ja, uit liefde voor ons heeft Hij dit gedaan. 

Maar de steen van het graf is 

nu weggehaald, 

Jezus leeft, Hij is opgestaan. 

(Refrein) 

En nu kom ik tot U met vrijmoedigheid, 

met ontzag en respect 

kniel ik voor U neer. 

U bent Koning en God tot in eeuwigheid, 

U bent Jezus, de hoogste Heer. 

Refrein: 

 

Ja, ik dank U voor uw genade, o Heer, 

dat U het kruis voor mij droeg. 

U bewijst uw genade aan mij telkens weer. 

Uw genade is mij genoeg, 

uw genade is mij genoeg. 

 

• Gebed om de Heilige Geest 

• Schriftlezing: Markus 15: 21-32 

De kruisiging 

21 En zij dwongen een voorbijganger, Simon van Cyrene, die van de akker kwam, de vader van 

Alexander en Rufus, dat hij Zijn kruis droeg.  

22 En zij brachten Hem naar de plaats Golgotha, dat is vertaald: Schedelplaats.  

23 En zij gaven Hem met mirre gemengde wijn te drinken, maar Hij nam die niet.  

24 En toen zij Hem gekruisigd hadden, verdeelden zij Zijn kleren: door het lot te werpen 

bepaalden zij wat ieder ervan nemen zou.  

25 En het was het derde uur en zij kruisigden Hem.  

26 En het opschrift met Zijn beschuldiging was boven Hem geschreven: DE KONING VAN DE 

JODEN.  

27 En zij kruisigden met Hem twee misdadigers, een aan Zijn rechter- en een aan Zijn linker zijde.  

28 En het Schriftwoord is in vervulling gegaan dat zegt: En Hij is onder de misdadigers gerekend.  

29 En de voorbijgangers lasterden Hem en schudden hun hoofd en zeiden: Ha! U die de tempel 

afbreekt en in drie dagen opbouwt,  

30 verlos Uzelf en kom van het kruis af!  

31 En evenzo spotten ook de overpriesters, samen met de schriftgeleerden, onder elkaar en 

zeiden: Anderen heeft Hij verlost, Zichzelf kan Hij niet verlossen.  

32 Laat de Christus, de Koning van Israël, nu van het kruis afkomen, opdat wij het zien en gaan 

geloven. Ook zij die met Hem gekruisigd waren, smaadden Hem. 

 

• Zingen: Gez. 189 

1 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

hangt ten spot van snode smaders. 

Zoon des Vaders, 

waar is toch uw almacht thans, 

waar uw goddelijke glans? 

2 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis, 

en Hij hangt er mijnentwegen, 

mij ten zegen. 

Van de vloek maakt Hij mij vrij, 

en zijn sterven zaligt mij. 

 



3 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis. 

Zou ik dan in droeve dagen 

troostloos klagen? 

Als ik naar zijn kruis mij richt, 

valt mijn eigen last mij licht. 

4 Mijn Verlosser hangt aan 't kruis! 

'k heb mij, Heer, voor dood en leven 

U gegeven. 

Laat mij dan in vreugd en pijn 

met U in gemeenschap zijn. 

 

• Verkondiging: ‘Kruisdrager tegen wil en dank’ 

• Zingen:  Gez. 177: 1, 2, 5 en 7 

1 Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, 

in deze zee verzinken mijn gedachten: 

o liefde die, om zondaars te bevrijden, 

zo zwaar moest lijden. 

2 'k Zie U, God zelf, in eeuwigheid geprezen, 

tot in de dood als mens gehoorzaam wezen, 

in onze plaats gemarteld en geslagen, 

de zonde dragen. 

 

5 Dit breekt mijn trots. Waar zou ik nog op 

bogen? 

Ik lig in 't stof, maar God komt mij verhogen, 

nu ik van vijand Gods en tegenstander 

in vriend verander. 

7 Laat mij, o Heer, uw won’dre wijsheid prijzen, 

dwaasheid en ergernis voor wereldwijzen, 

laat mij uw kruis dat sterken zwakheid noemen 

als sterkte roemen. 

 

• Dankgebed 

• Inzameling van de gaven 

• Zingen:  Ps. 69: 8 NB 

Maar ik, die diep gebukt ga onder leed, 

ik zal nochtans uw grote goedheid prijzen. 

Dat is U liever, Heer, dan eerbewijzen, 

offers waarmee men voor het altaar treedt. 

Als uit de afgrond zo uw lof opgaat, 

dan zal dat uw bedroefden blijdschap geven, 

daar Gij de onderdrukten gadeslaat. 

Gij allen die God zoekt, uw hart herleve! 

 

• Zegen  

• Zingen: Gez. 195: 1 en 4 (Wij verlaten in stilte de zaal)  

1 Nu valt de nacht. 

Het is volbracht: 

de Heer heeft heel zijn leven 

voor het menselijk geslacht 

in Gods hand gegeven. 

4 't Is goed, o Heer, 

Gij hoeft de eer 

van God niet meer te staven. 

Leggen wij ons bij U neer, 

in uw dood begraven. 

 

 


