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Welkom, mededelingen

Zingen: Gezang 1
God heeft het eerste woord.

Hij heeft in den beginne
het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Stil gebed, bemoediging en groet

Zingen: Gezang 293
Wat de toekomst brengen moge,

mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht, ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Gebed

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.



Bijbellezing: Psalm 1

! Welzalig de man

die niet wandelt in de raad van de goddelozen,

die niet staat op de weg van de zondaars,

die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van
de HEERE

en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan
waterbeken,

die zijn vrucht geeft op zijn tijd,

waarvan het blad niet afvalt;

al wat hij doet, zal goed gelukken. * Maar zo zijn de goddelozen niet:

die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. > Daarom blijven de goddelozen
niet staande in het gericht,

de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. ® Want de HEERE
kent de weg van de rechtvaardigen,

maar de weg van de goddelozen zal vergaan.

Zingen: Psaim 1: 1 en 2

Gezegend hij, die in der bozen raad

niet wandelt, noch met goddelozen gaat,
noch zich door spotters in de kring laat noden,
waar ieder lacht met God en zijn geboden,
maar die aan 's HEREN wet zijn vreugde heeft
en dag en nacht met zijn geboden leeft.

Hij is een groene boom die staat geplant
waar waterbeken vloeien door het land.

Zijn loof behoeft de droogte niet te duchten,
te goeder tijd geeft hij zijn rijpe vruchten.
Gezegend die zich aan Gods wetten voedt:
het gaat hem wel in alles wat hij doet.

Verkondiging

Zingen Psalm 97: 1 en 6

Groot Koning is de HEER.
Volken, bewijst Hem eer,
breek uit in jubel, aarde,

nu Hij de macht aanvaardde.
De landen wijd en zijd

zijn in zijn naam verblijd.

Op recht en op gericht

heeft Hij zijn troon gesticht
in de verborgenheid.

Gods heil, Gods glorie staat
licht als de dageraad

reeds voor het oog te gloren
van wie Hem toebehoren.
Een vreugde van de HEER
stroomt in hun harten neer.
Gij die rechtvaardig zijt,
weest in de HEER verblijd.
Zijn naam zij lof en eer!



Dankgebed
Collecte

Zingen: Opwekking 602

Vrede van God, de vrede van God,
de vrede van God zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Heilige Geest, de Heilige Geest,
de Heilige Geest zij met jou.
Vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.

Zegen

In Jezus' naam, in Jezus' naam,
in Jezus' naam geef ik jou:
vrede van Hem, vrede van God,
de vrede van God zij met jou.



