
Mededelingen 
Morgendienst: 10.00 uur  Middagdienst: 14.00 uur 
Br. B. Koerts Br. B. Koerts 

Gastgezin: fam. H. Raveling (jr) Gastgezin fam. H. Raveling (jr) 
Geluid: Hilco Westra Geluid: Willem Wubs 
Oppas zaal 2 (0-3)  
Evelien Meijer 
Geertje Davids 
Anita van der Laan 

Oppas zaal 1 (3-6) 
Jantine Veldkamp 
Leonie Cannegieter 

Oppas zaal 2 (0-3) 
Kora Davids 
Yvonne Cannegieter 
Marijke Cannegieter 

In verband met kinderactiviteiten houden we met startzondag het kerkplein autovrij. U wordt 
verzocht uw auto elders te parkeren. 
 
Mededelingen  

▪ Bloemengroet: Vandaag worden de bloemen weggebracht door de jeugd van de 
gemeente. Na de middagdienst komt de jeugd in kleine groepjes bij u langs. Bent u niet 
thuis? Wilt u dit dan laten weten aan Dennis Westra, (mob: 06-12089300) 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede 
collecte is bestemd voor de jeugd 

• Startzondag: Vandaag is het startzondag. We starten met het nieuwe seizoen. Na de 
morgendienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje 
koffie. Zr. Wies Pater zal een presentatie geven over haar werk. Aansluitend staat er een 
maaltijd voor u klaar. Allen van harte uitgenodigd! 

• Programma startweek: Het programma voor de startweek is als volgt: 
Maandag 10 september 18.30 – 9.30       Spijkerbroek hangen. 
Woensdag 12 september    
 

13.30 – 6.00       Middagprogramma 
zondagsschool 

Woensdag 12 september    
 

19.00 – 
20.30       

Avondprogramma 
clubs 

Vrijdag 14 september        18.30 – 
21.00       

Volleybaltoernooi 

▪ Kookboek jeugdclubs: Zoals eerder vermeldt willen de Jeugdclubs werken aan een 
receptenboekje. Ze hebben tot nu toe al drie recepten vanuit de gemeente mogen 
ontvangen. Het is fijn als er ook in het boekje gebladerd kan worden, daarom hopen ze 
op nog meer inzendingen. Heeft u nog een recept liggen van uzelf of van de snert van 
uw overgrootmoeder? Schroom dan niet om deze te delen met iemand van de 
clubleiding. 

▪ Collectebonnen: Morgen bent u in de gelegenheid om collectebonnen te kopen. De 
penningmeester zit voor u klaar van 18.30 uur tot 19.00 uur. 

  
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 16 september 2018: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. A.G. van der Heijden voor te gaan. Het 
gastgezin voor deze zondag is fam. R. Cannegieter. 



Liturgie Zondagochtend 
• Welkom + Mededelingen: 

• Zingen: Psalm 149:1, 2 (NB) (orgel) 
Halleluja! laat opgetogen 
een nieuw gezang den Heer verhogen. 
laat allen die Gods naam belijden 
zich eensgezind verblijden. 
Volk van God, loof Hem die u schiep; 
Israël, dank Hem die u riep. 
Trek, Sion, in een blijde stoet 
uw Koning tegemoet. 

Laat het een hoge feestdag wezen. 
De naam des Heren wordt geprezen 
met het aloude lied der vaad'ren. 
De heil'ge reien naad'ren. 
En zo danst in het morgenlicht 
heel Gods volk voor zijn aangezicht 
en slaat de harp en roert de trom 
in 's Heren heiligdom. 

 
• Stil gebed (staand) 
• Votum (staand) 
• Zingen: Is je deur nog op slot 

Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis 
Refr. 
 
 

Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen  

 
Je hart is net een huisje 
waar het gezellig is 
maar ‘t is er nog zo donker 
er is iets dat ik mis  
Refr. 
 
 

Is je deur nog op slot? 
is je deur nog op slot? 
van je krr, krr, krr 
doe ‘m open voor God 
want de Heer wil bij je wonen 
en dan ben je nooit alleen (2x) 

 
 

• Gebed dat God ons zal helpen 

• Woorden van God voor jou: 
• Zingen: Lees je Bijbel bid elke dag (orgel)  

Lees je Bijbel bidt elke dag 
bidt elke dag, bidt elke dag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Dat je groeien mag 
Lees je Bijbel bidt elke dag 
Dat je groeien mag 

Read your bible pray every day 
pray every day, pray every day 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 
if you want to grow 
if you want to grow 
Read your bible pray every day 
if you want to grow 

 



• Lezen uit de Bijbel: Daniël 3:8-18 
8 Op dat moment kwamen er een paar Babyloniërs bij de koning. Ze beschuldigden de Judeeërs. 
9 Ze zeiden tegen koning Nebukadnezar: "Mijn heer de koning, leef in eeuwigheid! 10 U heeft 
het bevel gegeven dat, zodra de muziek begon te spelen, iedereen moest neerknielen en zich 
diep moest buigen om het gouden beeld te aanbidden. 11 Ook heeft u gezegd dat wie dat niet 
deed, in de brandende oven gegooid zou worden. 12 Mijn heer de koning, een aantal mannen 
heeft zich niets van u aangetrokken. Het zijn de mannen uit Juda die u heeft aangewezen tot 
bestuurders van de provincie Babel, namelijk Sadrach, Mesach en Abednego. Ze willen uw goden 
niet aanbidden. Ook het gouden beeld niet dat u heeft neergezet." 
13 Koning Nebukadnezar werd woedend. Hij gaf het bevel om Sadrach, Mesach en Abednego te 
halen. Ze werden bij de koning gebracht. 14 De koning zei tegen hen: "Sadrach, Mesach en 
Abednego, is het waar dat jullie weigeren om mijn goden te aanbidden? En dat jullie niet willen 
neerknielen voor het beeld dat ik heb neergezet? 15 De muziek zal weer gaan spelen. Zorg 
ervoor dat jullie klaarstaan. Als jullie de muziek horen, zorg dan dat jullie neerknielen, je diep 
buigen en het beeld aanbidden dat ik heb gemaakt. Als jullie dat niet doen, zullen jullie 
onmiddellijk in de brandende oven worden gegooid. En welke god zal jullie dan nog kunnen 
redden?" 16 Toen antwoordden Sadrach, Mesach en Abednego: "Mijn heer de koning, het is niet 
nodig dat wij ons tegenover u verdedigen. 17 Het is zó: de God die wij aanbidden is in staat om 
ons te redden. Hij zal ons uit de brandende oven en uit uw macht redden. 18 Maar ook als Hij dat 
niet doet, mijn heer de koning, zullen we uw goden niet aanbidden. En we zullen ook niet buigen 
voor het gouden beeld dat u heeft neergezet." 
 

• Zingen: Ben je groot of ben je klein 
Ben je groot of ben je klein of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun of ben je blank 
of bruin; 
God houdt van jou! 
Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
Het geeft niet wat je doet; 
God houdt van jou! 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 

• Preek: Een vurig geloof! 
• Zingen: Dank u voor de wond’ren die gebeuren  

Dank U voor de wond'ren die gebeuren. 
Dank U voor de bloemen in het veld. 
Dank U dat Uw schepping vol met kleuren 
van Uw liefde voor een mens vertelt. 

Refrein: 
Dank, dank, dank o Heer. 
U blijft altijd bij ons Heer. 
Amen, amen, amen. 

 
 



Dank U voor die duizend mooie dingen; 
Dank U voor Uw liefde elke dag. 
Dank U dat als zorgen mij omringen 
ik eenvoudig bij U komen mag. 
Refrein. 

Dank U voor het zonlicht in de straten; 
Dank U voor de sterren in de nacht. 
Dank U dat als vrienden mij verlaten 
U vanuit de hemel naar mij lacht. 
Refrein. 

 
Dank U voor het wonder in mijn leven; 
Dank U voor Uw Geest en voor Uw kracht. 
Dank U dat U alles hebt gegeven, 
dat U alles voor mij hebt volbracht. 
Refrein. 

 
• Dank aan God en gebed voor anderen: 
• collecten: 
• Zingen: Opwekking 249 (orgel) (staand) 

Heer, wat een voorrecht 
om in liefde te gaan, 
schouder aan schouder 
in uw wijngaard te staan, 
samen te dienen, te zien wij U bent, 
want uw Woord maakt uw wegen bekend. 
Refrein: 

Samen te strijden in woord en in werk. 
Eén zijn in U, 
dat alleen maakt ons sterk. 
Delen in vreugde, in zorgen, in pijn, 
als uw kerk, die waarachtig wil zijn. 
Refrein: 

 
Refrein: 
Samen op weg gaan, 
dat is ons gebed, 
als een volk, dat juist daarvoor 
door U apart is gezet. 
Vol van uw liefde, 
genade en kracht, 
als een lamp, die nog schijnt 
in de nacht. 

 
• Zegenbede (staand) 



Liturgie zondagmiddag 
• Welkom en mededelingen 

• Stil gebed 
• Votum 
• Zingen Opwekking 589 – Ik wil juichen voor U mijn Heer 

Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 

Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 

 
Refrein: 
En ik ga door de poorten met een loflied, 
want ik wil U ontmoeten deze dag. 
En ik zing U alle lof toe, 
'k hef mijn handen naar U op. 
Ik prijs Uw naam, 
God van de eeuwigheid. 
 
Ik wil juichen voor U, mijn Heer, 
met blijdschap in mijn hart. 
Ik wil jubelen voor U, Heer, 
mijn hart is vol ontzag. 

Ik erken: U, Heer, bent God 
en ik behoor U toe. 
Mijn aanbidding is slechts voor U 
wat ik ook denk of voel. 

 
Want de Heer is goed. 
Zijn goedertierenheid 
is tot in eeuwigheid, amen! 
Ja, de Heer is goed, 
zijn liefde en zijn trouw 
zijn tot in eeuwigheid, amen! 
 
Refrein 

 

• Gebed 
• Schriftlezing: Markus 10:17-31 (HSV) 

De rijke jongeman 
17En toen Hij naar buiten ging om op weg te gaan, snelde er iemand naar Hem toe, viel voor 
Hem op de knieën en vroeg Hem: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te 
beërven?  
18En Jezus zei tegen hem: Waarom noemt u Mij goed? Niemand is goed behalve Eén, namelijk 
God.  
19U kent de geboden: U zult geen overspel plegen; u zult niet doden; u zult niet stelen; u zult 
geen vals getuigenis afleggen; u zult niemand benadelen; eer uw vader en uw moeder.  
20Maar hij antwoordde Hem: Meester, al deze dingen heb ik in acht genomen van mijn jeugd af.  



21En Jezus keek hem aan en had hem lief, en Hij zei tegen hem: Eén ding ontbreekt u: ga heen, 
verkoop alles wat u hebt en geef het aan de armen en u zult een schat hebben in de hemel; en 
kom dan, neem het kruis op en volg Mij.  
22Maar hij werd treurig over dat woord en ging bedroefd weg, want hij had veel bezittingen.  
23En terwijl Hij rondkeek, zei Jezus tegen Zijn discipelen: Hoe moeilijk kunnen zij die rijkdommen 
bezitten, het Koninkrijk van God binnengaan!  
24En de discipelen verbaasden zich over Zijn woorden. Maar Jezus antwoordde opnieuw en zei 
tegen hen: Kinderen, hoe moeilijk is het dat zij die op rijkdommen vertrouwen, het Koninkrijk van 
God binnengaan!  
25Het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke het 
Koninkrijk van God binnengaat.  
26En zij stonden nog meer versteld en zeiden tegen elkaar: Wie kan dan zalig worden?  
27Maar Jezus keek hen aan en zei: Bij de mensen is het onmogelijk, maar niet bij God, want bij 
God zijn alle dingen mogelijk.  
28En Petrus begon tegen Hem te zeggen: Zie, wij hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.  
29En Jezus antwoordde: Voorwaar, Ik zeg u: er is niemand die huis of broers of zusters of vader 
of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van Mij en om het Evangelie,  
30of hij ontvangt honderdvoudig, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en 
kinderen en akkers, met vervolgingen, en in de wereld die komt, het eeuwige leven.  
31Maar veel eersten zullen de laatsten zijn, en veel laatsten de eersten.  
 

• Zingen (2 liederen): Sela- Laat ons samen een zijn 
Heer, U bent één: El Elohim, 
als God de Vader, Zoon en Geest. 
U laat volmaakte eenheid zien, 
die er altijd is geweest. 

Drieënig God, U maakt ons één, 
als kerk die van vergeving leeft. 
U brengt ons samen, U alleen, 
door de eenheid van de Geest. 

  
Laat ons samen één zijn Heer, verenig uw kerk 
door de kracht van de liefde. 
Laat de wereld zien dat Jezus leeft, in ons werkt; 
voor de glorie van uw naam. 

  
Niemand is minder, niemand meer; 
wij zijn gegeven aan elkaar 
door Jezus Christus onze Heer, 
die ons lief heeft en aanvaardt. 

 
• Opwekking 815 – Vul dit huis met uw glorie 

Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw glorie. 
Vul dit huis met Uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan onz Uw heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, breng hulde geef Hem eer. 



• Verkondiging: “Een briefje uit de hemel” 
• Zingen: Opwekking 789 

U leert me lopen op het water, 
de oceaan is weids en diep. 
U vraagt me alles los te laten, 
daar vind ik U en ik twijfel niet. 
(Refrein) 

De diepste zee is vol genade. 
Uw sterke hand, die houdt mij vast. 
En als mijn voeten zouden falen, 
dan faalt U niet, want uw trouw houdt stand. 
(Refrein) 

 
Refrein: 
En als de golven overslaan, 
dan blijf ik hopen op uw Naam. 
Mijn ziel vindt rust, 
want in de storm bent U dichtbij. 
Ik ben van U en U van mij. 

 
Geest van God, leer mij te gaan over de golven, 
in vertrouwen U te volgen, 
te gaan waar U mij heen leidt. 
Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. 
Ik vertrouw op uw genade, 
want ik ben in uw nabijheid. 
(Refrein) 
 

• Dankgebed  
• Collecte + Zingen tijdens collecte Opwekking 720 – God maakt vrij 

In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 
(2x) 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
 
In de naam van de Vader, 
in de naam van de Zoon, 
in de naam van de Geest voor Uw troon, 
zijn wij hier gekomen en verhogen Uw 
naam. 
U geeft ons genade, U roepen wij aan. 

Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het: 
Refrein 

 
 



God maakt vrij, God maakt vrij 
in die hoop leven wij. 
Ons verdriet wordt een lied. 
God maakt vrij, God maakt vrij 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het, ja de wereld ziet het: 
Refrein 

God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij 
Hoor ons loflied Heer, onze dank weerklinkt 
eng’len buigen neer, Uw gemeente zingt 
en U draagt ons hoog op Uw vleugels mee. 
Heel de wereld ziet het,  
ja de wereld ziet het: 
Refrein 

 
God maakt vrij, God maakt vrij 
God maakt vrij, God maakt vrij. 

 
• Geloofsbelijdenis 

• Zingen Opwekking 818 – Op die dag 
Eenmaal maakt U alles weer nieuw, Jezus. 
Eenmaal heelt U iedere wond, 
heel de oude wereld verdwijnt; 
de pijn voorbij. 
Eenmaal maakt U alles volmaakt, Jezus. 
Eenmaal zal het duidelijk zijn, 
alle zorg en wanhoop verdwijnt; 
de angst voorbij. 

Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw, 
op die dag. 
Eenmaal zijn we werkelijk vrij, Jezus. 
Eenmaal is het vechten voorbij, 
dan zien we uw macht en uw pracht, 
op die dag. 
(Refrein 2x) 

 
Refrein: 
Op die dag, in de hemel, 
wat een dag, wat een vreugde zal dat zijn, 
dan zijn wij bij Jezus 
en klinkt het overwinningslied. 

 
Eenmaal, oog in oog met de Heer Jezus, 
kan genade heerlijker zijn? 
En U maakt ons anders en nieuw. 
Ja, U maakt ons anders en nieuw. 
U maakt ons anders en nieuw 
op die dag. 
(Refrein) 
En klinkt het overwinningslied. 

 
• Zegenbede 

 


