
 
Liturgie voor de morgendienst op zondag 13 januari 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 
Ds. R. van der Kamp (Heilig Avondmaal) Br. B. Koerts 
Gastgezin: fam. J. Cannegieter Gastgezin: fam. J. Cannegieter 
Oppasdienst 
Janna Meijer 
Geeke Wijsbeek 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst 
Annie Cannegieter 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst 
Anka Koerts 
Evelien Meijer 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar mevrouw G. Meijer-Cannegieter en worden weggebracht door Klasina 
Wubs. 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor een diaconaal doel. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3.  
 Koekactie Kinderkoor: Kinderkoor "De Kleine Parels" organiseert i.s.m. 

bakkerij Brans & Westers een koekactie. In de hal van de kerk liggen 
bestellijsten. Hier kunt u uw bestelling op noteren. U kunt kiezen uit ; 
ontbijtkoek, kruidkoek en oude wijven koek. De koeken kosten per stuk 
€3,50. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor nieuwe apparatuur. 
U kunt uw bestelling doorgeven tot uiterlijk zondag 20 januari. U kunt de 
koeken afhalen in het gebouw op maandagavond 28 januari (tussen 18:00 -
19:30 uur) Ben u niet in staat om de koeken te komen halen zet dan even 
een  letter  B  achter uw naam op de bestellijst. Dan kunnen we de koeken bij 
u bezorgen. Alvast hartelijk dank voor uw bestelling! 

 Gezocht: De jeugdclubs zijn op zoek naar bolletjes katoenwol of restjes 
daarvan. Heeft u thuis nog wat liggen wat u niet meer gebruikt? Wilt u dit 
dan geven aan de jeugdclubs? 
 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 20 januari 2019: Volgende beginnen de diensten op de normale 

tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. H.J.Th. 
Velema voor te gaan. Gastgezin op deze zondag is fam. J. Smid. 

 Gebedszangdienst: Op 25 januari is er een gebedszangdienst tijdens de week 
van gebed. De dienst begint om 19.30 uur. In verband met deze dienst zal er 
in de maand januari geen gebedsgroep zijn. 

 
 

 
 
 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen als psalm van de opgang: Psalm 97: 6 
Gods heil, Gods glorie staat 
licht als de dageraad 
reeds voor het oog te gloren 
van wie Hem toebehoren. 
En vreugde van de HEER 
stroomt in hun harten neer. 
Gij die rechtvaardig zijt, 
weest in de HEER verblijd. 
Zijn naam zij lof en eer! 
 

Stil gebed 
Groet en bemoediging (staande) 
 
Zingen: Psalm 100: 1 
Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, 
zult voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
De Tien Woorden 
 
Zingen: Psalm 100: 2 
Roept uit met blijdschap: "God is Hij. 
Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 
 
Gebed om de opening van Gods Woord en de verlichting van Zijn Heilige Geest 
 
Evangelielezing: Markus 2: 13 - 17 
 
13 En Hij vertrok weer naar de zee; en heel de menigte kwam naar Hem toe, en Hij 
onderwees hen. 14 En Hij ging verder en zag Levi, de zoon van Alfeüs, in het tolhuis 
zitten en zei tegen hem: Volg Mij! En hij stond op en volgde Hem. 
15 En het gebeurde, toen Hij in diens huis aanlag, dat ook veel tollenaars en zondaars 
met Jezus en Zijn discipelen aanlagen; want zij waren met velen en waren Hem 
gevolgd. 16 En toen de schriftgeleerden en de Farizeeën Hem zagen eten met de 
tollenaars en zondaars, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet en drinkt Hij met 
de tollenaars en zondaars? 17 En toen Jezus dat hoorde, zei Hij tegen hen: Wie gezond 
zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn.  Ik ben niet gekomen om 
rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan 
 



Zingen: Psalm 72: 4 
Hij zal de redder zijn der armen, 
hij hoort hun hulpgeschrei. 
Hij is met koninklijk erbarmen 
hun eenzaamheid nabij. 
Hij helpt, met hun bestaan bewogen, 
die zijn in vrees verward. 
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen. 
Hij draagt hen in zijn hart. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Gezang 170: 2 en 6 
Arts aller zielen, 't is genoeg, 
als Gij ons neemt in uw hoede. 
Heel toch de wond, die 't leven sloeg, 
laat ons niet hooploos verbloeden. 
Spreek slechts één woord, één woord 
met macht, 
dan krijgt ons leven nieuwe kracht. 
Spreek, dan keert alles ten goede. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
Zingen: Psalm 43: 4 
Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijdt 
 
Lofprijzing 
 
Zingen: Gezang 457: 4 
Heilig, heilig, heilig! Heer, God 
almachtig 
hemel, zee en aarde verhoogt uw 
heerlijkheid. 
Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en 
machtig, 
Drievuldig God, die één in wezen zijt. 
 
Instelingswoorden van de Maaltijd 
De gedachtenis van Christus 

Koning, verheugd geloven wij 
wat uw getuigen verkonden: 
slechts onder uwe heerschappij 
heeft ons hart vrede gevonden. 
Daarom zoekt U elk mensenkind; 
zoek, Herder, mij, opdat ik vind; 
anders zo ga ik te gronde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gebed om de Heilige Geest + het Onze Vader 
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 



Zingen van het Lam Gods: Gezang 254: 3 
O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
 
Gemeenschap in het brood 
Zingen: Gezang 436: 1 
Jezus neemt de zondaars aan 
roept dit troostwoord toe aan allen, 
die verdwaald van Hem vandaan 
 
Gemeenschap in de beker 
Zingen: Gezang 436: 4 
Komt gij allen, komt tot Hem. 
Weest niet meer bedroefd, verslagen. 
Jezus roept u, hoort zijn stem, 
 
Inzameling van de Avondmaalsgaven 
Zingen: Psalm 103: 4 
Zo hoog en wijd de hemel staat 
gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem 
vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't 
oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil 
troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons 
bevrijd. 
 
Gebeden en  voorbeden 
Inzameling van de gaven 

Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 
 
 
 
in het donker struiklen, vallen. 
Hij leert hun zijn wegen gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan. 
 
 
 
kindren van zijn welbehagen, 
allen moogt gij tot Hem gaan, 
Jezus neemt de zondaars aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen van de oppasdienst mogen opgehaald worden 
 
Zingen: Gezang 257 (staande) 
Halleluja, eeuwig dank en ere, 
lof, aanbidding, wijsheid, kracht, 
word' op aard' en in de hemel, Here, 
voor uw liefd' U toegebracht! 
Vader, sla ons steeds in liefde gade; 
Zoon des Vaders, schenk ons uw genade; 
uw gemeenschap, Geest van God, 
amen, zij ons eeuwig lot! 
 
Zegen 


