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Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 12 mei 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J. Huisman Ds. J. Huisman 

Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg) Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg) 
Oppasdienst (0-3) 
Sandra Holsteen 
Aukje Kloosterhuis 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Stefan Jonker 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (0-4) 
Karlein Westra 
Kora Davids 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar dhr. F. Wijsbeek en worden weggebracht door Ansje de Jonge. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema voor vanmiddag is “Abram bevrijdt Lot” 
▪ Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 

gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

▪ Boodschappenlijst club: In de ontmoetingshal vindt u de boodschappenlijst 
voor het kampweekend voor de jeugdclubs. U kunt uw naam achter het 
product schrijven wat u wilt geven. De boodschappen worden op 15 mei 
opgehaald tussen 19.00 uur en 20.00 uur 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 12 mei 2019: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 
14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. G. Huisman voor te gaan. De 
middagdienst hoopt ds. J. Oosterbroek te leiden. Gastgezin voor deze zondag 
is fam. J. Cannegieter. 

▪ Familievoorstelling ‘Lieve Soraida’: Komende zaterdag organiseert 

kinderkoor ‘De Kleine Parels’ i.s.m. Compassion een familievoorstelling. Deze 
avond begint om 19.00 uur in dorpshuis ‘De Kiepe’ toegang is gratis. Er is wel 
een collecte voor de onkosten en voor Compassion. Wees welkom! De zaal is 
open vanaf 18.45 uur. 
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Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Liedboek gezang 434 vers 1 en 4 
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 
Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 
Komt allen saam, 
psalmzingt de heilige naam, 
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft gezegend, 
lof zij de hemelse liefde die over ons regent. 
Denk elke dag 
aan wat zijn almacht vermag, 
die u met liefde bejegent. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 81 vers 1 en 12 OB 
Zingt nu blij te moê 
't Machtig Opperwezen 
Enen lofzang toe; 
Om ons heilgenot 
Worde Jacobs God 
Met gejuich geprezen. 
 

"Opent uwen mond; 
Eist van Mij vrijmoedig, 
Op mijn trouwverbond; 
Al wat u ontbreekt, 
Schenk Ik, zo gij 't smeekt, 
Mild en overvloedig." 

Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 
Zingen: Psalm 40 vers 2 NB 
Zalig de man die op den HEER 
vertrouwt, 
geen acht slaat op de eigenwaan 
van die hun eigen wegen gaan, 
maar die de leugen uit zijn leven 
houdt. 

Mijn God, ik wil U roemen 
en al uw daden noemen, 
niets is aan U gelijk. 
Wil ik ze tellen, HEER, 
ik zie er telkens meer, 
't gaat boven mijn bereik. 

 
Schriftlezing: 2 Koningen 4 vers 1-7, HSV 
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De olie van de weduwe 
1 Een vrouw, een van de vrouwen van de leerling-profeten, riep tot Elisa om hulp 
en zei: Uw dienaar, mijn man, is gestorven, en u weet zelf dat uw dienaar de 
HEERE vreesde. Maar nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen als 
slaven met zich mee te nemen. 2 Elisa zei tegen haar: Wat kan ik voor u doen? 
Vertel mij wat u in huis hebt. En zij zei: Uw dienares heeft niets anders in huis dan 
een kruikje met olie. 3 Toen zei hij: Ga heen en vraag voor u buitenshuis kruiken, 
van al uw buren, lege kruiken; laat het er niet weinig zijn. 4 Ga dan naar binnen en 
sluit de deur achter u en achter uw zonen. Giet vervolgens olie in al die kruiken, 
en zet weg wat vol is. 5 Zo ging zij bij hem vandaan en sloot de deur achter zich en 
achter haar zonen. Die gaven haar de kruiken aan en zij goot de olie erin. 6 En het 
gebeurde, toen die kruiken vol waren, dat zij tegen haar zoon zei: Geef mij nog 
een kruik aan. Maar hij zei tegen haar: Er is geen kruik meer. Toen hield de olie op 
te stromen. 7 Zij kwam en vertelde het de man Gods. Hij zei: Ga de olie verkopen 
en betaal uw schuldeiser. En wat u en uw zonen betreft, u kunt leven van wat 
overblijft. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Psalm 33 vers 10 OB 
Zijn machtig' arm beschermt de vromen, 
En redt hun zielen van den dood; 
Hij zal hen nimmer om doen komen 
In duren tijd en hongersnood. 
In de grootste smarten 

Blijven onze harten 
In den HEER gerust; 
'k Zal Hem nooit vergeten, 
Hem mijn Helper heten, 
Al mijn hoop en lust. 

 
Verkondiging: God, die als Almachtige helpt in nood 
 
Zingen: Psalm 99 vers 2 en 8 OB 
God, die helpt in nood, 
Is in Sion groot; 
Aller volken macht 
Niets bij Hem geacht; 
Buigt u dan in 't stof, 
En verheft met lof 
't Heilig Opperwezen; 
Wilt het eeuwig vrezen. 
 

Geeft dan eeuwig' eer 
Onzen God en HEER; 
Klimt op Sion, toont 
Eerbied, waar Hij woont, 
Waar Zijn heiligheid 
Haren glans verspreidt: 
Heilig toch en t' eren 
Is de HEER der heren.

Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
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Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Zingen: Liedboek gezang 44 vers 2 
Die eeuwig rijke God 
moge ons reeds in dit leven 
een vrij en vrolijk hart 
en milde vrede geven. 
Die uit genade ons 
behoudt te allen tijd, 
is hier en overal 
een helper die bevrijdt. 
 
Zegen 

 
 


