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Voorganger: br. R. Cannegieter 



Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Joh. De Heer 722 – Kroon Hem met gouden kroon 
Kroon Hem met gouden Kroon, 
het Lam op Zijne troon. 
Hoor, hoe het Hemels loflied al, 
verwint in heerlijk schoon. 
Ontwaak mijn ziel en zing, 
van Hem, Die voor u stierf. 
En prijs Hem in all' eeuwigheên, 
Die 't heil voor u verwierf. 
 

Kroon Hem, der liefde Heer! 
Aanschouw Hem, hoe Hij leed; 
Zijn wonden tonen 't gans heelal, 
wat Hij voor 't mensdom deed. 
De Eng'len om Gods troon, 
all' overheid en macht. 
Zij buigen dienend zich ter neer, 
voor zulke wond're pracht. 

Kroon Hem, de Vredevorst! 
Wiens macht eens heersen zal. 
Van pool tot pool, van zee tot zee; 
't Klinke over berg en dal. 
Als alles voor Hem buigt 
en vrede heerst alom. 
Wordt d' aarde weer een paradijs, 
kom, Here Jezus! kom! 
 
Votum 
 
Zingen: Gezang 229 : 1, 2 en 5 (LVK) – De dag van onze Vorst brak aan 
De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 

Hij heeft, van dood en graf ontdaan, 
het leven weergenomen. 
Nu is zijn uur gekomen; 
Gods paradijs zal opengaan 
en heel de hemel wijd 
weerkaatst zijn heerlijkheid. 

O, Heer, die onze Koning zijt, 
laat niets uw rijk verhindren, 
en open voor uw kindren 
de poorten van uw woning wijd. 
Laat, met uw feestkleed aan 
ons tot uw bruiloft gaan. 
 
Gebed  
 
 
 
 
 



Zingen: Psalm 47 : 1 en 3 (OB) – Juicht, o volken, juicht 
Juicht, o volken, juicht, 
Handklapt, en betuigt 
Onzen God uw vreugd. 
Weest te zam verheugd; 
Zingt des Hoogsten eer; 
Buigt u voor Hem neer. 
Alles ducht Zijn kracht; 
Alles vreest Zijn macht; 
Zijne majasteit, 
Maakt haar heerlijkheid, 
Over 't rond der aard', 
Wijd en zijd vermaard. 
 

God vaart, voor het oog, 
Met gejuich omhoog; 
't Schel bazuingeluid 
Galmt Gods glorie uit. 
Heft den lofzang aan, 
Zingt Zijn wonderdaân, 
Zingt de schoonste stof, 
Zingt des Konings lof, 
Met een zuiv'ren galm, 
Met een blijden psalm. 
Hij, de Vorst der aard', 
Is die hulde waard. 

Schriftlezing: Johannes 20 : 1 – 18 en Handelingen 1 : 9 – 11 
 
Zingen: Psalm 68 : 3 (NB) – O God, de wond’ren die Gij deed 
O God, de wondren die Gij deedt, 
toen Gij daar voor ons henen 
schreedt! 
De aarde werd bewogen. 
Dit is de berg van uw verbond! 
Uw stromen drenken hier de grond, 
hier daalt Gij uit den hoge. 

Een regen van vrijgevigheid 
hebt Gij uw erfdeel toebereid, 
uw erfdeel dat versmachtte. 
Uw schare heeft zich daar gezet; 
dit is uw woord, dit is uw wet: 
Gij geeft ons nieuwe krachten. 

 
Verkondiging  
 
De Hemel is geopend! 
 
Zingen: Gezang 454 : 2, 3 en 4 (LVK) – Een diepe nacht zou mij omvangen 
Een diepe nacht zou mij omvangen 
waarna geen blijde morgen daagt. 
Ik werd verteerd door wild 
verlangen, 
door 's levens maalstroom 
weggevaagd. 
Ik zou alleen zijn, van het heden 
en van de toekomst ongewis. 
Wie kan er aarden hier beneden 
als er geen open hemel is? 
 

Maar Christus gaf mij taal en teken 
en ik ben zeker van zijn stem. 
De nacht is voor het licht geweken, 
het grondloos lot krijgt zin door 
Hem. 
Nu word ik mens, herkrijg mijn 
vrijheid 
bij water, woord en brood en wijn, 
omdat ik weet van zijn nabijheid 
waar twee of drie vergaderd zijn. 

 
 
  



Gaat uit in wegen en in velden 
en brengt verdwaalden bij ons thuis. 
Reikt hun de broederhand en meldt 
hun: 
 

'De Koning noodt u in zijn huis'. 
Door het geloof zien wij het ware: 
de eeuwigheid vervult de tijd. 
En iedereen mag dat ervaren 
die Christus' naam met ons belijdt. 

Dankgebed  
Inzameling van de gaven 
 
Zingen: Psalm 73 : 9 en 10 (NB) – Nu blijf ik bij U voor altijd 
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt 
stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 

Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Joh. De Heer 140 : 1 en 2 – Ik zie een poort wijd open staan 
Ik zie een poort wijd openstaan, 
Waardoor het licht komt stromen, 
Van 't kruis, waar 'k vrij'lijk heen 
mag gaan, 
Om vrede te bekomen. 
 

Refrein: 
Genade Gods, zo rijk en vrij! 
Die poort staat open, ook voor mij! 
Voor mij! voor mij! staat open, ook 
voor mij! 

Die open poort laat d' ingang vrij, 
Aan wie komt binnenvlieden; 
Aan rijk en arm, aan u en mij 
Komt Jezus vrede bieden. 
Refrein 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


