
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 2 juni 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 16.00 uur 

Br. H. Braam Ds. J. Oosterbroek 

Gastgezin: fam. N. Davids Gastgezin: fam. N. Davids 

Oppasdienst (0-3) 
Kora Davids 
Sandra Holsteen 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Stefan Jonker 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (0-4) 
Gendia Munneke 
Karlein Westra 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar F. Vriese-Sloots en worden weggebracht door Ria Nap. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collectebonnen: Morgen bent u in de gelegenheid om collectebonnen aan te 

schaffen. De penningmeester is aanwezig tussen 18.30 uur en 19.00 uur in 
het gebouw. NB: Het volgende verkoopmoment is op 8 juli. 

▪ Kindernevendienst: Vanmiddag is er weer kindernevendienst in zaal 1 en 3. 
Het thema voor vanmiddag is “Gehaat vanwege Jezus” 

▪ Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 9 juni 2019: Volgende week beginnen de diensten om 09.30 uur en 
14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan. De 
middagdienst hoopt st. A. Dorst te leiden. Gastgezin voor deze zondag is fam. 
W. Cannegieter 

▪ Schutsemarkt: Zaterdag 8 juni vindt de Schutsemarkt weer plaats. De kerk is 

ook dit jaar weer open voor de bezoekers van de markt. Hiervoor zijn 
verdeeld over de dag minimaal 15 vrijwilligers nodig. De kerk is open tussen 
10.00 en 16.00. Het is toch fijn om onze kerkdeuren te openen voor onze 
dorpsgenoten? Aanmelden kan op de flap-over in de hal en bij Martha 

Raveling. 
Welkom en mededelingen  
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Zingen: Psalm 43: 3 en 4 NB (staand) 
O Heere God, kom mij bevrijden, 
zend mij uw waarheid en uw licht 
die naar uw heilge berg mij leiden, 
waar Gij mij woning wilt bereiden. 
Geef dat ik door U opgericht 
kom voor uw aangezicht. 
 

Dan ga ik op tot uw altaren, 
tot U, o bron van zaligheid. 
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren 
en dankbaar ruisen alle snaren 
voor U die al mijn vreugde zijt 
en eindloos mij verblijd

Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Opwekking: 680 Mijn redder 
Iedereen zoekt naar liefde, 
trouw die nooit teleurstelt; 
geef uw genade Heer. 
Iedereen zoekt vergeving, 
de goedheid van een redder; 
de hoop van de volken. 
 

Refrein: Mijn Redder, bergen moeten 
wijken voor zijn geweldige kracht, 
zijn geweldige kracht. 
Als redder, grote overwinnaar 
stond Jezus op uit het graf, 
Hij stond op uit het graf. 

Neem mij zoals ik ben Heer 
met al mijn angst en falen; 
vul mijn hart opnieuw. 
Ik geef mij aan U over 
met alles wat ik geloof, Heer, 
wil ik U volgen. 
-Refrein- 
 

Laat uw licht aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 
van de verrezen Heer. 
Jezus, laat uw licht 
aan heel de wereld zien, 
wij zingen tot de eer 
van de verrezen Heer. 
-Refrein- -2x- 

Gebed om zegen. 
 
Zingen: Opwekking: 488 Heer ik kom tot U 
Heer ik kom tot U; 
neem mijn hart, verander mij, 
als ik U ontmoet 
vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, 
dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken 
voor de kracht van uw liefde. 
  
 

Refrein: 
Houd mij vast, 
laat uw liefde stromen. 
Houd mij vast, 
heel dichtbij uw hart. 
Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; 
dan zweef ik op de wind, 
gedragen door uw Geest 
en de kracht van uw liefde  
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Heer, kom dichterbij 
dan kan ik uw schoonheid zien 
en uw liefde voelen, 
diep in mij. 

En Heer, leer mij uw wil, 
zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven 
door de kracht van uw liefde.

De wet van God 
 
Zingen: Liedboek v kerken: 328 Here Jezus om Uw woord 
Here Jezus, om uw woord 
zijn wij hier bijeengekomen. 
Laat in 't hart dat naar U hoort 
uw genade binnenstromen. 
Heilig ons, dat wij U geven 
hart en ziel en heel ons leven. 
 

Ons gevoel en ons verstand 
zijn, o Heer, zo zonder klaarheid, 
als uw Geest de nacht niet bant, 
ons niet stelt in 't licht der waarheid. 
't Goede denken, doen en dichten 
moet Gij zelf in ons verrichten.

O Gij glans der heerlijkheid, 
licht uit licht, uit God geboren, 
maak ons voor uw heil bereid, 

open hart en mond en oren, 
dat ons bidden en ons zingen 
tot de hemel door mag dringen. 

Schriftlezing: Genesis 45: 1 - 15 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. De 
kinderen vanaf 4 jaar mogen naar de kindernevendienst gaan. 
 
Zingen: Psalm 103: 5 en 7 NB 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met 
erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht 
gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

Maar 's Heren gunst zal over die Hem 
vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 

 
Verkondiging: Een herstelde familie. 
 
Zingen: Opwekking 770 Ik zal er zijn 
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam 
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim 
Uw naam is ‘Ik ben' en ‘Ik zal er zijn' 

Een boog in de wolken als teken van trouw 
Staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet 
Ben ik bij U veilig, U die mij ziet 

 
‘Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
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Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij 
Uw naam is ‘Ik ben', en ‘Ik zal er zijn' 

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet 
Dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs 
mijn naam 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan 

 
O Naam aller namen, aan U alle eer 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus 
mijn Heer 
Geen dood en geen leven, geen moeite 
of pijn 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn 

‘Ik ben die Ik ben' is uw eeuwige naam 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij 
Uw naam is ‘Ik ben', en ‘Ik zal er zijn' 
Uw naam is ‘Ik ben', en ‘Ik zal er zijn' 

 
Dankgebed & Inzameling van de gaven 
 
De kinderen van de kindernevendienst komen weer in de kerk. De kinderen van 
de oppasdienst mogen opgehaald worden. 
 
Zingen: Opwekking 354 Glorie aan God 
Glorie aan God. -4x- 
 
Lof zij de Heer, 
Hem komt toe alle eer. 
Hij’s het Lam dat regeert 
tot in eeuwigheid. 
Zijn woord is macht, 
heeft ons vrijheid gebracht. 
Wij aanbidden, 
wij knielen voor Jezus. 
Groot is zijn troon, 
eeuwig zijn kroon. 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 
 
 

Glorie aan God. -4x- 
 
Kondigt het aan, 
door de kracht van zijn 
naam: 
Heel de aard’ wordt vervuld 
van zijn glorie! 
Satan, hij beeft, 
want hij weet: Jezus leeft! 
Hij’s verslagen, 
het Lam troont voor 
eeuwig! 
Jezus is Heer, Redder en 
Heer! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer! 
 

Glorie aan God. -4x- 
 
 
Heersen met Hem 
op de troon en zijn stem, 
spreekt van liefde, 
vervult ons met glorie. 
Heilig en vrij alle tranen 
voorbij. 
Eeuwig vreugde voor God, 
lof, aanbidding: 
waardig het Lam, waardig 
het Lam! 
Overwinnaar zal Hij zijn, 
over zonde, dood en pijn. 
Heel het rijk der duisternis, 
weet wie Jezus Christus is: 
Hij is de hoogste Heer!

Zegenbede 

 


