Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 7 juli 2019
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 16.30 uur

St. AJ. Dorst Ds. J. Oosterbroek

Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg) Gastgezin: A. Eelsing (Wedderweg)
Oppasdienst (0-3) Oppasdienst (3-6) Oppasdienst (0-4)

Anka Koerts Stefan Jonker Wilma Draijer

Janna Meijer Ruben van der Laan Elisabeth Raveling

Lieke Sterenborg

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente,
naar mevrouw B. Eelsing-Drayer en worden weggebracht door Trijnie Braam
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. Bij de uitgang is er een
collecte voor de zending.

Collectebonnen: Morgenavond bent u in de gelegenheid om collectebonnen
aan te schaffen. De penningmeester zit voor u klaar van 18.30 uur tot 19.00
uur in zaal 1.

Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema voor vanmiddag is “Jezus stuurt 72 leerlingen op pad”

Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D.

Mededelingen D.V.

Zondag 14 juli 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 09.30
uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt st. R. de Jong voor te gaan.
Gastgezin voor deze zondag is fam. J. Cannegieter.

Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in
Champ Clark. Welkom vanaf 19.30 uur.




Welkom en mededelingen

Zingen: Schriftberijming 1:1,2 en 3
Hoor Israél, de HEERE,

enig is onze God -

Hem liefhebben, Hem eren

dat is het hoogst gebod!

Gij zult uw God beminnen,

Hem dienen, dag en nacht,

met hart en ziel en zinnen

en met geheel uw kracht.

Gij zult het aan den lijve
meedragen, op uw hand,

het op uw voorhoofd schrijven,
alom in stad en land,

Moment van stil gebed
Woord van verwachting
Groet namens God

Zingen: Gezang 1:1,2,3en4
God heeft het eerste woord.
Hij heeft in den beginne

het licht doen overwinnen,
Hij spreekt nog altijd voort.

God heeft het laatste woord.
Wat Hij van oudsher zeide,
wordt aan het eind der tijden
in heel zijn rijk gehoord.

Gebed om de Heilige Geest
De wet van God

Zingen: Opwekking 244

Welzalig de man, die niet wandelt

in de raad der goddelozen.

Die niet staat op de weg der zondaars,
noch zit in de kring der spotters,

maar aan des Heren wet

zijn welgevallen heeft.

Laat voor dit woord des HEEREN
uw hart een woning zijn;

laat kinderen het leren,

vertel het groot en klein;

gij zult erover spreken

alwaar gij zit of staat,

het worde taal en teken

alwaar gij komt of gaat.

op poorten en op posten
van deuren in uw huis.

Looft God, o gij verlosten,
looft God! Hij brengt u thuis!

God heeft het eerste woord.
Voor wij ter wereld kwamen,
riep Hij ons reeds bij name,

zijn roep wordt nog gehoord.

God staat aan het begin

en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.

En diens wet overpeinst

bij dag en bij nacht.

Want hij is als een boom

geplant aan waterstromen.

Die zijn vrucht geeft op tijd,

welks loof niet verwelkt, alles gelukt.



Schriftlezing: Jesaja 55:1-13 HSV

Uitnodiging tot het heil

1 O, alle dorstigen, kom tot de wateren, en u die geen geld hebt, kom, koop en
eet, ja, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. 2 Waarom weegt u geld
af voor wat geen brood is, en uw arbeid voor wat niet verzadigen kan? Luister
aandachtig naar Mij, eet het goede, en laat uw ziel vreugde scheppen in de
overvloed. 3 Neig uw oor en kom tot Mij, luister, en uw ziel zal leven; want Ik zal
met u een eeuwig verbond sluiten: de betrouwbare gunstbewijzen aan David. 4
Zie, Ik heb Hem gegeven als Getuige voor de volken, als Vorst en Gebieder voor de
volken. 5 Zie, U zult een volk roepen dat U niet kende, en het volk dat U niet
kende, zal naar U toe snellen, omwille van de HEERE, Uw God, voor de Heilige van
Israél, want Hij heeft U verheerlijkt. 6 Zoek de HEERE terwijl Hij te vinden is,

roep Hem aan terwijl Hij nabij is. 7 Laat de goddeloze zijn weg verlaten,

de man van ongerechtigheid zijn gedachten. Laat hij zich bekeren tot de HEERE,
dan zal Hij Zich over hem ontfermen, tot onze God, want Hij vergeeft veelvuldig.

8 Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn
wegen, spreekt de HEERE. 9 Want zoals de hemel hoger is dan de aarde,

zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.
10 Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet
terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet
opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, 11 zo zal Mijn woord zijn
dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren,

maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen
waartoe lk het zend. 12 Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede
voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in
gejuich en alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. 13 Voor een
doornstruik zal een cipres opkomen, voor een distel zal een mirt opkomen;

en het zal de HEERE zijn tot een naam, tot een eeuwig teken, dat niet zal worden
uitgewist.

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan.

Zingen: Psalm 107:1 en 3 De Nieuwe Psalmberijming

‘Gods liefde kent geen grenzen 3. God wees de rechte paden
tot in de eeuwigheid.’ en bracht hen naar een stad.
Dit zingen alle mensen Hij zorgde vol genade

die door Hem zijn beuvrijd. voor wie geen kracht meer had.
Voor hen is het gevaar Dank Hem, want Hij is goed;

en alle angst geweken. laat iedereen Hem prijzen.

Hij bracht hen bij elkaar Met wat Hij voor ons doet
vanuit de verste streken. wil Hij zijn trouw bewijzen.

Verkondiging: Jesaja 55:10 en 11



Zingen: Psalm 90: 1 en 8 NB

Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen
de zekerheid van allen die U vrezen.
Geslachten gaan, geslachten zullen
komen:

wij zijn in uw ontferming opgenomen.
Wij mogen bouwen op de vaste grond
van uw beloften en van uw verbond.

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven
en laat uw glans hun kinderen omgeven.
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.

O God, bescherm ons in ons onvermogen.
Bevestig wat de hand heeft opgevat,

het werk van onze hand, bevestig dat.

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst.

Zingen: Opwekking 689

Spreek, o Heer, door uw heilig woord,
dat ons hart U hoort en verzadigd
wordt.

Zaai uw woord, plant het diep in ons

en verander ons naar uw evenbeeld,
zodat Christus' licht in ons zichtbaar is,
onze daden maakt tot getuigenis.
Spreek, o Heer, en voltooi in ons

wat uw hand begon tot uw heerlijkheid.

Spreek, o Heer, maak ons denken nieuw,

laat de diepten zien van uw plan met ons.

Woord dat klonk voor de tijd begon,
onze vaste grond tot in eeuwigheid.
Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens
werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid.

Zegen

Leer ons Heer, uw volmaakte weg,
echte need'righeid en
gehoorzaamheid.

Toets ons hart en ons denken nu

in het heilig vuur van uw zuiverheid.
In geloof zien wij dan uw majesteit

en uw liefde leidt ons tot heerlijkheid.
Woord van hoop, dat ons leven deed,
overwinning geeft over ongeloof.

Uw genade geeft ons de zekerheid:
al wat U belooft, wordt eens
werk'lijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi uw kerk
en uw scheppingswerk tot uw
heerlijkheid.

Spreek, o Heer, en voltooi in ons
wat uw hand begon tot uw
heerlijkheid.



