
LITURGIE 
 

voor de morgendienst op zondag 21 juli 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 11.00 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. G. Huisman Ds. G. op’t Hof 

Gastgezin: fam. J. Smid Gastgezin: J. Smid 

Oppasdienst (0-3) 
Jantine Veldkamp 
Wilma Draijer 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Grean Jonker 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (0-4) 
Anka Koerts 
Geeke Wijsbeek 

 
Mededelingen  
Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, naar A. van 
der Wal-Wubs en worden weggebracht door Klasina Wubs. 
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede 
collecte is bestemd voor de bloemencommissie 
Avondmaalscollecte: Op zondag 28 juli willen we het Heilig Avondmaal vieren. De 
avondmaalscollecte is bestemd voor een diaconaal doel: Rehabilitatie kindslaven in 
Haïti. Meer informatie leest u op de uitgereikte flyer. 
Collecte voor onderhoud: Volgende week is het de laatste zondag van de maand. Bij 
het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud van de gebouwen.  
Kindernevendienst: Tijdens de middagdienst is er kindernevendienst, de kinderen 
zullen na de schriftlezing naar zaal 1 gaan. 
Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de gelegenheid 
om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
op Holland Marsh 17D. 
 
Mededelingen D.V. 
Zondag 28 juli 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 09.30 uur en 
14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.W. Ester voor te gaan. Gastgezin voor 
deze zondag is fam. S. Hillenga. 
Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 uur worden alle 
ouders verwacht van kinderen in de leeftijd 10  t/m 16. Doel van de avond: Het 
vergroten van  de betrokkenheid op het bijbelonderwijs en de bewustwording van hun 
rol in de geloofsopvoeding. 

Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in Champ Clark. 

Welkom vanaf 19.30 uur. 

 
Welkom en mededelingen 
 
 
 
 



 
Voorzang: Opwekking 462 Aan uw voeten Heer (staande) 
Refrein: 
Aan uw voeten Heer, 
is de hoogste plaats; 
daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, 
is de grootste eer; 
daarom buig ik mij voor U. 

 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn 
en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig 
te zijn, 
kom ik nu tot U, o Heer. 
(refrein) 

 
Mijn hart verlangt er naar om samen 
te zijn, 
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te 
zijn, 
in aanbidding voor U. 
(refrein) 

Zoals een vader die zijn kind 
omarmt, 
ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en 
beschermt 
en ik kom tot rust bij U. 

 
Wij worden stil voor God 
Wij belijden onze afhankelijkheid  
God groet ons   
 
Zingen: Psalm 147: 1 en 2 NB 
Lof zij den HEER, goed is het leven 
als 's Heren lof wordt aangeheven. 
Lieflijk en recht te allen tijde 
is 't onze God ons lied te wijden. 
Hij bouwt de stad, door Hem 
verkoren, 
het volk in ballingschap verloren 
brengt Hij er samen, heelt hun 
wonden, 
hoezeer hun harten zijn 
geschonden. 

 
Hij telt het leger van de sterren, 
Hij roept bij name hen van verre. 
Groot is de Here, groot in krachten, 
er is geen grens aan zijn gedachten. 
Die zich ootmoedig aan Hem geven, 
schenkt Hij een overvloed van leven. 
Maar Hij vernedert goddelozen, 
die trots hun eigen weg verkozen. 

 
God maakt zijn wil bekend 
 
Zingen: Psalm 147: 7 NB 
De HEER heeft Jakob uitverkoren 
om naar zijn heilig woord te horen. 
Aan Israël heeft Hij ten leven 
zijn rechten en zijn wet gegeven. 

Zo deed Hij aan geen andre volken. 
Laat ons des HEREN lof vertolken. 
De kracht, de heerlijkheid, de ere 
zijn Hem, die eeuwig zal regeren. 

 
Wij vragen God om hulp 
 



God spreekt: Deuteronomium 6: 1 – 12 
1 Dit zijn de geboden, de verordeningen en de bepalingen die de HEERE, uw God, 
geboden heeft u te leren, om ze te doen in het land waar u naartoe trekt om het 
in bezit te nemen, 2 opdat u de HEERE, uw God, vreest door al Zijn verordeningen 
en Zijn geboden, die ik u gebied, in acht te nemen: u, uw kind en uw kleinkind, alle 
dagen van uw leven; en opdat uw dagen verlengd worden. 3 Luister dan, Israël, en 
neem ze nauwlettend in acht! Dan zal het u goed gaan en zult u zeer talrijk 
worden – zoals de HEERE, de God van uw vaderen, tot u gesproken heeft – in het 
land dat overvloeit van melk en honing. 4 Luister, Israël! De HEERE, onze God, de 
HEERE is één! 5 Daarom zult u de HEERE, uw God, liefhebben met heel uw hart, 
met heel uw ziel en met heel uw kracht. 6 Deze woorden, die ik u heden gebied, 
moeten in uw hart zijn. 7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als 
u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat. 8 U moet 
ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdsband tussen 
uw ogen zijn. 9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten 
schrijven. 10 Wanneer het dan gebeuren zal dat de HEERE, uw God, u gebracht 
heeft in het land dat Hij uw vaderen, Abraham, Izak en Jakob, gezworen heeft u te 
zullen geven – grote en goede steden, die u niet gebouwd hebt, 11 huizen, vol van 
allerlei kostbare dingen, waarmee u ze niet gevuld hebt, uitgehakte putten, die u 
niet uitgehakt hebt, en wijngaarden en olijfgaarden, die u niet geplant hebt – en u 
gegeten hebt en verzadigd bent, 12 wees dan op uw hoede dat u de HEERE, Die u 
uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft, niet vergeet. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan 
 
Zingen: LB Lied 326: 2 en 5 
God opent hart en oren, 
opdat wij in geloof 
zijn roepstem zouden horen, 
voor andre stemmen doof. 
Gods woord gordt mensen aan, 
om zonder te versagen 
het smalle pad te gaan 
en stil het kruis te dragen 
achter hun Heiland aan. 
 

O Gij die wilt ontmoeten 
wie vragen naar uw wil, 
zie hoe wij aan uw voeten 
zitten en luistren stil. 
Geef dat tot U, o Heer, 
't woord van uw welbehagen 
niet ledig wederkeer', 
maar dat het vrucht mag dragen, 
uw grote naam ter eer. 

Verkondiging  ‘Luister goed!’    
 
Zingen: LB Lied 463: 2, 4 en 5 
Geef dat uw roepstem wordt 
gehoord, 
als eenmaal bij de zee. 
Geef dat ook wij uw nodend woord 
vertrouwen, volgen ongestoord, 
op weg gaan met U mee. 

Leg Heer uw stille dauw van rust 
op onze duisternis. 
Neem van ons hart de vrees, de lust, 
en maak ons innerlijk bewust 
hoe schoon uw vrede is. 



 
Dat ons geen drift en pijn verblindt, 
geen hartstocht ons verwart. 
Maak Gij ons rein en welgezind, 
en spreek tot ons in vuur en wind, 
o stille stem in 't hart. 
 
Wij danken en bidden 
 
Inzameling van de gaven  
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
 
Slotzang: LB Lied 1 
God heeft het eerste woord. 
Hij heeft in den beginne 
het licht doen overwinnen, 
Hij spreekt nog altijd voort. 
 
God heeft het eerste woord. 
Voor wij ter wereld kwamen, 
riep Hij ons reeds bij name, 
zijn roep wordt nog gehoord. 
 
God heeft het laatste woord. 
Wat Hij van oudsher zeide, 
wordt aan het eind der tijden 
in heel zijn rijk gehoord. 
 
God staat aan het begin 
en Hij komt aan het einde. 
Zijn woord is van het zijnde 
oorsprong en doel en zin. 
 
God zegent ons 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


