
 

Liturgie voor de morgendienst op zondag 28 juli 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.W. Ester Ds. J.W. Ester 

Gastgezin: fam. S. Hillenga Gastgezin: S. Hillenga 

Oppasdienst (0-3) 
Jantine Veldkamp 
Wilma Draijer 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Grean Jonker 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (0-4) 
Anka Koerts 
Geeke Wijsbeek 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar mevrouw H. Wieske-Drent en worden weggebracht door Mark Davids. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
 Avondmaalscollecte: Vandaag vieren wij het Heilig Avondmaal vieren. De 

avondmaalscollecte is bestemd voor een diaconaal doen, Rehabilisatie 
kindslaven in Haïti. Meer informatie leest u op de uitgereikte flyer. 

 Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 
Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud van de 
gebouwen.  

 Kindernevendienst: Tijdens de middagdienst is er kindernevendienst, de 
kinderen zullen na de schriftlezing naar zaal 1 gaan. 

 Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 4 augustus 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 

09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts voor te 
gaan. Tijdens de middagdienst ds. G.C. op’t Hof. Gastgezin voor deze zondag 
is fam.W. Cannegieter. 

 Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 
uur worden alle ouders verwacht van kinderen in de leeftijd 10  t/m 16. Doel 
van de avond: Het vergroten van  de betrokkenheid op het bijbelonderwijs 
en de bewustwording van hun rol in de geloofsopvoeding. 

 Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in 

Champ Clark. Welkom vanaf 19.30 uur. 
 

Welkom en mededelingen  
 



 

Voorzang: (staande) Gezang 20: 1, 3 en 4 
Laat ons nu vrolijk zingen! 
Komt, heft uw liedren aan 
voor Hem, wie alle dingen 
altijd ten dienste staan. 
Ik wil de Heer daarboven 
lofprijzen hier op aard, 
ja, Hem van harte loven, 
die veilig mij bewaart. 
 

Hij is de Heer, de sterke, 
in Hem is alle macht. 
Dat zeggen ons zijn werken, 
dat zeggen dag en nacht, 
de aarde en de hemel, 
de mensen en het vee, 
en alles wat er wemelt 
in 't water van de zee. 

Hij is de Heer, de trouwe, 
die niemand onrecht doet. 
Wie maar aan Hem zich houden, 
die geeft Hij alle goed. 

Moet iemand onrecht lijden, 
de Heer staat aan zijn kant. 
Hij doet te allen tijde 
aan elk zijn woord gestand. 

 
Moment van stil gebed Woord van verwachting en Groet namens God (staande) 
 
Zingen: Opwekking 123 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
(refrein) 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(refrein) 

 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 

Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 

  
De wet van God 
 

Zingen: Psalm 32: 4 NB 
Zo spreekt de HEER: 'Mijn weg zal Ik u wijzen, 
u ziet mijn oog, waarheen gij ook zult reizen. 
Wees niet een dier dat koppig tegenstreeft, 
zich slechts aan toom en bit gewonnen geeft.' 
Wie God ontvliedt heeft ondergang te vrezen - 
wie tot Hem komt, mag bij Hem veilig wezen. 
Gij die oprecht van hart en wandel zijt, 
verheugt u in den HEER te allen tijd! 



 

Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing:  
Deuteronomium 6: 1-6 en 14-16 
Johannes 6: 51-58 
1 Korintiërs 10: 14-2  
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Psalm 33: 8 NB 
Wij wachten stil op Gods ontferming, 
ons hart heeft zich in Hem verheugd. 
Hij komt te hulp en geeft bescherming, 
zijn heilge naam is onze vreugd. 
Laat te allen tijde 
uwe liefd' ons leiden, 
uw barmhartigheid. 
God, op wien wij wachten, 
geef ons moed en krachten 
nu en voor altijd. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 42: 1 en 7 NB 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 

Hart, onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer: 
Hij, mijn God, Hij heeft mijn leven 
altijd aan de dood ontheven.

Formulier voor het Heilig Avondmaal 
 
Zingen: Psalm 103: 1 NB 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met goedertierenheid. 
 



 

Viering Avondmaal 
 
Lofheffing 
 
Avondmaalscollecte 
 
Zingen: Psalm 103: 3 en 4 NB 
Hij is een God van liefde en genade, 
barmhartigheid en goedheid zijn de daden 
van Hem die niet voor altijd met ons twist, 
die ons niet doet naar alles wat wij deden, 
ons niet naar onze ongerechtigheden 
vergeldt, maar onze schuld heeft uitgewist. 
 
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 
zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Slotzang: Gezang 14: 2, 4 en 5 (staande) 
De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

De Heer is mijn Herder! 
In 't hart der woestijn 
verkwikken en laven 
zijn hemelse gaven; 
Hij wil mij versterken 
met brood en met wijn. 

 
De Heer is mijn Herder! 
Hem blijf ik gewijd! 
'k Zal immer verkeren 

in 't huis mijnes Heren: 
zo kroont met haar zegen 
zijn liefde me altijd. 

 
Zegen 
 


