
Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 11 augustus 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J. Huisman Ds. J. Huisman 

Gastgezin: fam. N. Davids Gastgezin: fam. N. Davids 
Oppasdienst (0-3) 
Gerlies Meijer 
Evelien Meijer 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Annie Cannegieter 
Ruben van der Laan 

Oppasdienst (0-4) 
Karlein Westra 
Kora Davids 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar Eppo Hulzebos en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Kindernevendienst: Tijdens de middagdienst is er kindernevendienst, de 

kinderen zullen na de schriftlezing naar zaal 1 gaan. 
▪ Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 

gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 18 augustus 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 

09.30 uur en 14.30 uur. de morgendienst hoopt ds. H. Raveling voor te gaan. 
Tijdens deze dienst zal de doop bediend worden aan Boaz Braam. Tijdens de 
middagdienst hoopt st. S. Kok voor te gaan. Gastgezin voor deze zondag is 
fam. M. Eelsing. 

▪ Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 
uur worden alle ouders verwacht van kinderen in de leeftijd 10  t/m 16. Doel 
van de avond: Het vergroten van  de betrokkenheid op het bijbelonderwijs 
en de bewustwording van hun rol in de geloofsopvoeding. 

▪ Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in 

Champ Clark. Welkom vanaf 19.30 uur. 

 



Welkom en mededelingen  

 
Zingen: Psalm 67 vers 1, 2 en 3 NB 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg 
aanvaarde 
en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 

De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam ! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, / hun geding 
beslechten in gerechtigheid, 
volken op deez' aarde, / die uw arm 
vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw 
leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 

God is ons genegen, / onze God geeft 
zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, / Hem zal alles 
vrezen 
wat op aarde leeft. 

 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 147 vers 10 OB 
Hij gaf aan Jacob Zijne wetten, 
Deed Isrel op Zijn woorden letten; 
Hij leerde z' in Zijn wegen wand'len, 
Zo wou Hij met geen volken hand'len; 

Die moesten Zijn getuigenissen 
En Zijn verbondsgeheimen missen. 
Laat dan Gods lof ten hemel rijzen; 
Laat al wat adem heeft Hem prijzen! 

 
Gebed om de Heilige Geest 
De wet van God 
 
Zingen: Psalm 25 vers 5 OB 
Lout're goedheid, liefdekoorden, 
Waarheid zijn des HEEREN paân 
Hun, die Zijn verbond en woorden, 
Als hun schatten, gadeslaan. 

Wil mij, Uwen naam ter eer; 
Al mijn euveldaân vergeven! 
Ik heb tegen U, o HEER, 
Zwaar en menigmaal misdreven. 

 
Schriftlezing: Lukas 8 vers 1-15, HSV 
De dienende vrouwen 
1 En het gebeurde daarna dat Hij van stad tot stad en van dorp tot dorp trok en er 
predikte en het Evangelie van het Koninkrijk van God verkondigde. En de twaalf 
waren bij Hem, 2 en sommige vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen 
waren, namelijk Maria, die Magdalena genoemd werd, van wie zeven demonen 



uitgegaan waren, 3 en Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van 
Herodes, en Susanna en vele anderen, die Hem dienden met hun eigen 
bezittingen. 
De zaaier 
4 Toen nu een grote menigte bijeenkwam en ze van alle steden naar Hem toe 
kwamen, zei Hij met een gelijkenis: 5 Een zaaier ging eropuit om zijn zaad te 
zaaien. En toen hij zaaide, viel het ene deel langs de weg, en het werd vertrapt en 
de vogels in de lucht aten het op. 6 En een ander deel viel op de rots, en toen het 
opgegroeid was, verdorde het door gebrek aan vocht. 7 En een ander deel viel te 
midden van de dorens, en de dorens, die mee opgroeiden, verstikten het. 8 En 
een ander deel viel in de goede aarde en toen het opgegroeid was, bracht het 
honderdvoudige vrucht voort. Toen Hij dit gezegd had, riep Hij: Wie oren heeft 
om te horen, laat hij horen. 9 En Zijn discipelen vroegen Hem: Wat betekent deze 
gelijkenis? 10 Hij zei: Aan u is het gegeven de geheimenissen van het Koninkrijk 
van God te kennen, maar tot de anderen spreek Ik in gelijkenissen, opdat zij niet 
zien, ook al zien zij, en niet begrijpen, ook al horen zij. 11 Dit is de gelijkenis: Het 
zaad is het Woord van God. 12 Zij bij wie langs de weg gezaaid wordt, zijn zij die 
het horen; maar daarna komt de duivel en neemt het Woord uit hun hart weg, 
opdat zij niet geloven en zalig worden. 13 Zij bij wie op de rots gezaaid wordt, zijn 
zij die het Woord met vreugde ontvangen, wanneer zij het gehoord hebben. Maar 
dezen, die maar voor een bepaalde tijd geloven, hebben geen wortel, en in een 
tijd van verzoeking worden zij afvallig. 14 En bij wie het zaad in de dorens valt, dat 
zijn zij die het hebben gehoord, maar die gaandeweg door de zorgen en rijkdom 
en genietingen van het leven verstikt worden en geen vrucht dragen. 15 En waar 
het zaad in de goede aarde valt, dat zijn zij die het Woord horen, het in een 
oprecht en goed hart vasthouden, en in volharding vruchten voortbrengen. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Psalm 126 vers 3 OB 
Die hier bedrukt met tranen zaait, 
Zal juichen, als hij vruchten maait; 
Die 't zaad draagt, dat men zaaien zal, 
Gaat wenend voort, en zaait het al; 

Maar hij zal, zonder ramp te schromen, 
Eerlang met blijdschap wederkomen, 
En met gejuich, ter goeder uur 
Zijn schoven dragen in de schuur. 

 
Verkondiging 
 



Zingen: Psalm 119 vers 40 en 49 NB 
Uw woord is als een lamp, een helder licht, 
een schijnsel op mijn pad, een eeuwig baken 
dat in de duisternis mijn schreden richt. 
Ik zwoer en ik begeer het waar te maken, 
dat ik zal wandlen voor uw aangezicht, 
dat ik uw recht zal roepen van de daken. 
 
Hoe wonderbaar is uw getuigenis. 
Ik zal het altijd in mijn hart bewaren. 
Wanneer uw heilig woord geopend is 
zal 't als een licht het duister op doen klaren. 
Gij maakt verdwaalden van hun doel gewis, 
uw kennis maakt onkundigen ervaren. 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Zingen: Liedboek voor de kerken gezang 78 vers 1, 2 en 3 
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 
Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 
 
Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht vaar kruis. 
 
Zegen 


