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Welkom en mededelingen 
 
Voorzang: Psalm 100: 1, 2 en 3 (DNP) – (staande) 
Juich, alle volken, voor de HEER. 
Dien Hem met vreugde, geef Hem 
eer.  
Zing opgewekt met hart en stem. 
Kom met een vrolijk lied tot Hem. 

Eén God is er, en dat is Hij. 
Hij maakte ons, Hem dienen wij. 
Wij zijn het volk dat bij Hem hoort; 
Hij leidt ons als zijn kudde voort. 

 
Trek jubelend zijn poorten door, 
zijn voorhof in en zing in koor: 
de HEER is goed, want Hij verbindt 
zich aan zijn volk van kind op kind. 
 
Stil gebed, votum en Groet 
 
Zingen: Opwekking 832 – Jezus Overwinnaar 
Waar U verschijnt, wordt alles 
nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank 
van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. 

Refrein:  
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 

De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten 
Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste 
Heer. 

Refrein 2x 
Naam boven alle namen. (10x) 
 
Refrein 
 
Gebed 
 
Samenvatting van de wet 
 



Zingen Psalm 139: 1 en 7 (NB) 
HEER, die mij ziet zoals ik ben, 
dieper dan ik mijzelf ooit ken, 
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga, 
Gij volgt mij waar ik zit of sta. 
Wat mij ten diepste houdt bewogen, 
't ligt alles open voor uw ogen. 
 

Gij hebt mij immers zelf gemaakt, 
mij met uw vingers aangeraakt, 
met toegewijde tederheid 
mijn nieren en mijn hart bereid, 
mij in de moederschoot geweven, 
mij met uw wonderen omgeven. 

Schriftlezing Johannes 15:1-8 (NBV) De ware Wijnstok en de ranken 
1 Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. 2 Iedere rank aan mij 
die geen vrucht draagt snijdt hij weg, en iedere rank die wel vrucht draagt snoeit 
hij bij, opdat hij meer vruchten draagt. 3 Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen 
jullie gezegd heb. 4 Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de 
wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht 
dragen als jullie niet in mij blijven. 5 Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als 
iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je 
niets doen. 6. Wie niet in mij blijft wordt weggegooid als een wijnrank en verdort; 
hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. 7 Als 
jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal 
gebeuren. 8 De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel 
vrucht dragen en mijn leerlingen zijn. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan 
 
Zingen: Gezang 78:1 en 2 (LVK)  
Laat me in U blijven, groeien, 
bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 

Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

 
Verkondiging ‘Een rankje aan de wijnstok’   
 
Zingen: Zingende Gezegend 70: 2 en 3 
O Christus, die de wijnstok zijt, 
de stam waaraan de rank gedijt, 
in U, o Heer, zijn wij geborgen. 
De landman die de ranken kent, 
heeft ons de wijnstok ingeënt, 
Hijzelf zal voor de vruchten zorgen! 
Door U, o Christus, door uw bloed 
zijn onze vruchten groot en goed. 
 

O Geest, van wie de oogst zal zijn, 
de druiven en de zoete wijn, 
doe mij omhoog, naar boven 
groeien; 
want deze wijnstok die mij draagt, 
het groene hout dat God behaagt, 
doet alom liefde openbloeien - 
Gij landman, die de vruchten leest, 
pluk zelfde vruchten van de Geest! 



Onderwijs over de Heilige Doop 
Gebed 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
 
Zingen Sela – In het water van de doop 
In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
 
Refrein 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
 
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
 
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. (2x) 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. (2x) 
 
Refrein 



Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 
 
Beantwoording vragen en bediening van de doop 
 
Zingen Psalm 105: 5 (OB) 
God zal zijn waarheid nimmer krenken. 
maar eeuwig zijn verbond gedenken 
zijn woord wordt altoos trouw volbracht 
tot in het duizendste geslacht. 
't Verbond met Abraham, zijn vrind, 
bevestigt Hij van kind tot kind. 
 
Moment van de zondagsschool 
 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven 
 
Slotzang: Opwekking 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
 
 
 



Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Vader, maak ons tot een zegen; 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen, 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Slot: 
Met een hart vol vrede, 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend, 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Zegen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 



 

MEDEDELINGENBLAD ZONDAG 18 AUGUSTUS 2018 
 

 

 

Morgendienst 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. H. Raveling St. S. Kok 

Gastgezin: fam. M. Eelsing Gastgezin: fam. M. Eelsing 

Oppasdienst (0-3) 
Yvonne Cannegieter 
Gendia Munneke 
Leonie Cannegieter 

Oppasdienst (3-6) 
Anka Koerts 
Marijke Cannegieter 

Oppasdienst (0-4) 
Aukje Kloosterhuis 
Grean Jonker 

Mededelingen  
Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, naar Eppo 
Hulzebos en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp. 
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede 
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
Kindernevendienst: Tijdens de middagdienst is er kindernevendienst, de kinderen 
zullen na de schriftlezing naar zaal 1 gaan. 
Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de gelegenheid 
om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 10.00 uur en 12.00 uur 
op Holland Marsh 17D. 

 
Mededelingen D.V. 
Zondag 25 augustus 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 09.30 uur 
en 14.30 uur. de morgendienst hoopt ds. R. van der Kamp voor te gaan. Tijdens de 
middagdienst hoopt ds. G. Op’t Hof   voor te gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. 
H. Raveling (jr.). 
Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 uur worden alle 
ouders verwacht van kinderen in de leeftijd 10  t/m 16. Doel van de avond: Het 
vergroten van  de betrokkenheid op het bijbelonderwijs en de bewustwording van hun 
rol in de geloofsopvoeding. 

Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in Champ Clark. 

Welkom vanaf 19.30 uur. 
Gemeente barbecue: Op zaterdag 28 september willen wij samen, als gemeente, het 
nieuwe seizoen starten met een barbecue. U kunt zich opgeven op de lijst in de 
ontmoetingshal. 

 

 


