
 

Liturgie voor de morgendienst op zondag 25 augustus 2019 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 

Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. R. van der Kamp Ds. G. op ’t Hof 

Gastgezin: fam. H. Raveling (jr) Gastgezin: fam. H. Raveling (jr) 

Oppasdienst (0-3) 
Geeke Wijsbeek 
Sandra Holsteen 
Evelien de Boer 

Oppasdienst (3-6) 
Wilma Draijer 
Annelies Raveling 

Oppasdienst (0-4) 
Jantine Veldkamp 
Janna Meijer 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar mevrouw A.M. Buist-Werkman  en worden weggebracht door Eppo en 
Ineke Hulzebos. 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 
Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud van de 
gebouwen. 

 Collectebonnen: De verkoop van collectebonnen van september wordt 
verplaatst naar 26 augustus. Morgen zit de penningmeester voor u klaar van 
18.30 uur tot 19.00 uur. 

 Kindernevendienst: Tijdens de middagdienst is er kindernevendienst, de 
kinderen zullen na de schriftlezing naar zaal 1 gaan. 

 Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 1 september 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 

09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt student R. de Jong voor 
te gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. R. Cannegieter. 

 Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 
uur worden alle ouders verwacht van kinderen in de leeftijd 10  t/m 16. Doel 
van de avond: Het vergroten van de betrokkenheid op het bijbelonderwijs en 
de bewustwording van hun rol in de geloofsopvoeding. 

 Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in 

Champ Clark. Welkom vanaf 19.30 uur. 
 Gemeente barbecue: Op zaterdag 28 september willen wij samen, als 

gemeente, het nieuwe seizoen starten met een barbecue. U kunt zich 
opgeven op de lijst in de ontmoetingshal. 

 
 
 
 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen als psalm van de opgang: Psalm 93 (staande) 
De HEER is Koning, Hij regeert altijd, 
omgord met macht, bekleed met 
majesteit. 
Hij grondvest d'aarde, houdt haar vast 
in stand. 
Onwrikbaar staat het bouwwerk van 
zijn hand. 
 
Geweldiger dan water en dan wind 
is in de hoogte God die overwint. 
Geweldig is de HERE die zijn voet 
plant op de nek van deze 
watervloed. 
 
 
 
Stil gebed 

Uw troon staat van de aanvang af 
gesteld 
op vaste pijlers in het oergeweld. 
Rivieren slaan, rivieren slaan, o Heer, 
het water stijgt, het water stijgt steeds 
meer. 
 
 
Uw macht is groot, uw trouw zal nooit 
vergaan, 
al wat Gij ooit beloofd hebt, blijft 
bestaan. 
Tot sieraad is uw hoge heiligheid 
en in die glans trotseert uw huis de 
tijd. 
 

Groet en bemoediging 
 
Zingen: Psalm 42: 1 en 3 
Evenals een moede hinde 
naar het klare water smacht, 
schreeuwt mijn ziel om God te vinden, 
die ik ademloos verwacht. 
Ja, ik zoek zijn aangezicht, 
God van leven, God van licht. 
Wanneer zal ik Hem weer loven, 
juichend staan in zijn voorhoven? 
 
De Tien Woorden 
 
Zingen: Psalm 17: 2 en 3 

Gehoorzaam aan uw heilig woord, 

blijf ik gedurig op uw wegen; 

ik mijd, o Heer, wie onrecht plegen, 

zo ga ik zonder struiklen voort. 

Ik roep U aan, Heer hoog verheven, 

want Gij verhoort, Gij antwoordt mij, 

wees mij genegen en nabij, 

Gij zult mij immers niet begeven? 
 

 
 
 
Hart onrustig, vol van zorgen, 
vleugellam geslagen ziel, 
hoop op God en wees geborgen. 
Hij verheft wie nederviel. 
Eens verschijn ik voor den Heer, 
vindt mijn ziel het danklied weer. 
Hij mijn God, Hij heeft mijn leven 
dikwijls aan de dood ontheven. 
 
 
 
 

Gij hulp van wie wordt overmand, 

hoe wonderbaar kunt Gij bevrijden! 

Hoe zegent Gij die U verbeiden, 

die schuilen bij uw rechterhand. 

Behoed mij dan, laat mij niet vrezen, 

behoed de appel van uw oog; 

breid uit uw vleugels van omhoog 

en laat mij zo geborgen wezen. 

Gebed om de opening van de Schriften 
 
 



Profetenlezing: Habakuk 1 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Psalm 74: 12, 13 en 14 

Lever uw tortelduif niet uit, o HEER, 

geef haar niet aan de wilde dieren over, 

laat haar een schuilplaats vinden in het 

lover. 

Vergeet uw kindren niet voor 

immermeer. 

 

 

Sta op, o God, sta op, beslecht uw pleit 

en maak een einde aan de hoon der 

dwazen. 

Vergeet niet hoe uw tegenstanders 

razen 

en hoe hun overmoed ten hemel 

schreit. 

 

Evangelielezing: Lukas 18: 1 - 8 

 

Zingen: Gezang 285: 1 en 2 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 

 

Verkondiging 

 

Zingen: Gezang 293: 2 en 3 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister, 
als ik in uw hemel kom! 

 

Gebeden - voorbeden 

Aanschouw, o HEER, en denk aan uw 

verbond, 

nu zij in 't duister hun geweld beramen. 

Wil in hun nood de armen niet 

beschamen. 

Geef ons uw naam, uw lied weer in de 

mond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de aarde wacht zo lang, 
er wordt zo veel geleden, 
de mensen zijn zo bang, 
de toekomst is zo duister 
en ons geloof zo klein; 
o Jezus Christus, luister 
en laat ons niet alleen! 
 
 
 

 
Laat mij niet mijn lot beslissen: 
zo ik mocht ik durfde niet. 
Ach, hoe zou ik mij vergissen, 
als Gij mij de keuze liet! 
Wil mij als een kind behandlen, 
dat alleen de weg niet vindt: 
neem mijn hand in uwe handen 
en geleid mij als een kind. 
 
 



Inzameling van de gaven 
 

 
 

Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 
Zingen: Gezang 294: 1, 4, 5 en 6 (staande) 
Laat komen, Heer, uw rijk, 
uw koninklijke dag, 
toon ons uw majesteit, 
Messias, uw gezag! 
 
Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 
  
Dat alle tyrannie 
eens zal geleden zijn? 
O sabbat Gods! En zie, 
dan zal het vrede zijn! 
 
Wij bidden, Heer, sta op 
en kom in heerlijkheid! 
Op U staat onze hoop 
die onze Herder zijt! 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
*** 

 
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


