
 

Liturgie voor de diensten op zondag 8 september 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. H.D. Rietveld Ds. H.D. Rietveld 

Gastgezin: fam. H. Braam Gastgezin: fam. H. Braam 

Oppasdienst (0-3) 
Karlein Westra 
Evelien Meijer 
Lieke Sterenborg 

Oppasdienst (3-6) 
Annie Cannegieter 
Leonie Cannegieter 

Oppasdienst (0-4) 
Gerlies Meijer 
Kora Davids 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar de heer J.H. de Wit  en worden weggebracht door mevrouw G. Meijer-
Cannegieter 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3. 
 Inleveren kopij ‘Het Kompas’: De uiterste inleverdatum voor het kopij van 

‘Het Kompas’ is op maandag 9 september (morgen). 
 Vossenjacht zondagsschool: Op 28 september organiseert de zondagsschool 

een vossenjacht. Hiervoor zijn nog een aantal vossen nodig. Wilt u/jij helpen 
tussen 09.00 uur en 12.00 uur? Opgeven kan bij Mariska Hillenga of Geertje 
Smid. 

 Soepmaker gezocht: Voor de startzondag zijn wij op zoek naar mensen die 5 
liter soep willen maken. Interesse? Opgave kan in de ontmoetingshal of bij 
Janna Meijer. 
 

Mededelingen D.V. 

 Zondag 15 september 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten 
op 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. G. van der Groep 
voor te gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. A. Eelsing (Wedderweg) 

 Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 
uur worden alle ouders verwacht van kinderen in de leeftijd 10  t/m 16. 
Doel van de avond: Het vergroten van  de betrokkenheid op het 
bijbelonderwijs en de bewustwording van hun rol in de 
geloofsopvoeding. 

 Gemeente barbecue: Op zaterdag 28 september willen wij samen, als 
gemeente, het nieuwe seizoen starten met een barbecue. U kunt zich 
opgeven op de lijst in de ontmoetingshal. 

 



 

Welkom en mededelingen  
 
Voorzang: Schriftberijming 26: 1, 3 en 5 (staande) 
Wij mogen tot Gods woning gaan, 
vrijmoedig binnentreden, 
want Christus heeft de weg gebaand, 
Hij heeft voor ons geleden. 
Hij is het die ons volgen doet. 
Verzoend door zijn vergoten bloed 
is al wat wij misdeden. 
 

In 't huis waar God zijn volk ontmoet, 
heeft Hij de troon bestegen. 
Daar is Hij priester, groot en goed, 
ons biddend toegenegen. 
Laat ons in vast geloof dan gaan, 
gereinigd, zuiver voor God staan, 
zijn vrijspraak klinkt ons tegen. 

Laat ons zo Gods gemeente zijn, 
trouw in zijn naam vergaderd. 
De tijd snelt haastig naar zijn eind, 
de grote dag komt nader. 

Laat luider onze roep zijn: kom, 
o Zoon, leid ons naar 't heiligdom, 
het huis van onze Vader. 

 
Stil gebed, votum en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm 62: 1 en 4 NB 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 

Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 

Gebed om de Heilige Geest 
 
De wet van God 
 
Zingen: Psalm 51: 3 NB 
Ik ben, o Heer, in ongerechtigheid 
geboren en in zware schuld gebonden. 
Ontvangen heeft mijn moeder mij in 
zonde, 
zie op mij neer in uw barmhartigheid. 

Gij wilt toch dat ik rein ben binnenin, 
dat ik in trouw en recht voor U zal leven. 
Opdat ik waarlijk zuiver ben van zin, 
hebt Gij uw wijsheid in mijn hart 
gegeven. 

 
Schriftlezing: Filippenzen 3: 1 – 16  
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 6 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 



 

Zingen: Psalm 37: 2 en 3 OB 
Stel op den HEER in alles uw betrouwen; 
Betracht uw plicht; bewoon het aardrijk; leer 
Uw welvaart op Gods trouw volstandig bouwen; 
Verlustig u met blijdschap in den HEER; 
Dan zal Hij u in liefd' en gunst aanschouwen, 
U schenken, wat uw hart van Hem begeer'. 
 
Geen ijd'le zorg doe u van 't heilspoor dwalen; 
Houd in uw weg het oog op God gericht, 
Vertrouw op Hem, en d' uitkomst zal niet falen: 
Hij zal welhaast uw recht, voor elks gezicht, 
Doen dagen als de morgenzonnestralen, 
En blinken als het helder middaglicht. 

Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 119: 24 en 25 OB 
'k Zal Uw geboôn, die ik oprecht bemin, 
Mijn hoogst vermaak, 
mijn zielsgenoegen achten; 
Ik reken die mijn allergrootst gewin; 
Ik grijp er naar, 
en zal er heil uit wachten; 
Ik heb ze lief en zal met hart en zin, 
Al 't geen Gij ooit 
hebt ingezet, betrachten. 
 

Gedenk aan 't woord, 
gesproken tot Uw knecht, 
Waarop Gij mij 
verwachting hebt gegeven; 
Dit is mijn troost, in druk mij toegelegd, 
Dit leert mijn ziel U achteraan te kleven; 
Al 't geen Uw mond 
aan mij had toegezegd, 
Gaf aan mijn hart 
vertroosting, geest en leven. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst. 
 



 

Slotzang: Gezang 78: 1, 2 en 3 (staande)  
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 

Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 

uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar 
kruis. 

Zegen (staande) 
 
  

 
 
 


