
Liturgie op eeuwigheidszondag, 24 november 2019,
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 11.00 uur  Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.P. Rozema Ds. G.J. op’t Hof
Gastgezin: fam. A. Eelsing (Wedderweg) Gastgezin: fam. A. Eelsing  
Oppasdienst (0 t/m 2)
Yvonne Cannegieter
Annie Cannegieter
Marijke Cannegieter

Oppasdienst (3 t/m 5)
Evelien Meijer
Leonie Cannegieter

Oppasdienst (0 t/m 3)
Marcel Braam
Marcha Braam

Mededelingen 
 Bloemstuk herdenkingszondag: Vandaag staat het bloemstuk in het teken  

van herdenkingszondag. Dit bloemstuk bestaat uit meerdere delen. De 
nabestaanden van de overledenen mogen elk een deel van dit bloemstuk 
meenemen als aandenken.

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

 Onderhoudscollecte: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. Bij het 
uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor het onderhoud van de 
gebouwen.

 Zendingscollecte: Volgende week is het de eerste zondag van de maand. Bij 
het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending

 Zondagsschool: Tijdens de middagdienst is er zondagsschool in zaal 1 en 3.
 Kerstlijsten zondagsschool: In de komende weken kunt u iemand van de 

zondagsschoolleiding bij de deur verwachten. Ze komen u vragen om een 
financiële bijdrage voor de zondagsschool, hiervan kunnen we de 
kerstgeschenken betalen. (boekjes voor de kinderen van 0-10 jaar). Mocht u 
het liever willen overmaken? Dat kan, wilt u dit doen op de rekening van de 
kerk o.v.v. kerstgeschenken zondagsschool 2019. 
(NL91 INGB 0000 9673 15) Gaat u hier gebruik van maken, wilt u dat 
doorgeven aan Janna Meijer.

Mededelingen D.V.
 Zondag 1 december: Volgende week zondag, eerste advent, beginnen de 

diensten om 09.30 uur en om 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.W.
Ester voor te gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. J. Cannegieter.



Welkom
Mededelingen door kerkenraad

Zingen: Psalm 84: 1 en 2 (NB)
Hoe lieflijk, hoe goed is mij, Heer,
het huis waar Gij uw naam en eer
hebt laten wonen bij de mensen.
Hoe brand ik van verlangen om
te komen in uw heiligdom.
Wat zou mijn hart nog liever wensen
dan dat het juichend U ontmoet
die leven zijt en leven doet.

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Psalm 77: 7 (OB)
'k Zal gedenken, hoe voor dezen
Ons de HEER heeft gunst bewezen;
'k Zal de wond'ren gadeslaan,
Die Gij hebt van ouds gedaan;
'k Zal nauwkeurig op Uw werken
En derzelver uitkomst merken;
En, in plaats van bitt're klacht,
Daarvan spreken dag en nacht.

Gebed
Lezing van de Tien Woorden

Zingen: Psalm 89: 7 en 8 (NB)
Hoe zalig is het volk dat U de lofzang 
zingt,
dat uitbreekt in gejuich als de bazuin 
weerklinkt.
Uw lichtend aangezicht zal altijd hen 
geleiden.
Zij zullen in uw naam zich dag aan dag 
verblijden,
zij gaan in vrede voort, zij wandlen voor 
uw ogen,
want uw rechtvaardigheid zal hen 
voorgoed verhogen.

Schriftlezing: Johannes 11: 1 - 44

Het heil dat uw altaar omgeeft
beschermt en koestert al wat leeft.
De mus, de zwaluw vindt een woning.
Haar jongen zijn in veiligheid.
Mij is een schuilplaats toebereid
in het paleis van U, mijn Koning.
Heil hen die toeven aan uw hof
en steeds zich wijden aan uw lof.

Gij, HEERE, die de glans van onze sterkte
zijt,
geeft luister aan uw volk, en hoge 
heerlijkheid.
Uw welgevallen doet ons grote dingen 
wagen
en met geheven hoofd de kroon der ere 
dragen.
Gij Heilge Israëls, Gij zelf hebt ons ten 
leven
een koning naar uw wil, een schild van 
heil gegeven.



Zingen: Opwekking 86
Refrein:
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Veilig ben ik bij Hem.
Ik ben veilig in Jezus' armen.
Er is nergens een plek waar ik zo veilig ben.

Ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet.
Is het soms net alsof niemand me ziet.
Net of er niemand meer is die me mist.
Dan mag ik weten dat Jezus er is. (refr.)

Als ik door anderen soms wordt gepest.
Zeggen ze: 'Nee, jij hoort niet bij de rest'.
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken.
Hij is mijn Vriend
en ik hoor bij Hem. (refr.)

(Laatste keer refrein:
Jij bent veilig in Jezus' armen...)

Verkondiging

Zingen: Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige 
Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn 
bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar 
geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U 
ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs
mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus 
mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite 
of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Een boog in de wolken als teken van 
trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij 
jou!
In tijden van vreugde, maar ook van 
verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn 
bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend 
dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.



Herdenking van hen die ontsliepen:

Op 6 maart 2019: zr. Sijtske Trijntje Brouwer-van der Lei 
Op 2 oktober 2019: br. Hindrik Jonker 

Zingen Herv. Gezangen 174: 1, 2 
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
laat mij steunen op uw trouw,
laat mij rusten in uw schauw,
waar het bloed door u gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus, niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Dankgebed
Inzameling van de gaven

Zingen: ELB 413: 1 en 4
Lichtstad met uw paarlen poorten, 
wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde, 
ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 

Refrein:
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, 
luist'ren naar zijn liefdestem. 
Daar geen rouw meer en geen tranen,
in het nieuw Jeruzalem. 

Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten,
in het nieuw Jeruzalem. (refr.)

Zegen


