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Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Gezang 221: 1, 2 en 3 
Wees gegroet, gij eersteling der dagen, 
morgen der verrijzenis, 
bij wiens licht de macht der hel 
verslagen 
en de dood vernietigd is! 
Here Jezus, trooster aller smarten, 
zon der wereld, schijn in onze harten, 
deel ons zelf de voorsmaak mee 
van der zaalgen sabbatsvreê! 
 

Op uw woord, o Leven van ons leven, 
werpen wij het doodskleed af! 
Door de kracht uws Geestes 
uitgedreven, 
treden we uit ons zondengraf. 
Leer ons daaglijks, leer ons 
duizendwerven, 
in uw kruisdood meegekruisigd sterven, 
en herboren - opgestaan, 
achter U ten hemel gaan! 

In uw hoede zijn wij wèl geborgen, 
en schoon eerlang 't oog ons breek', 
open gaat het op de grote morgen 
na deez' aardse lijdensweek. 
Welk een dag der ruste zal dat wezen, 
als we onsterflijk, uit de dood verrezen, 
knielen voor uw dankaltaar! 
Amen, Jezus, maak het waar! 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 111: 1 en 6 (OB) 
Looft, Hallelujah, looft den HEER! 
Mijn ganse hart verheft Zijn eer; 
Ik zal Zijn naam en grootheid prijzen; 
'k Zal, met d' oprechten onderling 
Vereend, in hun vergadering 
En raad, Hem plechtig eer bewijzen. 
 

Zijn naam is heilig en geducht; 
De vijand beeft op Zijn gerucht; 
Maar 's HEEREN vrees zal altoos wezen 
't Begin der wijsheid; wien Gods hand 
Die doet betrachten, heeft verstand; 
Zijn naam blijft eeuwiglijk geprezen. 

Gebed om de Heilige Geest 
 



 

Schriftlezing: Johannes 19: 38-42 
38 En daarna vroeg Jozef van Arimathea, die een discipel van Jezus was (maar in 
het geheim, uit vrees voor de Joden) aan Pilatus het lichaam van Jezus te mogen 
wegnemen; en Pilatus stond het toe. Hij dan ging en nam het lichaam van Jezus 
weg. 39 En Nicodemus (die eerst 's nachts naar Jezus toe gekomen was) kwam 
ook en bracht een mengsel van mirre en aloë mee, ongeveer honderd pond. 40 Zij 
namen dan het lichaam van Jezus en wikkelden het in linnen doeken, met de 
specerijen, zoals het de gewoonte van de Joden is bij het begraven. 41 En er was 
bij de plaats waar Hij gekruisigd was, een hof en in de hof een nieuw graf, waarin 
nog nooit iemand gelegd was. 42 Daar nu legden zij Jezus vanwege de 
voorbereiding van de Joden, omdat het graf dichtbij was. 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Psalm 16: 3 en 4 (NB) 
Ik prijs de HEER; Hij heeft mijn hart verlicht, 
dat in de nacht zelfs blijft van Hem gewagen. 
Ik houd bestendig naar zijn aangezicht 
mijn ogen vol vertrouwen opgeslagen. 
Ik wankel niet, want aan mijn rechterzijde 
staat God, mijn HEER, die mij tot hiertoe leidde. 
 
Daarom verheug ik mij van harte zeer, 
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. 
Het pad des levens doet Gij mij betreden 
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 
 
Verkondiging 
 



 

Zingen: Psalm 103: 6 en 7 (NB) 
De mens is aan het sterven prijs gegeven, 
gelijk het gras kortstondig is zijn leven, 
en als een bloem die naar de zon zich keert, 
maar die ten prooi valt aan de barre winden, 
en knakt en sterft, en is niet meer te vinden. 
Ja zelfs haar eigen plaats kent haar niet meer. 
 
Maar 's HEREN gunst zal over die Hem vrezen 
in eeuwigheid altoos dezelfde wezen, 
en zijn gerechtigheid de eeuwen door. 
Zijn heil omsluit de komende geslachten; 
zo volgen zij die zijn verbond betrachten, 
van zijn barmhartigheid het lichtend spoor. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. 
 
Kinderlied: Ja is Ja 

Refrein: 

Ja is ja, nee is nee 

Beloofd, is beloofd 

Jezus wil je helpen 

als jij in Hem gelooft 

Ja is ja, nee is nee 

Beloofd, is beloofd 

Jezus wil je helpen 

als jij in Hem gelooft 

 

Hij is een God van liefde 

Hij houdt heel veel van jou 

Hij zal je nooit verlaten 

want Hij is altijd trouw 

(Refrein) 

 

Ook wij moeten dit leren 

om altijd trouw te zijn 

en doen wat we beloven 

dat geldt voor groot en klein 
(Refrein)

Geloofsbelijdenis 



 

 
Zingen: Psalm 103: 9 (NB) 
Laat heel het machtig koninkrijk des HEREN 
zijn grote naam, zijn grote daden eren. 
Komt allen tot de lof des HEREN saam. 
Lof zij den HEER in hemel en op aarde, 
die aan zijn volk zijn liefde openbaarde, 
en zegen gij, mijn ziel, zijn grote naam. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 

 


