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Welkom en mededelingen  
 
Zingen: ‘Groot is uw trouw, o Heer’  
Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Zomer en wintertijd, najaar en voorjaar 
Zon maan en sterren in hemelse baan 
Tonen zo duid'lijk Uw Godd'lijke wijsheid, 
Uw grote trouw die zal blijven bestaan.  
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Groot is uw trouw ied're morgen opnieuw 
Groot is uw trouw, U blijft altijd dezelfde 
Groot is uw trouw die zal blijven bestaan 
Groot is uw trouw tot in eeuwigheid 
 
Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond. 
 
Moment van stil gebed (staande)  
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
  



Zingen: Opwekking 733 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
  
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige naam. 
  
Heer, vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein 2x) 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Onderwijs over de doop 
 
Zingen: Opwekking 599 
Nog voordat je bestond, 
kende Hij je naam. 
Hij zag je elk moment 
en telde elke traan. 
Omdat Hij van je hield, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
Hij wacht alleen nog maar 
totdat je komt. 
  

En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 
gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 

Refrein: 
Kom tot de Vader, 
kom zoals je bent. 
Heel je hart, al je pijn 
is bij Hem bekend. 

De liefde die Hij geeft, 
de woorden die Hij spreekt.  
Daarmee is alles klaar 
wanneer jij komt.

 



En wat je nu ook doet, 
zijn liefde blijft bestaan. 
Ook niets wat jij ooit deed, 
verandert daar iets aan. 
Omdat Hij van je houdt, 

gaf Hij zijn eigen Zoon. 
En nu is alles klaar 
wanneer jij komt. 
(refrein 2x) 

  
Vragen aan de doopouders 
 
De kinderen in de kerk mogen zachtjes naar voren komen en op de grond bij het  
doopvont gaan zitten. Zo kunnen zij het ook heel goed zien.  
 
Doop van  

Tim Daniël Hillenga 
Emma van Klinken 
Gerda Marieke Meijer 
Elisabeth Munneke  

 
Zingen: Psalm 134: 3 OB (staande) 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 

Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 

 
Moment van de zondagsschool 
 
Onder het naspel van dit lied mogen de kleine kinderen (tot 4 jaar) vertrekken 
naar de oppasdienst. De kinderen van 4 tot 10 jaar zijn welkom bij de 
zondagsschool. Als u gast bent, zijn uw kinderen daar natuurlijk ook hartelijk 
welkom. 
 
Schriftlezing:  
Psalm 1 
1 Welzalig de man 
die niet wandelt in de raad van de goddelozen, 
die niet staat op de weg van de zondaars, 
die niet zit op de zetel van de spotters, 2 maar die zijn vreugde vindt in de wet van 
de HEERE 
en Zijn wet dag en nacht overdenkt. 3 Want hij zal zijn als een boom, geplant aan 
waterbeken, 
die zijn vrucht geeft op zijn tijd, 
waarvan het blad niet afvalt; 
al wat hij doet, zal goed gelukken. 4 Maar zo zijn de goddelozen niet: 
die zijn juist als het kaf, dat de wind wegblaast. 5 Daarom blijven de goddelozen 
niet staande in het gericht, 
de zondaars niet in de gemeenschap van de rechtvaardigen. 6 Want de HEERE 
kent de weg van de rechtvaardigen, 
maar de weg van de goddelozen zal vergaan. 



Ezechiël 47: 1-12 
1 Daarna bracht Hij mij terug naar de ingang van het huis. En zie, er stroomde 
water uit, van onder de drempel van het huis naar het oosten, want de voorkant 
van het huis lag naar het oosten. Het water stroomde naar beneden van onder de 
rechterzijde van het huis, ten zuiden van het altaar. 2 Vervolgens bracht Hij mij 
naar buiten via de noorderpoort en leidde mij buitenom rond naar de 
buitenpoort, in de richting die naar het oosten gekeerd is. En zie, uit de 
rechterzijde borrelde water. 3 Toen de Man naar het oosten naar buiten ging, was 
er een meetlint in Zijn hand. Hij mat duizend el en liet mij door het water gaan: 
het water kwam tot de enkels. 4 Hij mat weer duizend el en liet mij door het 
water gaan: het water kwam tot de knieën. Toen mat Hij er weer duizend en liet 
mij erdoor gaan: het water kwam tot de heupen. 5 Nog eens mat Hij duizend el: 
het was een beek waar ik niet door kon gaan, want het water was heel hoog – 
water waar men alleen zwemmend door kon, een beek waar men anders niet 
door kon gaan. 6 Hij zei tegen mij: Hebt u het gezien, mensenkind? Toen leidde Hij 
mij en bracht mij terug naar de oever van de beek. 7 Toen ik teruggekeerd was, 
zie, bij de oever van de beek stonden zeer veel bomen, aan deze kant en aan de 
andere kant. 8 Hij zei tegen mij: Dit water stroomt weg naar het oostelijke gebied 
en stroomt in de Vlakte naar beneden en komt in de zee. In de zee uitgestort, 
wordt het water gezond. 9 Het zal gebeuren dat alle levende wezens die er 
wemelen, overal waar een van beide beken naartoe komt, zullen leven. Daar zal 
zeer veel vis zijn, omdat dit water daarheen komt, en alles waarheen deze beek 
komt, zal gezond worden en leven. 10 Verder zal het gebeuren dat er vissers langs 
zullen staan vanaf Engedi tot En-Eglaïm. Er zullen droogplaatsen voor sleepnetten 
zijn. Hun vis zal van elke soort zijn, zeer talrijk, zoals de vis in de Grote Zee. 
11 Maar de moerassen ervan en de poelen ervan zullen niet gezond worden: ze 
zijn aan het zout prijsgegeven. 12 En langs de beek, langs de oever ervan, zullen 
aan deze kant en aan de andere kant allerlei vruchtbomen opkomen, waarvan het 
blad niet zal verwelken en waarvan de vrucht niet zal opraken. Elke maand zullen 
ze nieuwe vruchten voortbrengen, want het water ervoor stroomt uit het 
heiligdom. De vrucht ervan zal tot voedsel dienen en het blad ervan tot genezing. 
 
Handelingen 2: 37-41  
37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen 
Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders? 38 En 
Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam 
van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige 
Geest ontvangen. 39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen 
die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal. 40 En met veel 
meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de 
woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht! 41 Zij nu die zijn woord met 
vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er 
op die dag aan hen toegevoegd. 
 
 



Handelingen 3: 1-8 
1 Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel tijdens het uur van het 
gebed, het negende uur. 2 En een man die vanaf de moederschoot kreupel was, 
werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort die de 
Schone genoemd wordt, om een liefdegave te vragen aan hen die de tempel 
binnengingen. 3 Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel 
zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. 4 En Petrus 
keek hem met Johannes doordringend aan en zei: Kijk ons aan! 5 En hij hield de 
ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. 6 Petrus zei 
echter: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u: in de Naam van 
Jezus Christus de Nazarener, sta op en ga lopen! 7 En hij greep hem bij de 
rechterhand en richtte hem op, en onmiddellijk werden zijn voeten en enkels 
vast. 8 En met een sprong stond hij overeind en liep rond, en hij ging met hen de 
tempel in, lopend en springend en God lovend. 
 
Zingen: Psalm 1: 2 DNP 
Hij is een boom in goede grond geplant, 
die is geworteld aan de waterkant. 
Als het zijn tijd is zal hij vruchten dragen. 
Zijn blad verdort zelfs niet op hete dagen. 
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij doet. 
Wat hij ook onderneemt, het gaat hem goed. 
 
Verkondiging: ‘Geestelijk geworteld’ 

 De boom 
 Het water 
 Zijn vrucht 

 
Zingen: Gezang 78 
Laat me in U blijven, groeien, bloeien, 
o Heiland die de wijnstok zijt! 
Uw kracht moet in mij overvloeien, 
of 'k ben een wis verderf gewijd. 
Doorstroom, beziel en zegen mij, 
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij! 
 

Ik kan mijzelf geen wasdom geven: 
niets kan ik zonder U, o Heer! 
In uw gemeenschap kiemt er leven 
en levensvolheid meer en meer! 
Uw Geest moet in mij uitgestort: 
de rank die U ontvalt, verdort. 

Neen, Heer, ik wil van U niet scheiden, 
'k blijf de Uw' altijd, blijf Gij de mijn'! 
Uw liefde moet alom mij leiden, 
uw leven moet mijn leven zijn, 
uw licht moet schijnen in mijn huis 
bij kruis naar kracht en kracht naar 
kruis. 

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen, 
dan wint mijn ziel door U in kracht! 
Het werk in needrigheid begonnen, 
wordt dan in heerlijkheid volbracht! 
Wat in de windslen sliep, ontbot, 
en komt in 't licht en rijpt voor God. 

 
Dankgebed 



 
Inzameling van de gaven (Luisterlied: doop Sela) 

In het water van de doop,  
zien wij hoe God zelf belooft,  
dat zijn Naam voorgoed aan ons verbonden is.  
Water dat getuigt en spreekt, 
van de hoop die in ons leeft, 
dat Gods liefde voor ons niet veranderd is. 
  
Eén met Christus in zijn dood,  
gaan wij onder in de doop, 
overtuigd dat er bij Hem vergeving is.  
Eén met Christus, ingelijfd,  
staan wij op van schuld bevrijd, 
in een leven dat voorgoed veranderd is. 
  
Met de Heer begraven en weer opgestaan, 
om voor Hem te leven, Jezus’ weg te gaan.  
Uit het water van de doop,  
putten wij geloof en hoop, 
dat Gods trouw en liefde blijvend is.  
Dat Gods trouw en liefde blijvend is. 
  
In zijn lichaam ingelijfd: 
Christus’ kerk die wereldwijd, 
is geroepen om een beeld van Hem te zijn.  
Mensen overal vandaan,  
die de weg van Christus gaan, 
om vernieuwd voor Hem te leven, vrij te zijn. 
  
Reinig ons, vernieuw ons leven Heer. 
Heilig ons, en vernieuw ons leven Heer. 
  
Prijs de Vader, prijs de Zoon en heil’ge Geest!  
Prijs de Heer met al wat leeft en adem heeft!  
Wat een liefde, wat een hoop!  
U verzegelt door de doop 
dat ons leven bij U veilig is. 
Dat ons leven bij U veilig is. 

 
  



Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Psalm 36: 2 OB 
Uw goedheid, HEER, is hemelhoog; 
Uw waarheid tot den wolkenboog; 
Uw recht is als Gods bergen; 
Uw oordeel grond'loos; Gij behoedt, 
En zegent mens en beest, en doet 
Uw hulp nooit vrucht'loos vergen. 
Hoe groot is Uw goedgunstigheid! 
Hoe zijn Uw vleug'len uitgebreid! 
Hier wordt de rust geschonken; 
Hier 't vette van Uw huis gesmaakt; 
Een volle beek van wellust maakt 
Hier elk in liefde dronken. 
 
Zegen (staande) 
 


