
Liturgie voor de middagdienst op 30 juni 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
 
Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J. Oosterbroek 

Gastgezin: H. Braam 

Oppasdienst (0-4) 
Grean Jonker 
Jantine Veldkamp 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar mevrouw S. Greven-Wever en worden weggebracht door mevrouw G. 
Meijer-Cannegieter. 

 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

 Collecte voor onderhoud: Vandaag is het de laatste zondag van de maand. 
Bij het uitgaan van de kerk wordt er een collecte gehouden voor het 
onderhoud van de gebouwen. 

 Collecte voor de zending: Volgende week is de 2e collecte bestemd voor de 
zending. 

 Collectebonnen: In verband met de vakantie is er morgen geen verkoop van 
collectebonnen. De eerste volgende keer is op maandag 8 juli. 

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema voor vanmiddag is “Jezus volgen”. 

 Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 
gelegenheid om kleiding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

Mededelingen D.V. 
 Beachdienst: Vandaag om 11.30 start de beachdienst bij het Heeresmeer 

(achter de tennisbaan). Br. Bram Koerts zal deze dienst leiden. 
 Zondag 7 juli 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 09.30 

uur en 16.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt st. A. Dorst voor te gaan. 
Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Oosterbroek voor te gaan. Gastgezin 
voor deze zondag is fam. A. Eelsing (Wedderweg). Denkt u aan de aangepaste 
tijden? 

 Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in 

Champ Clark. Welkom vanaf 19.30 uur. 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 465: 1 en 2 
Van U zijn alle dingen, 
van U, o God en Heer, 
van U de zegeningen 
die 'k biddende begeer. 
Gij wilt mijn weg omringen 
met liefde wijs en teer. 
Wat wij ooit goeds ontvingen, 
het is van U, o Heer. 
 
Stil gebed (staande) 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 43: 3 en 4 (OB) 
Zend Heer, Uw licht en waarheid 
neder, 
en breng mij, door dien glans geleid, 
tot Uw gewijde tente weder 
dan klimt mijn bange ziel gereder 
ten berge van Uw heiligheid, 
daar mij Uw gunst verbeidt. 
 
Gebed 
Schriftlezing: Psalm 62 

Nog voor wij U iets vragen, 
voorkomt Gij ons gebed. 
Gij hebt aleer wij klagen, 
op onze nood gelet. 
Gij helpt de last ons dragen, 
Gij steunt bij elke tred, 
zelfs bij de zwaarste plagen 
zijt Gij de God die redt. 
 
 
 
 
 
Dan ga ik op tot Gods altaren, 
Tot God, mijn God, de bron van 
vreugd; 
Dan zal ik, juichend, stem en snaren 
Ten roem van Zijne goedheid paren, 
Die, na kortstondig ongeneugt 
Mij eindeloos verheugt. 
 
 
 

1 Een psalm van David, voor de koorleider, over Jeduthun. 
2 Zeker, mijn ziel is stil voor God; van Hem is mijn heil. 
3 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet al te zeer wankelen. 
4 Hoelang bedenkt u nog kwaad tegen een man? U zult allen gedood worden; 
u zult zijn als een hellende wand, een instortende muur. 
5 Zeker, zij beraadslagen om hem van zijn hoogte af te stoten. Zij scheppen behagen in 
leugen; met hun mond zegenen zij, maar in hun binnenste vervloeken zij. Sela 
6 Zeker, mijn ziel, zwijg voor God, want van Hem is mijn verwachting. 
7 Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen. 
8 In God is mijn heil en mijn eer; mijn sterke rots, mijn toevlucht is in God. 
9 Vertrouw op Hem te allen tijde, volk; stort uw hart uit voor Zijn aangezicht. 
God is voor ons een toevlucht. Sela 
10 Zeker, eenvoudigen zijn een zucht, aanzienlijken een leugen; in de weegschaal 
gewogen, 
zijn zij tezamen lichter dan een zucht. 
11 Vertrouw niet op onderdrukking, stel geen ijdele hoop op roof. Als het vermogen 
toeneemt, zet er het hart niet op. 
12 God heeft één ding gesproken, ik heb dit tweemaal gehoord: dat de kracht van God 
is. 
13 Ook de goedertierenheid is van U, Heere, want U zult eenieder vergelden naar zijn 
werk. 



Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan.De 
kinderen vanaf 4 jaar mogen naar de zondagsschool gaan. 
 
Zingen: Psalm 61: 2, 3 en 5 (NB) 

Mijn schutse waart Gij tevoren; 

sterke toren, 

wees mij weer ten toevluchtsoord. 

Staan de mensen mij naar 't leven, 

Gij zult geven 

't erfdeel van wie U behoort. 

 

Dan zal ik uw naam vereren, 

Here, Here, 

psalmen zingen dat het schalt! 

Dagelijks zal ik U geven 

heel mijn leven, 

door uw lichtglans overstraald. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Psalm 62: 1 en 4 (NB) 
Mijn ziel is stil tot God mijn Heer, 
van Hem verwacht ik altijd weer 
mijn heil, - op Hem toch kan ik 
bouwen. 
Ik wankel niet, want Hij staat vast: 
mijn toevlucht, als het water wast, 
mijn rots, mijn enige vertrouwen. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 

Laat mij als een kleine vogel 

schuilen mogen 

waar G'uw vleuglen om mij slaat. 

Want Gij weet wien ik mij wijdde, 

dat ik zeide: 

Heer, Gij zijt mijn toeverlaat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wees stil, mijn ziel, tot God uw Heer, 
Hij immers schenkt u altijd weer 
zijn heil, - op Hem toch kunt gij 
bouwen. 
Wankel dan niet, want Hij staat vast, 
Hij is, ook als het onheil wast, 
uw rots, uw enige vertrouwen. 
 
 
 

 
De kinderen van de zondagsschool komen weer in de kerk. De kinderen van de 
oppasdienst mogen opgehaald worden. 
 
Zingen: Opwekking 428 
Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
het leven vond, want ik was dood 
en blind, maar nu kan 'k zien. 
 
Want Jezus droeg mijn zondelast 
en tranen aan het kruis. 
Hij houdt mij door genade vast 
en brengt mij veilig thuis. 
 

Genade die mij heeft geleerd 
te vrezen voor het kwaad. 
Maar ook - als ik mij tot Hem keer - 
dat God mij nooit verlaat. 
 
Als ik daar in zijn heerlijkheid 
mag stralen als de zon, 
dan prijs ik Hem in eeuwigheid) 
dat ik genade vond.        )2x 
 



Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Gezang 44: 1 
Dankt, dankt nu allen God 
met hart en mond en handen, 
die grote dingen doet 
hier en in alle landen, 
die ons van kindsbeen aan, 
ja, van de moederschoot 
zijn vaderlijke hand 
en trouwe liefde bood. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 
 

 


