Liturgie voor de middagdienst op zondag 28 juli 2019

in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela




Welkom en mededelingen

Voorzang: (staande) Gezang 326: 1,3 en 5

Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Hebt moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,

die zal er in aanschouwen
des Heren aangezicht.

O Gij die wilt ontmoeten

wie vragen naar uw wil,

zie hoe wij aan uw voeten

zitten en luistren stil.

Geef dat tot U, o Heer,

't woord van uw welbehagen
niet ledig wederkeer',

maar dat het vrucht mag dragen,
uw grote naam ter eer.

Moment van stil gebed (staande)
Woord van verwachting
Groet namens God

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 OB
Mijn hart, o Hemelmajesteit,

Is tot Uw dienst en lof bereid.

'k Zal zingen voor den Opperheer;
'k Zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
Waakt op; dat niets

uw klanken stuit';

'k Zal in den dageraad ontwaken,
En met gezang mijn God genaken.

De geesten onderscheiden,

gaf God ons als gebod;

wie 't woord der waarheid mijden,
weerstaan het rijk van God.

Hoe bouwen zij op zand!

Straks zal hun huis bezwijken,

't houdt in de storm geen stand.
Dan zal aan ieder blijken

der dwazen onverstand.

Ik zal, o HEER, Uw wonderdaan,
Uw roem den volken doen verstaan;
Want Uwe goedertierenheid

Is tot de heem'len uitgebreid;

Uw waarheid heeft

noch paal noch perk,

Maar streeft tot aan

het hoogste zwerk.

Verhef U boven 's hemels kringen,
En leer al d' aard'

Uw grootheid zingen.



Gebed om de Heilige Geest

Schriftlezing: 1 Korintiérs 16: 1-14

Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan.

Zingen: Psalm 139:2, 7 en 8 NB
Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?

Gij kent mijn leven woord voor woord,

Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid

mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

Ik loof U die mijn schepper zijt,

die met uw liefde mij geleidt,

Gij hebt mijn oerbegin aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

Verkondiging

Zingen: Gezang 78: 1 en 2

Laat me in U blijven, groeien, bloeien,
o Heiland die de wijnstok zijt!

Uw kracht moet in mij overvloeien,
of 'k ben een wis verderf gewijd.
Doorstroom, beziel en zegen mij,
opdat ik waarlijk vruchtbaar zij!

Dankgebed

Inzameling van de gaven

Ik kan mijzelf geen wasdom geven:
niets kan ik zonder U, o Heer!

In uw gemeenschap kiemt er leven
en levensvolheid meer en meer!
Uw Geest moet in mij uitgestort:
de rank die U ontvalt, verdort.



De kinderen van de zondagsschool komen weer in de kerk. De kinderen van de

oppasdienst mogen opgehaald worden

Zingen: Gezang 477:1en 2

Geest van hierboven,

leer ons geloven,

hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,

deel U nu mede

aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen

van grote dingen,

als wij ontvangen

al ons verlangen,

met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven

zal Hij ons geven,

als wij herboren

Hem toebehoren,

die ons is voorgegaan. Halleluja!

Geloofsbelijdenis (staande)

Slotzang (staande): Psalm 146: 1 en 3 NB

Zing, mijn ziel, voor God uw HERE,
zing die u het leven geeft.

Zing, mijn ziel, uw God ter ere,
zing voor Hem zolang gij leeft.
Ziel, gij zijt geboren tot

zingen voor den HEER uw God.

Heil wien Jakobs God wil bijstaan,
heil die God ter hulpe riep.

Want zijn heil zal niet voorbijgaan,
God is trouw aan wat Hij schiep.
Wat in hemel, zee of aard

woont, is in zijn hand bewaard.

Zegen

Wat kan ons schaden,

wat van U scheiden,

Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,

wat wij ook lijden,

Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege

voor ons verkregen,

Gij zult op aarde

de macht aanvaarden

en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,

doet triomferen

die naar U heten

enin U weten,

dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!



