
Liturgie voor de middagdienst op zondag 4 augustus 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
 
Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. G.C. op’t Hof 

Gastgezin: W. Cannegieter 

Oppasdienst (0-4) 
Geertje Davids 
Sandra Holsteen 

Mededelingen  
 Bloemengroet: De bloemen gaan deze week, als groet van de gemeente, 

naar H. Raveling (sr) en worden weggebracht door Ria Nap. 
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
 Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk is er een collecte voor de zending. 
 Collectebonnen: Morgen is er verkoop van de collectebonnen. De 

penningmeester zit voor u klaar in zaal 1 tussen 18.30 uur en 19.00 uur. 
 Kindernevendienst: Tijdens de middagdienst is er kindernevendienst, de 

kinderen zullen na de schriftlezing naar zaal 1 gaan. 
 Kledingbeurs: Elke laatste zaterdagmorgen van de maand bent u in de 

gelegenheid om kleding in te brengen voor de kledingbeurs. Dit kan tussen 
10.00 uur en 12.00 uur op Holland Marsh 17D. 

Mededelingen D.V. 
 Zondag 11 augustus 2019: Volgende week zondag beginnen de diensten op 

09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J. Huisman voor te 
gaan. Gastgezin voor deze zondag is fam. N. Davids. 

 Betrokkenheid bijbelonderwijs: Dinsdag 17 september vanaf 19.30 
uur worden alle ouders verwacht van kinderen in de leeftijd van 10  t/m 16. 
Doel van de avond: Het vergroten van  de betrokkenheid op het 
bijbelonderwijs en de bewustwording van hun rol in de geloofsopvoeding. 

 Gebedsgroep: Op 29 augustus komt de gebedsgroep weer bij elkaar in 

Champ Clark. Welkom vanaf 19.30 uur. 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 71: 1, 2 en 3 (staande) 
HEER, laat mij schuilen in uw hoede, 
begeef mij niet, o God, 
maak nimmer mij ten spot. 
Leid in uw trouw mijn weg ten  
goede, 
verleen mij uw nabijheid 
en stel mij in de vrijheid. 

Wees mij een burcht, waarheen ik 
vluchten, 
waarin ik nacht en dag 
mij veilig bergen mag. 
Mijn Rots, bij U is niets te duchten, 
Gij hebt in al mijn noden 
redding en heil geboden. 



Bevrijd mij van de goddeloze 
en laat toch nimmer toe 
dat hij mij onrecht doe. 
Verlos mijn leven van den boze. 
Op U, HEER, blijf ik bouwen 
met kinderlijk vertrouwen. 
 
Stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Opwekking 436 
Onze Vader in de hemel, 
heilig is uw naam. 
Laat uw Koninkrijk spoedig komen. 
Laat uw wil worden gedaan, 
in de hemel, zo ook hier op aard. 
 
Refrein: 
Want van U is het koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid! 
Want van U is het Koninkrijk, 
de kracht en de heerlijkheid, 
tot in eeuwigheid! 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onze Vader in de hemel , 
geef ons daag'lijks brood. 
En vergeef ons onze schulden, 
gelijk ook wij dat doen: 
hen vergeven die ons iets schuldig 
zijn. 
 
En leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van het kwaad! 
 
Refr. 
Amen. Amen. 
 
 
 

Schriftlezing: Genesis 3: 1 - 6 en Mattheüs 4: 1- 11 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de kindernevendienst in zaal 
1 gaan. 
 
Zingen: Psalm 94: 8 en 9 

Wie treedt voor mij de boze tegen, 

wie wederstaat die onrecht plegen, 

wie is mijn burcht, wie is mijn schild? 

Als Gij, HEER, mij niet helpen wilt, 

dan daal ik in de stilte af, 

diep in de kilte van het graf. 

 

Maar stortte ik soms bijna neder, 

dan steunde Gij mij sterk en teder; 

ik viel niet, want Gij hieldt mij vast. 

Als in mijn hart de twijfel wast, 

dan zijt Gij, HEER, mij zeer nabij 

en met uw troost verkwikt Gij mij. 



Verkondiging: ‘Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze’  
 

N.a.v. Catechismus van Heidelberg – Zondag 52 vraag en antwoord 127 
Vraag: Wat is de zesde bede? 
 
Antwoord: Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Dat wil zeggen: omdat wij uit onszelf zo zwak zijn, dat wij geen ogenblik staande 
zouden kunnen blijven, en omdat bovendien onze doodsvijanden, de duivel, de 
wereld en ons eigen vlees, niet ophouden ons aan te vechten, wil ons toch door de 
kracht van Uw Heilige Geest overeind houden en sterken, opdat wij in deze 
geestelijke strijd niet bezwijken, maar altijd krachtig weerstand bieden, totdat wij 
uiteindelijk volkomen de overhand krijgen.  
 
Gezang 48: 1, 7 en 8 
O onze Vader, trouwe Heer, 
zie uit uw hemel op ons neer; 
breng ons als broeders bij elkaar, 
maak onze arme woorden waar, 
laat wat wij spreken met de mond 
opwellen uit des harten grond. 
 
Verlos ons van de bozen macht, 
rondom ons heen heerst diepe nacht. 
Verlos ons van de eeuwge dood 
en sta ons bij in stervensnood. 
Neem onze zielen in uw hand 
en breng ze in het vaderland. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 

Leid ons niet in verzoeking, Heer. 
Wees ons een sterke tegenweer 
ter linker en ter rechterhand. 
Wij houden in uw hoede stand, 
al woedt de boze onverpoosd, 
omdat uw Geest ons hart vertroost. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De kinderen van de kindernevendienst mogen weer opgehaald worden. 
 
Zingen: Weerklank 417: 1, 2 en 3 (Zo. 52) 
Bewaar, o Vader, ons altijd, 
wanneer de duivel ons bestrijdt, 
de boze wereld ons bedreigt, 
ons hart weer naar het kwade neigt. 
 
Wanneer Uw Geest ons steunt en 
schraagt, 
dan lijden wij geen nederlaag, 
maar bieden altijd tegenstand, 
behouden eens de overhand. 
 

Wij roepen U als Koning aan: 
kom, ondersteun ons zwak bestaan, 
houd door Uw Geest, die helpt en 
leidt 
ons steeds weer staande in de strijd. 
 
 
 
 
 
 



Geloofsbelijdenis (staande)  
 
Zingen: Johannes de Heer 542 
Wilt gij van zonde en schuld zijn verlost? 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Weet, dat uw redding zoveel heeft gekost. 
Daar is kracht in het bloed van het Lam! 
 
Refrein: 
Daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het bloed van het Lam; 
daar is kracht, kracht, wonderbare kracht 
in het dierbaar bloed van het Lam. 
 
Satan gaat rond als een briesende leeuw. 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Wilt gij verlost zijn en witter dan sneeuw? 
Daar is kracht in het bloed van het Lam! (refr.) 
 
Wilt gij de macht van de boze ontvliên? 
Daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Wilt gij de Heiland in glorie eens zien? 
Daar is kracht in het bloed van het Lam! (refr.) 
 
Komt dan tot Jezus, Hij stierf ook voor u, 
daar is kracht in het bloed! Daar is kracht in het bloed! 
Hoort naar Zijn woord en gelooft in Hem nu, 
daar is kracht in het bloed van het Lam! (refr.) 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*** 

 
Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 

 


