
Liturgie op zondagmiddag 8 september 2019  
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
 
 
 
  



Welkom en mededelingen  
 
Zingen: Gezang 310: 1, 2 en 3 (staande) 
Bewaar ons, Here, bij uw woord, 
betoom des vijands roof en moord. 
Hij trok ten strijde om uw Zoon 
te stoten van uw hoge troon. 
 

Heer Jezus Christus, toon uw macht, 
Heer aller heren, kom met kracht. 
Bescherm uw arme christenheid, 
dat zij U love te allen tijd. 

O Geest, die onze Trooster zijt, 
geef dat uw volk één Heer belijdt, 
wees bij ons in de laatste nood, 
leid ons ten leven uit de dood. 
 
Stil gebed, votum en groet (staande) 
 
Zingen: Psalm 16: 1 en 4 NB 
Bewaar mij, want ik schuil bij U, o God, 
Gij zijt mijn Heer, en mijn geluk is zeker. 
Gij maakt bestendig mijn voorspoedig lot, 
Gij zijt mijn heil, mijn erfdeel en mijn beker. 
Gij deelt mij toe zo lieflijke landouwen 
dat mijn hart in mij opspringt bij 't aanschouwen. 
 
Daarom verheug ik mij van harte zeer, 
want zelfs mijn vlees zal hier behouden wonen. 
Naar 't rijk des doods zendt Gij uw vriend niet neer, 
Gij zult U tegen 't graf een helper tonen. 
Het pad des levens doet Gij mij betreden 
en overvloed van vreugde schenkt uw vrede. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Markus 12: 18 - 27 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 



Zingen: Psalm 102: 12 en 13 NB 
In de aanvang van de tijden 
hebt Gij aard' en hemel beide 
opgeroepen door uw woord. 
Zij vergaan, maar Gij leeft voort. 
Al uw werken lijden schade, 
Gij verwisselt z'als gewaden, 
Gij, de Koning der getijden, 
legt ze achteloos ter zijde. 

Gij, dezelfde, gistren, heden, 
zult de toekomst tegentreden, 
zult dezelfde zijn altijd, 
eindeloos in majesteit. 
Zo zult Gij uw trouw betonen, 
ja, uw volk zal veilig wonen. 
En de komende geslachten 
zal altoos uw vrede wachten.

Verkondiging 
 
Zingen: Schriftberijming 28: 1, 2 en 3 
De grote dag breekt weldra aan, 
het einde van de tijd. 
Weest nuchter hier in uw bestaan 
en houdt in de gebeden aan 
in hoge waakzaamheid. 
 
Van liefde zij uw hart vervuld, 
een vuur, nooit uitgewoed. 
Een liefde die verdraagt en duldt, 
de zonden toedekt en de schuld 
elkaar vergeven doet. 
 
Uw huis sta open, welgemeend; 
betoont u steeds gastvrij. 
Dient naar uw gave iedereen, 
beheert wat God u heeft geleend, 
genade velerlei. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk. 
 



Zingen: Kinderlied: Samen 
Kijk daar, een metselaar 
Hij bouwt een huis van steen 
Alle stenen netjes naast elkaar 
Een huis voor iedereen 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen vormen zij een huis 
Samen, muren, deuren en ramen 
Samen vormen zij een huis 
Samen 
 

De Heer bouwt ook Zijn huis 
Daar zijn wij de stenen van 
ieder heeft z'n plekje in dat huis 
Dat God er wonen kan 
Eén voor één, steen voor steen 
Muren, deuren en ramen 
Eén voor één, steen voor steen 
Niet alleen, maar 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen, zoveel verschillende namen 
Samen zijn wij het huis van de Heer 
Samen

Zingen: Psalm 73: 13 en 14 OB 
Wien heb ik nevens U omhoog? 
Wat zou mijn hart, 
wat zou mijn oog, 
Op aarde nevens U toch lusten? 
Niets is er, waar ik in kan rusten. 
Bezwijkt dan ooit, in bitt're smart 
Of bangen nood, mijn vlees en hart, 
Zo zult Gij zijn voor mijn gemoed 
Mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig 
goed. 

Wie, ver van U, de weelde zoekt, 
Vergaat eerlang en wordt vervloekt; 
Gij roeit hen uit, die afhoereren 
En U den trotsen nek toekeren; 
Maar 't is mij goed, mijn zaligst lot, 
Nabij te wezen bij mijn God; 
'k Vertrouw op Hem geheel en al, 
Den HEER, Wiens werk ik roemen 
zal. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 94: 1, 2 en 3 
Mensen, wij zijn geroepen om te leven! 
Hoog is de hemel boven ons verstand 
en onder onze voeten hier beneden 
de goede grond, het groene moederland. 
God onze toekomst, God is onze Vader, 
Hij is het licht voor onze dagen uit. 
De hele wereld leeft van zijn genade, 
Hij gaf de aarde en Hij geeft de tijd. 
 
Abraham heeft Hij eerst zijn woord gegeven, 
dat als een zaad ontkiemde in zijn zaad, 
om zo de toekomst tegemoet te leven 
wanneer de grote oogst te velde staat. 
 
Zegen 
 


