
LITURGIE  
 

voor de middagdienst op zondag 15 september 2019 
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 
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Oppasdienst (0-3) Oppasdienst (3-6) Oppasdienst (0-4) 
 
 
 

*** 
Welkom en mededelingen 
 

Voorzang: Joh. de Heer 541: 1, 2 en 4 – staande 
Doorgrond mijn hart, 
en ken mijn weg, o Heer, 
beproef m' en zie 
wat niet is tot Uw eer. 
Is soms de weg, 
die 'k ga niet goed voor mij; 
Leid m' op de eeuw'ge weg, 
Heer, maak mij vrij! 
 

O. Heer. heb dank 
'k mag toch de Uwe zijn. 
Uw dierbaar bloed 
wast mij van zonden rein. 
Doop mij met vuur, 
opdat 'k mij niet meer schaam; 
'k Wil leven Heer, 
tot eer van Uwe naam. 

O, Heilige Geest, 
kom tot Uw heerschappij; 
Schenk een herleving 
en begin bij mij. 
Zegen Uw volk 
maak 't als een bruid bereid. 
Wachtend op Jezus' komst 
in heerlijkheid. 
 
Moment van stil gebed 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 26: 1, 2 en 3  OB 
O Heer, doe Gij mij recht. 
Ik wandel als Uw knecht, 
En vind mijn lust in Uw gebod, 
Ik blijf op U betrouwen; 
Op U, mijn rotssteen, bouwen. 
Ik zal niet wank'len, grote God. 

Beproef vrij, van omhoog, 
Mijn hart, dat voor Uw oog; 
Alwetende, steeds open lag. 
Doorzoek mij, toets mijn gangen. 
Doorgrond al mijn verlangen, 
En stel mijn oogmerk in den dag. 



Uw goedertierenheid, 
Die zich alom verspreidt, 
Is t' allen tijd', voor mijn gezicht. 
Ik houd oprecht van handel, 
Daar 'k in Uw waarheid wandel, 
Mijn schreden naar Uw wet gericht. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: 1 Thessalonicenzen 5:12-28  
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen tot 4 jaar naar de oppasdienst gaan. 
 
Zingen: Weerklank 76: 1, 2 en 4 
Wees blij te alle tijde, 
verheug u in de Heer! 
De Here is nabij u, 
ja, spoedig keert Hij weer! 
Laat iedereen het merken 
dat Christus in u woont, 
dat u in woord en werken 
zijn vriendlijkheid vertoont. 
 

Wees niet bezorgd, maar blijde: 
de Here zorgt voor u. 
Laat niet door vrees u leiden, 
want Hij staat borg voor u. 
En wat u mag ontbreken, 
zeg aan de Heer uw nood 
met bidden en met smeken, 
maak zijn genade groot. 

Voorts, broeders, al wat waardig, 
wat waar en zuiver is, 
beminnelijk, rechtvaardig, 
al wat welluidend is - 
en al wat u geleerd is, 
doe dat en leef daarbij: 
en God, de God des vredes, 
zal altijd met u zijn. 
 
Verkondiging  1 Thessalonicenzen 5:21 
 
Zingen: Palm 118: 1  OB 
Laat ieder 's HEREN goedheid loven, 
want goed is d' Oppermajesteit: 
zijn goedheid gaat het al te boven, 
zijn goedheid duurt in eeuwigheid! 
Laat Isrel nu Gods goedheid loven, 
en zeggen; "Roemt Gods majesteit! 
Zijn goedheid gaat het al te boven, 
zijn goedheid duurt in eeuwigheid!" 
 



Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven 
 
Tijdens het voorspel mogen de kinderen opgehaald worden uit de oppasdienst 
en komen de kinderen van de zondagsschool weer in de kerk 
 
Zingen kinderlied: Zoekt eerst het koninkrijk van God 
Zoekt eerst het koninkrijk van God 
en zijn gerechtigheid, 
en dit alles krijgt u bovendien. 
Hallelu, halleluja. 

 
Refrein: 
Halleluja, halleluja, halleluja, 
hallelu, halleluja. 

 
Men kan niet leven van brood alleen, 
maar van ieder woord 
dat door de Heer gesproken wordt. 
Hallelu, halleluja. 
(refrein) 
 
Bidt en u zal gegeven zijn, 
zoekt en gij zult het zien, 
klopt en de deur zal voor u opengaan. 
Hallelu, halleluja. 
(refrein) 
 
Zingen: Psalm 25: 2 en 6 NB
HERE, maak mij uwe wegen 
door uw Woord en Geest bekend; 
leer mij, hoe die zijn gelegen 
en waarheen G'uw treden wendt; 
leid mij in uw rechte leer, 
laat mij trouw uw wet betrachten, 
want Gij zijt mijn heil, o Heer, 
'k blijf U al den dag verwachten. 
 

Wie heeft lust de HEER te vrezen, 
't allerhoogst en eeuwig goed? 
God zal zelf zijn leidsman wezen, 
leren hoe hij wandlen moet. 
Wie het heil van Hem verwacht 
zal het ongestoord verwerven, 
en zijn zalig nageslacht 
zal 't gezegend aardrijk erven. 

Geloofsbelijdenis 
 
Slotzang: Gezang 259: 1 en 2 
Halleluja! Lof zij het Lam, 
die onze zonden op zich nam, 
wiens bloed ons heeft geheiligd; 
die dood geweest is, - en Hij leeft; 
die 't volk, dat Hij ontzondigd heeft, 
in eeuwigheid beveiligt! 



Aanbidt de Vader in het woord! 
Aanbidt de Zoon, aan 't kruis doorboord! 
Aanbidt de Geest uit beiden! 
Van zijn gemeenschap, zijn gena, 
zijn liefd' en trouw, halleluja, 
zal ons geen schepsel scheiden. 
 
Zegenbede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


