
 

Liturgie voor de gebedsdienst op vrijdag 25 januari 
2019   

 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe 

Pekela 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organist: dhr. B. de Jonge. 
M.m.v. Lifesong. 
 
  



Welkom 
 
Zingen: LVK 254 God in de hoog alleen zij eer. 
God in de hoog' alleen zij eer 
en dank voor zijn genade, 
daarom, dat nu en nimmermeer 
ons deren nood en schade. 
God toont zijn gunst aan ons geslacht. 
Hij heeft de vrede weergebracht; 
de strijd heeft thans een einde. 
 

U, Vader, U aanbidden wij, 
wij zingen U ter ere; 
onwrikbaar staat uw heerschappij, 
voorgoed zult Gij regeren. 
Gij hebt onmetelijke macht, 
uw wil wordt onverwijld volbracht. 
Die Heer is onze Koning! 

O Jezus, die de Christus zijt, 
des Vaders Eengeboren, 
Gij hebt ons van de toorn bevrijd 
en redt wie was verloren. 
Gij, Lam van God, voor ons geslacht, 
verhoor ons roepen uit de nacht, 
erbarm U over allen. 
 

O Heil'ge Geest, ons hoogste goed, 
ten Trooster ons gegeven, 
heb dank dat Gij ons delen doet 
in Jezus' dood en leven. 
Beveilig ons in alle nood, 
blijf ons nabij in angst en dood, 
op U steunt ons vertrouwen. 

Zingen: LVK 255 Ere zij aan God de Vader. 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heil'ge Geest, de Trooster, 
de Drieëen'ge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drieëen'ge in zijn troon! 
 

Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond heeft, 
koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

Ere zij de Heer der eng'len, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 
 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

Stil gebed. 
 
  



Zingen: OPW 765 Vrede vult dit huis. 
Uw vrede vult dit huis; 
een glimp van heerlijkheid 
daalt in onze harten neer. 
Vader, kom, omarm -2x- 
wie naar U verlangt. 

Uw Geest daalt op ons leven neer. 
 
En uw liefdeslied 
vervult ons met aanbidding. 
Uw Geest getuigt in ons. 

 
-Refrein- 
Wij zingen: Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 
 

Verwelkomd en vernieuwd; 
één gemaakt met U, 
door het kruis dat ons verzoent. 
Het hemelkoor verstilt, 
als uw zachte stem 
over onze levens zingt. 

 
Uw genadelied 
vervult ons nu met dankbaarheid. 
Uw Geest getuigt in ons. 
-Refrein- 
 

Abba, Vader, 
U bent hier bij ons. 
Wij zijn uw zoons en dochters -2x- 
en uw liefde laat ons nooit meer los. 

Zingen: Jezus ik wil heel dicht bij U komen. 
Jezus 
ik wil heel dicht bij u komen 
in uw nabijheid kunt zijn 
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen 
u maakt mij heilig en rein 
 

in de schuilplaats van de aller hoogste 
blijf ik onder uw vleugels o heer 
uw schaduw beschermt mij 
uw troon is mijn toevlucht 
u bent mijn leven mijn heer 

Jezus 
ik wil heel dicht bij u komen 
in uw nabijheid kunt zijn 
zo dicht bij u voel'k uw liefde stromen 
u maakt mij heilig en rein 
 

in de schuilplaats van de aller hoogste 
blijf ik onder uw vleugels o heer 
uw schaduw beschermt mij 
uw troon is mijn toevlucht 
u bent mijn leven mijn heer 

in de schuilplaats van de aller 
hoogste 
blijf ik onder uw vleugels o heer 

uw schaduw beschermt mij 
uw troon is mijn toevlucht 
u bent mijn leven mijn heer 

 
Schriftlezing Psalm 25 
Gebed om bescherming en vergeving 
 1  Een psalm van David. 
    Tot U, HEERE, hef ik mijn ziel op, aleph 
 2  mijn God,  op U vertrouw ik; beth 
    laat mij niet beschaamd worden, 
        laat mijn vijanden niet van vreugde over mij opspringen. 
 3  Ja, allen die U verwachten, worden niet  beschaamd; gimel 
        beschaamd worden zij die zonder reden trouweloos handelen. 



 4  HEERE,  maak mij Uw wegen bekend, daleth 
        leer mij Uw paden. 
 5  Leid mij in Uw waarheid en leer mij, he, waw 
        want U bent de God van mijn heil; 
            U verwacht ik de hele dag. 
 6  Denk aan Uw barmhartigheid, HEERE, en Uw goedertierenheid, zain 
        want  die zijn van eeuwigheid. 
 7  Denk niet aan de zonden uit mijn jeugd of aan mijn overtredingen; cheth 
        denkt U aan mij naar Uw goedertierenheid, 
            omwille van Uw goedheid, HEERE. 
 8  Goed en waarachtig is de HEERE, teth 
        daarom onderwijst Hij zondaars in de weg. 
 9  Hij leidt zachtmoedigen in het recht, jod 
        Hij leert zachtmoedigen Zijn weg. 
 10  Alle paden van de HEERE zijn goedertierenheid en trouw kaph 
        voor wie Zijn verbond en Zijn getuigenissen in acht nemen. 
 11  Omwille van Uw Naam, HEERE, lamed 
        vergeef mijn ongerechtigheid, want die is groot. 
 12  Wie is de man die de HEERE vreest? mem 
        Hij onderwijst hem in de weg die hij moet kiezen. 
 13  Zijn ziel overnacht in het goede, nun 
        zijn nageslacht zal de aarde bezitten. 
 14  Vertrouwelijk gaat de HEERE om met wie Hem vrezen, samech 
        Zijn verbond maakt Hij hun bekend. 
 15  Mijn ogen zijn voortdurend gericht op de HEERE, ain 
        want Hij bevrijdt mijn voeten uit het net. 
 16  Wend U tot mij en wees mij genadig, pe 
        want ik ben eenzaam en ellendig. 
 17  De benauwdheden van mijn hart hebben zich wijd uitgestrekt, tsade 
        bevrijd mij uit mijn angsten. 
 18  Zie mijn ellende en mijn moeite, resj 
        neem weg al mijn zonden. 
 19  Zie mijn vijanden, want zij worden talrijk, 
        zij haten mij met een dodelijke haat.  
 20  Bewaar mijn ziel en red mij; sjin 
        laat mij niet beschaamd worden, want tot U heb ik de toevlucht 
genomen. 
 21  Laat oprechtheid en vroomheid mij beschermen, taw 
        want ik verwacht U. 
 22  O God, verlos Israël 
        uit al zijn benauwdheden. 
 
Gebed voor de kerken in ons dorp. 
 
  



Zingen: LVK 474 God roept ons, broeders tot de daad. 
God roept ons, broeders, tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 
 

God roept, en in Hem is de kracht, 
die onze zwakheid staalt. 
Dit is de vreugd, dat Hij het doel 
en onze vaart bepaalt. 
Dat Hij ons over grenzen heen 
laat zien het groot gezicht 
van aller mensen broederschap 
in 't ene, godlijk licht.

God roept, en wat de mensen scheidt 
dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 

Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 

 
Zingen: LVK 330 Heb dank, o God van alle leven. Vers 1,3 
Heb dank, o God van alle leven, 
ie zijt alleen Uzelf bekend, 
dat Gij uw woord ons hebt gegeven, 
uw licht en liefd' ons toegewend. 
Nu rijst uit elke nacht uw morgen, 
nu wijkt uw troost niet meer van de aard, 
en wat voor wijzen bleef verborgen 
werd kinderen geopenbaard. 

Gemeente, aan wier aardse handen 
dit hemels woord is toevertrouwd, 
o draag het voort naar alle landen, 
vermenigvuldigd duizendvoud. 
Een stem zegt: roep! Wat zoudt gij roemen 
op mensengunst of heerlijkheid? 
't Verwaait als gras en weidebloemen. 
Gods woord bestaat in eeuwigheid! 

Gebed voor de wereld 
 
Zingen: OPW 764 Zegekroon. 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
 

Waar Uw grootheid wordt bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

-Refrein- 
Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, 
Die de wereld verwon. 
 
 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

 
  



Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! 
 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon.

Zingen: OPW 733 De zon komt op. 
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker; mijn dag begint met een lied 
voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt 
en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 

-Refrein- 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, prijs nu zijn heilige Naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, verheerlijk zijn heilige Naam. 

 
Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde. 
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht. 
Van al Uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
-Refrein- 
 

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert, mijn adem stokt en mijn einde 
komt, 
zal toch mijn ziel Uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 

-Refrein 2x- 
 

Verheerlijk zijn heilige naam. 
Verheerlijk zijn heilige naam.

 
Gebed voor ons dorp 
 
Slotlied: JdH 89  Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam. 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam, 
die U ons noemt door sterren, zon en 
maan. 
Hemel en aarde spreken wijd en zijd, 
tonen het wonder van Uw heerlijkheid. 

Heer. onze God, die aard' en hemel schiep, 
zeeën en land met macht te voorschijn riep. 
Wat zijn wij, mensen, dat U aan ons denkt 
en ons Uw heerlijkheid en luister schenkt? 

 
U komt ons, Heer, in Christus tegemoet. 
U geeft ons, Heer, verlossing door Zijn 
bloed. 
U roept ons, mensen, in Uw heerlijkheid: 
leven om Jezus' wil in eeuwigheid! 

Daarom zal, Heer. ons lied een loflied zijn, 
dat in ons zingt met eindeloos refrein. 
Prijzend Uw liefde, heffen wij het aan: 
Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw Naam! 

 


