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Welkom en mededelingen 
 
Zingen (staande): Psalm 146: 1, 2 en 5 (DNP) 
Halleluja! Heel mijn leven 
loof en prijs ik God, de HEER. 
Hem wil ik mijn liefde geven, 
al mijn dank en al mijn eer. 
Zingen zal ik levenslang, 
elke dag die ik ontvang. 
 
 
Hij beschermt de vluchtelingen, 
heeft wie eerlijk leven lief. 
Weduwen zien zegeningen, 
wezen geeft Hij perspectief. 
Maar de levensweg loopt dood 
van wie doen wat Hij verbood. 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Opwekking 42 
'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 
Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 
 
Gebed om de Heilige Geest  
 

Macht van mensen heeft geen 
waarde; 
zoek daarin geen zekerheid. 
Mensen sterven, worden aarde; 
snel zijn ze verleden tijd. 
Als ze op een dag vergaan 
is het met hun macht gedaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schriftlezing: 1 Samuel 24: 1-23 en Romeinen 12: 19 – 13:2 
 
Zingen: Psalm 35: 4 en 5 
Boze getuigen staan gereed 
en eisen wat ik zelf niet weet, 
met kwaad vergelden zij het goede: 
zie mij hier blootstaan aan hun 
woede! 
Maar ik, ik ging in zak en as 
alsof het voor een broeder was, 
ik heb gebeden en gerouwd 
toen ik hun lijden had aanschouwd. 
 

Zij scholen samen als ik lijd, 
over mijn leed zijn zij verblijd. 
Zij spotten in hun goddeloosheid, 
bedelven mij onder hun boosheid. 
O Heer, hoelang nog ziet Gij toe? 
Zijt Gij hun brullen nog niet moe? 
Verlos mij als uw onderpand, 
uit klauw en tand en tegenstand. 
 
 



Verkondiging 
 

         David en Saul: God doet recht 
 
Zingen: Gezang 285: 1 en 3 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
de wereld wil slechts strijd. 
Al wordt het recht beleden, 
de sterkste wint het pleit. 
Het onrecht heerst op aarde, 
de leugen triomfeert, 
ontluistert elke waarde, 
o red ons sterke Heer. 
   
Dankgebed 

 
 

 
 
 
Geef vrede, Heer, geef vrede, 
Gij die de vrede zijt, 
die voor ons hebt geleden, 
gestreden onze strijd, 
opdat wij zouden leven 
bevrijd van angst en pijn, 
de mensen blijdschap geven 
en vredestichters zijn. 
 
 

Inzameling van de gaven (zie www.cgkpekela.nl/collecte of scan de QR-code) 
 
Kinderen komen in de dienst 
 
Kinderlied: ‘Lees je bijbel..’ 
Lees je bijbel, 
bid elke dag.  
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag. 
 
Read your bible, 
pray every day. 
Read your bible, pray every day 
if you want to grow. 
Read your bible, pray every day, if you want to grow. 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen: Psalm 85: 3 en 4 (staande) 
Bij wie Hem vrezen is zijn heil geplant. 
Zijn heerlijkheid zal wonen in dit land, 
het heilig land waar goedheid trouw 
ontmoet, 
het recht de vrede met een kus 
begroet; 
de trouw die uit de aarde opwaarts 
schiet, 
het recht dat uit de hemel nederziet. 
De velden deelt Hij van zijn overvloed, 
de HERE die ons zegent met zijn goed. 
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Waar Hij ook gaat, de vrede gaat Hem 
voor, 
liefde en trouw ontspruiten in zijn 
spoor. 
Gerechtigheid is voor zijn aangezicht, 
zij bloeit alom waar Hij zijn voetstap 
richt. 
 
Zegen 
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Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


