
Liturgie voor de morgendienst op zondag 1 mei 2022,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten
Oppasdienst
Janna Meijer
Evelien Meijer
Hannah Koerts

Oppasdienst (0 t/m 3)
Kora Davids
Marcha Braam

Mededelingen
 Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar

Janneke Munneke-Meijer en worden weggebracht door Mark Davids.
 Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.
 Collecte voor de zending: Het is vandaag de eerste zondag van de maand. Bij

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending.
 Collectebonnen:Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om

collectebonnen aan te schaffen in het gebouw van de kerk. De
penningmeester zit voor u klaar van 18.30 uur tot 19.00 uur.

 Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is “Simsons geboorte aangekondigd!” n.a.v. Richteren
13.

 Heel Holland Bakt editie Pekela: Op 22 mei zal er een Pekeldereditie van
Heel Holland Bakt georganiseerd worden. Opgeven kan op het papier in de
ontmoetingshal.

 Dauwtrappen: Op Hemelvaartsdag bent u in de gelegenheid om te
dauwtrappen. Meer informatie volgt.

Mededelingen D.V.
 Zondag 8 mei: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale

tijden (09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.J. Lof voor
te gaan.

 Zaterdag 21 mei: Dit jaar bestaat kinderkoor ‘De Kleine Parels’ 25 jaar! Dit
wordt groots gevierd met een jubileumconcert op zaterdag 21 mei. Noteer
deze datum alvast in de agenda en wees er bij!



Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 72: 1 en 2 (NB)
Geef, Heer, de koning uwe rechten
en uw gerechtigheid
aan ‘s konings zoon, om uwe knechten
te richten met beleid.
Dan ruist op alle bergen vrede,
heil op der heuvlen top.
Hij zal geweldenaars vertreden,
maar armen richt Hij op.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 99: 1, 3 en 8 (NB)
God is Koning, Hij
sticht zijn heerschappij.
Volken hoort zijn stem.
Buigt u, beeft voor Hem,
die met macht gekroond
op de cherubs troont.
Aarde, wordt bewogen,
beef voor zijn vermogen.

Maakt Hem nu tezaam
groot, verheft zijn naam.
Buigt u voor Hem neer,
Hij is onze Heer,
die met macht gekroond
op de Sion troont.
Houdt Hem hoog in ere!
Heilig is de HERE.

Wetslezing: Exodus 20

Zingen: Gezang 460: 1 en 2
Loof de Koning, heel mijn wezen,
gij bestaat in zijn geduld,
want uw leven is genezen
en vergeven is uw schuld.
Loof de Koning, loof de Koning,
tot gij Hem ontmoeten zult.

Gebed om opening van Gods Woord

Zolang de zon des daags zal rijzen,
de maan schrijdt door de nacht,
moet al het volk hem eer bewijzen,
hem loven elk geslacht.
Hij moge mild zijn als de regen,
het land tot lafenis.
Vrede zal bloeien allerwegen,
totdat geen maan meer is.

Niet op bruut geweld
hebt G’uw macht gesteld.
Gij o Koning, zegt:
Ik bemin het recht.
Onder uw beleid
heerst gerechtigheid;
uw verbond heeft leven
aan uw volk gegeve

Looft Hem als uw vaadren deden,
eigent u zijn liefde toe,
want Hij bergt u in zijn vrede,
zegenend wordt Hij niet moe.
Looft uw Vader, looft uw Vader,
tot uw laatste adem toe.



Zingen: Gezang 434: 1, 2 en 5
Lof zij de Heer, de almachtige Koning
der ere.
Laat ons naar hartelust zingen en blij
musiceren.
Komt allen saam,
psalmzingt de heilige naam,
looft al wat ademt de Here.

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam
van zijn namen,
christenen looft Hem met Abrahams
kinderen samen.
Hart wees gerust,
Hij is uw licht en uw lust.
Alles wat ademt zegt: Amen.

Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn
liefde uw leven;
heeft u in ‘t licht als op adelaarsvleuglen
geheven.
Hij die u leidt,
zodat uw hart zich verblijdt,
Hij heeft zijn woord u gegeven.

Schriftlezing: Psalm 72 (HSV)
1 Voor Salomo. O God, geef de koning Uw recht en Uw gerechtigheid aan de zoon van
de koning.
2 Dan zal hij over Uw volk rechtspreken met gerechtigheid en over Uw ellendigen met
recht.
3 De bergen zullen voor het volk vrede dragen en de heuvels, met gerechtigheid.
4 Hij zal de ellendigen van het volk recht doen, Hij zal de kinderen van de arme
verlossen en de onderdrukker verbrijzelen.
5 Zij zullen U vrezen, zolang de zon en de maan er zijn, van generatie op generatie.
6 Hij zal neerdalen als regen op het gemaaide veld, als regendruppels die de aarde
bevochtigen.
7 In Zijn dagen zal de rechtvaardige tot bloei komen; er zal grote vrede zijn, tot de
maan er niet meer is.
8 Hij zal heersen van zee tot zee, van de rivier de Eufraat tot de einden der aarde.
9 De woestijnbewoners zullen voor Hem neerbukken, Zijn vijanden zullen het stof
oplikken.
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden zullen schatting brengen; de koningen van
Sjeba en Seba zullen schatten aanvoeren.
11 Ja, alle koningen zullen zich voor Hem neerbuigen, alle heidenvolken zullen Hem
dienen.
12 Want Hij zal de arme redden die om hulp roept, en de ellendige, en wie geen
helper heeft.
13 Hij zal de geringe en arme sparen en de ziel van de armen verlossen.
14 Hij zal hun ziel van list en geweld bevrijden, hun bloed is kostbaar in Zijn ogen.
15 Hij zal leven! Men zal Hem van het goud van Sjeba geven, men zal voortdurend
voor Hem bidden, de hele dag zal men Hem zegenen.
16 Is er een handvol koren op het land, op de top van de bergen, de vrucht daarvan zal
ruisen als de Libanon; de stedelingen zullen bloeien als het gewas op de aarde.



17 Zijn Naam zal voor eeuwig blijven; zolang de zon er is, wordt Zijn Naam van kind tot
kind voortgeplant. Zij zullen in Hem gezegend worden; alle heidenvolken zullen Hem
gelukkig prijzen.
18 Geloofd zij de HEERE God, de God van Israël; Hij doet wonderen, Hij alleen.
19 Geloofd zij voor eeuwig Zijn heerlijke Naam; laat heel de aarde met Zijn
heerlijkheid vervuld worden. Amen, ja, amen.
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

Zingen: Psalm 72: 4 en 5 ( NB. vrouwen vers 4 en mannen vers 5)
Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Kindermoment

Kinderlied: Opwekking Kids 170
Refrein: U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
Machtiger dan een koning
of een president.
U bent machtig, U bent groot,
U bent zo geweldig sterk.
U bent de allerbeste,
U bent die U bent.

U bent de God van trouw en van liefde,
de God die eeuwig leeft.
De God die zelfs zijn eigen Zoon
voor ons gegeven heeft.
Dit goede nieuws wil ik vertellen,
ver weg en ook dichtbij.
En ook al valt dit soms niet mee,
U bent bij mij!

Kinderen van 0-4 naar de oppas

Verkondiging: Leve de Koning!

Leve de koning in ons midden,
geef hem Arabisch goud.
Laten wij daaglijks voor hem bidden,
nu hij de scepter houdt.
Het veld zal blinken van het koren.
Men zal het als een woud
zelfs op de bergen ruisen horen,
het ganse land is goud.

U bent de God van hemel en aarde,
de God van het heelal.
De God die alles weet en ziet,
ja, U bent overal.
U bent mijn Vader in de hemel,
ver weg en toch dichtbij,
want door uw Heilige Geest
woont U in mij. (refr.)

(Refr.)

U bent de allerbeste, (3x)
U bent, die U bent.



Zingen: Opwekking 461
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is
niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.

Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is
niemand als U.
Laat elk moment, al wat ik denk,
vol zijn van Uw liefde Heer.
Mijn Schuilplaats, mijn Trooster,
veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben
brengen U voortdurend eer.
(refr.)

Voorbede en dankzegging

Collecte (kinderen worden opgehaald)

Zingen: Psalm 72: 6 en 7 (NB)
Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.

Zegen

Zingen: ‘Het Wilhelmus’ 1en 2
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij, onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Refrein:
Juich voor de Heer, heel de aarde wees
blij.
Zingt van de Koning, en zijn
heerschappij.
Bergen aanbidden, de zee juicht mee
bij het horen van Uw naam.
U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep
mijn leven lang loven, want U heb ik lief
niets is zo goed als een leven heel dicht
bij U.

Laat ons de grote naam bezingen
van Hem die Isrel leidt,
want Hij alleen doet grote dingen,
zijn roem vervull’ de tijd.
Loofd God de HEER, Hij openbaarde
zijn wonderen, zijn eer.
Zijn heerlijkheid vervult de aarde.
Ja, amen, looft de HEER.

Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.


