Liturgie voor zondagmiddag 15 mei 2022,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Hemelvaartsdag 2022
De zegende handen van Jezus

Ds. J.R. Bulten

Schriftlezing:
Lucas 24: 36-53

Mededelingen
= Inzameling van de gaven: Vandaag is er 1 collecte, deze is bestemd voor de

kerk.

Mededelingen D.V.
= Vrijdag 27 mei: Komende vrijdag trouwen Hilco Westra en Nienke van Beek.
De kerkelijke inzegening is om 19.00 uur in ons kerkgebouw. Tijdens deze
dienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.
=  Zondag 29 mei: Komende zondag beginnen de diensten op de normale tijden
(09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt ds. G. Huisman voor
te gaan. In de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.

Welkom en mededelingen

Zingen: Opw. 366: 1 en 2 (staande)

Kroon Hem met gouden kroon Kroon Hem, der liefde Heer!

het Lam op zijne troon! Aanschouw Hem, hoe Hij leed.
Hoor, hoe het hemels loflied al Zijn wonden tonen 't gans heelal
verwint in heerlijk schoon. wat Hij voor 't mensdom deed.
Ontwaak! Mijn ziel en zing De eng'len om Gods troon,

van Hem, die voor u stierf. all' overheid en macht,

En prijs Hem in all' eeuwigheen zij buigen dienend zich terneer
die 't heil voor u verwierf. voor zulke wond're pracht.

Stil gebed (staande)
Votum en groet




Zingen: Psalm 47: 1 en 3 OB

Juicht, o volken, juicht;
Handklapt, en betuigt
Onzen God uw vreugd;
Weest te zaam verheugd;
Zingt des Hoogsten eer;
Buigt u voor Hem neer.
Alles ducht Zijn kracht;
Alles vreest Zijn macht;
Zijne Majesteit

Maakt haar heerlijkheid,
Over 't rond der aard',
Wijd en zijd vermaard.

God vaart, voor het oog,
Met gejuich omhoog;

't Schel bazuingeluid
Galmt Gods glorie uit.
Heft den lofzang aan,
Zingt Zijn wonderdaan,
Zingt de schoonste stof,
Zingt des Konings lof
Met een zuiv'ren galm,
Met een blijden psalm;
Hij, de Vorst der aard’,
Is die hulde waard.

Gebed om opening van Gods Woord

Schriftlezing: Lukas 24: 36-53 (HSV)

36 En toen zij over deze dingen spraken, stond Jezus Zelf in hun midden en zei tegen
hen: Vrede zij u. 37 En zij werden angstig en zeer bevreesd en dachten dat ze een
geest zagen. 38 En Hij zei tegen hen: Waarom bent u in verwarring en waarom komen
zulke overwegingen op in uw hart? 39 Zie Mijn handen en Mijn voeten, want Ik ben
het Zelf. Raak Mij aan en zie, want een geest heeft geen vlees en beenderen, zoals u
ziet dat lk heb. 40 En terwijl Hij dit zei, liet Hij hun de handen en de voeten zien. 41 En
toen zij het van blijdschap nog niet geloofden, en zich verwonderden, zei Hij tegen
hen: Hebt u hier iets te eten? 42 En zij gaven Hem een stuk van een gebakken vis en
van een honingraat. 43 En Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. 44 En Hij zei
tegen hen: Dit zijn de woorden die Ik tot u sprak toen Ik nog bij u was, dat alles
vervuld moest worden wat over Mij geschreven staat in de Wet van Mozes en in de
Profeten en in de Psalmen. 45 Toen opende Hij hun verstand zodat zij de Schriften
begrepen. 46 En Hij zei tegen hen: Zo staat er geschreven en zo moest de Christus
lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. 47 En in Zijn Naam moet onder alle
volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij
Jeruzalem. 48 En u bent van deze dingen getuigen. 49 En zie, Ik zend de belofte van
Mijn Vader op u; maar blijft u in de stad Jeruzalem, totdat u met kracht uit de hoogte
bekleed zult worden. 50 Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanié. En Hij hief Zijn
handen op en zegende hen. 51 En het geschiedde, terwijl Hij hen zegende, dat Hij Zich
van hen verwijderde. En Hij werd opgenomen in de hemel. 52 En zij aanbaden Hem en
keerden terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. 53 En zij waren voortdurend in de
tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen.



Zingen: Liedboek 234: 1 en 2
Al heeft Hij ons verlaten,

Hij laat ons nooit alleen.
Wat wij in Hem bezaten

is altijd om ons heen

als zonlicht om de bloemen,
een moeder om haar kind.
Teveel om op te noemen

zijn wij door Hem bemind.

Al is Hij opgenomen,

houd in herinnering,

dat Hij terug zal komen,

zoals Hij van ons ging.

Wij leven van vertrouwen,
dat wij zijn majesteit

van oog tot oog aanschouwen
in alle eeuwigheid.

Kindermoment

Kinderlied: Opwekking voor kids 311 (De zegen van God)
Refrein 2x:

De zegen van God wens ik jou toe,

weet dat Hij jou nooit verlaat.

De zegen van God blijft bij jou,

overal waar je gaat.

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.
(refrein)

(2x)

Vrede voor jou en zijn hand op jouw leven.
Liefde en vreugde zal Hij aan je geven.
(refrein)

Kinderen 0-4 mogen naar de oppas
Verkondiging: ‘De zegenende handen van Jezus’

Zingen: Weerklank 191: 1 en Opw. 366: 3
Vanaf een aardse heuveltop

ontsteeg Hij ons, om hogerop
verheerlijkt voort te leven.

Hij raakte los van plaats en tijd,

zijn handen zegenend gespreid,

zijn hoofd als vorst geheven.

Kroon Hem, de Vredevorst!
Wiens macht eens heersen zal
van pool tot pool, van zee tot zee.
't Klinke over berg en dal.

Als alles voor Hem buigt

en vrede heerst alom,

wordt d'aarde weer een paradijs.
Kom, Here Jezus, kom!

Voorbede en dankzegging

Collecte (tijdens voorspel)



Zingen: Joh. de Heer 981: 1 en 4 (Wat zal de wereld mooi zijn op die dag)
Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,

als Jezus weer zal komen op de wolken,

als al wat leeft, de natién, de volken,

zich voor Hem zullen buigen vol ontzag.

Wat zal de wereld mooi zijn op die dag,

als God herstellen zal wat wij verknoeiden,
als rusten zullen al de zwaarvermoeiden,
als tranen zijn verdreven door een lach.

Tijdens naspel worden kinderen 0-4 opgehaald
Geloofsbelijdenis

Zingen: Opw. 710 (staande)

Zegen mij op de weg die ik moet gaan.
Zegen mij op de plek waar ik zal staan.
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt.
O God, zegen mij alle dagen lang!

Refrein:

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,

Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,

waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij.

Zegen ons waar we in geloof voor leven.
Zegen ons waar we hoop en liefde geven.
Zegen om de ander tot zegen te zijn.

O God, zegen ons tot in eeuwigheid!
(refrein 2x)

Zegen (staande)



