
Liturgie voor de morgendienst op zondag 24 juli 2022
 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur
Ds. J.R. Bulten Ds. C.G.op ‘t Hof
Schriftlezing: 
Psalm 120
Psalm 121

Schriftlezing:
Handelingen 19

Oppasdienst 
Elisabeth Eelsing
Gendia Hillenga 

Oppasdienst (0 t/m 3)
Karlein Westra
Liselotte Draaijer

Mededelingen 
 Bloemengroet:  De bloemen  van  vandaag  gaan  naar  zr.  A.van  der  Wal  en

worden weggebracht door Ansje de Jonge. 
 Inzameling van de gaven:  De eerste  collecte is bestemd voor de kerk.  De

tweede collecte is bestemd voor de bloemencommissie.
 Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag is het de laatste zondag van

de  maand.  Bij  het  uitgaan  van  de  kerk  zal  er  dan  een  collecte  voor  het
onderhoud van de gebouwen zijn.

 Kindernevendienst:  De  komende  weken  is  er  tijdens  de  middagdienst
kindernevendienst. De kinderen zullen na de schriftlezing naar zaal 1 gaan en
tijdens  de  collecte  kunnen  de  kinderen  weer  opgehaald  worden.  De
zondagsschool begint weer op 28 augustus.

 Overzicht startweek en activiteiten:
Zondag 11 september: 

Startzondag,  diensten  om  10.00  uur  en  14.00  uur.  Tussen  de
diensten  door  zal  er  een  lunch  zijn.  De  jongeren  brengen  na  de
middagdienst bloemen rond naar iedereen vanaf 67 jaar.

Maandag 12 september: 
Spijkerbroekhangen van 18.30 uur – 20.30 uur

Dinsdag 13 september: 
Introductie Bijbelonderwijs van 19.30 uur – 20.30 uur

Donderdag 15 september: 
Bingoavond van 18.00 uur – 19.00 uur Bingo voor iedereen tot 16
jaar. Van 19.30 uur – 21.00 uur bingo voor iedereen ouder dan 16
jaar.

Vrijdag 16 september: 
Volleybaltoernooi in ‘De Spil’ vanaf 18.30 uur

Zaterdag 17 september: 
Welkomstfeest fam. Bulten, info en tijden volgen

 Oproep oppasdienst:  Er  worden  nieuwe  oppassers  gezocht.  Ben/weet  jij
iemand die zou willen oppassen? Graag! Meld je even bij Karlein Westra, Kora
Davids of Sebo Hillenga. 



Mededelingen D.V.
 Zondag 31 juli:  Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale

tijden (09.30  uur  en  14.30  uur).  Tijdens  de  morgendienst  hoopt br.  Bram
Koerts voor te gaan. In de middagdienst hoopt ds. G. Huisman voor te gaan.

Welkom en mededelingen

Zingen:   Gezang 479: 3 en 4
Gij hebt de bloemen op de velden
met koninklijke pracht bekleed.
De zorgeloze vogels melden
dat Gij uw schepping niet vergeet.
't Is alles een gelijkenis
van meer dan aards geheimenis.

Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 124: 1 en 4 (NB)
Laat Israël nu zeggen blij van geest:
Indien de HEER niet bij ons was 
geweest,
toen vijandschap rondom was 
opgestaan,
indien de HEER niet bij ons was 
geweest,
Hij, onze hulp, wij waren lang vergaan.

Wetslezing

Zingen: Psalm 1: 1 en 2 (DNP)
Gelukkig wie verkeerd gezelschap 
mijdt,
wie niet het pad kiest dat tot zonde 
leidt,
wie weigert om met spotters op te 
trekken.
Gelukkig wie met blijdschap blijft 
ontdekken
hoe rijk de wet is die de HEER hem 
geeft,
wie dag en nacht uit deze woorden 
leeft.

Gebed 

Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Die onze boeien slaakt, het is de HEER.
Die voor de vrijheid waakt, het is de 
HEER.
Door zijn verlossing zijn wij 
vrijgemaakt.
Ons heil is in de naam van God de 
HEER,
die God, die aard’ en hemel heeft 
gemaakt.

Hij is zoals een boom die is geplant
in goede grond, dicht bij de 
waterkant.
Wanneer het tijd is zal hij vruchten 
dragen.
Zijn blad verdort zelfs niet op hete 
dagen.
Hij groeit en bloeit bij alles wat hij 
doet.
Wat hij ook onderneemt, het lukt hem
goed.



Schriftlezingen: Psalm 120 en Psalm 121 (HSV)
1 Een pelgrimslied.
Ik riep tot de HEERE in mijn benauwdheid, en Hij verhoorde mij.
2 HEERE, red mijn ziel van de valse lippen, van de tong vol bedrog.
3 Wat zal de tong vol bedrog u geven? Wat zal die aan u toevoegen?
4 Scherpe pijlen van een machtig man, en gloeiende houtskool van bremstruiken 
daarbij.
5 Wee mij, dat ik als vreemdeling in Mesech verblijf, dat ik woon in de tenten van 
Kedar.
6 Mijn ziel heeft lang gewoond bij hen die de vrede haten.
7 Ik ben vreedzaam, maar als ik spreek, voeren zij oorlog.

1 Een pelgrimslied. 
Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar mijn hulp komen zal.
2 Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
3 Hij zal uw voet niet laten wankelen, uw Bewaarder zal niet sluimeren.
4 Zie, de Bewaarder van Israël zal niet sluimeren of slapen.
5 De HEERE is uw Bewaarder, de HEERE is uw schaduw aan uw rechterhand.
6 De zon zal u overdag niet steken, de maan niet in de nacht.
7 De HEERE zal u bewaren voor alle kwaad, uw ziel zal Hij bewaren.
8 De HEERE zal uw uitgaan en uw ingaan bewaren, van nu aan tot in eeuwigheid.

Zingen: Opwekking 640
Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer, die alles heeft gemaakt.
U zult voorkomen dat ik wankel of val.
U bent mijn beschermer die over mij waakt,
die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren door zon of door maan?
U bent mijn schaduw, U bent er altijd.
Bewaart heel mijn leven, mijn komen en gaan,
U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Kindermoment

Kinderlied: Weerklank 599: 1, 3 en 6
Dank U voor deze nieuwe morgen,
Dank U voor deze nieuwe dag.
Dank U dat ik met al mijn zorgen
Bij U komen mag.

Dank U voor alle bloemengeuren,
Dank U voor ieder klein geluk.
Dank U voor alle held’re kleuren,
Dank U voor muziek.



Dank U, Uw liefde kent geen grenzen,
Dank U dat ik dit zeggen kan.
Dank U, o God ik wil U danken,
Dat ik danken kan! 

Kinderen 0-4 mogen naar de oppas

Verkondiging

Zingen: Psalm 121 (NB)
Ik sla mijn ogen op en zie
de hoge bergen aan,
waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen,.
Mijn herder zal niet slapen.

De HEER brengt al uw heil tot stand,
des daags en in de nacht
houdt Hij voor u de wacht.
Uw schaduw aan uw rechterhand:
de zon zal u niet schaden,
de maan doet niets ten kwade.

Voorbede en dankzegging

Uw wankle voeten zet Hij vast,
als gij geen uitkomst ziet:
uw wachter sluimert niet!
Zijn oog wordt door geen slaap 
verrast,
Hij wil, als steeds voor dezen,
Israëls wachter wezen.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,
Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren.

Collecte

Na de collecte worden de kinderen van de oppas opgehaald

Zingen:   Opwekking 770
Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan.
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim.
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’.

Een boog in de wolken als teken van trouw,
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou!
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet,
ben ik bij U veilig, U die mij ziet.

De toekomst is zeker, ja eindeloos goed.
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet:
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam.
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan.



‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam.
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan.
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij:
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’.

O Naam aller namen, aan U alle eer.
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer:
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn.
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn.

Zegen

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


