
LITURGIE  
  

op zondag 4 december 2022 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09.30 uur  Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. W.J.A. Ester Ds. W.J.A. Ester 

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6   
 

Schriftlezing: Jesaja 9: 1 – 6 
 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen van vandaag gaan, als groet van de gemeente, 

naar Follie Kamminga en worden weggebracht door Klasina Wubs 
▪ Bloemenrooster: Er zijn mensen nodig die willen helpen bij het wegbrengen 

van de bloemengroet. Bent u of ben jij degene die wil helpen? Laat dit dan 
weten bij Trijnie Braam (06-20408210) 

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 
tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

▪ Collecte voor zending: Volgende week is het de eerste zondag van de maand. 
Bij het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn voor de zending. 

▪ Collectebonnen: Morgenavond bent u weer in de gelegenheid om 
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit van 
18.30 uur tot 19.00 uur voor u klaar in het gebouw. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het thema 
van vandaag is “Maria wacht op de komst van Jezus” n.a.v. Lucas 1: 26-38 en 
Lucas 1:46-55 

▪ Kerstviering zondagsschool: Op 1e Kerstdag zal de viering van de 
zondagsschool om 14.00 uur beginnen in het gebouw. U bent hiervoor allen 
van harte uitgenodigd.  

▪ Kerstviering JV: De viering van de JV op 11 december samen met de ouderen 
zal niet doorgaan. Er wordt gezocht naar een nieuwe datum. Hierover later 
meer.  
 

Mededelingen D.V. 
▪   Zondag 11 december: Volgende week zondag, 3e advent, beginnen de 

diensten op de normale tijden (09.30 uur en 14.30 uur) Tijdens de 
morgendienst hopen wij het Heilig Avondmaal te vieren, ds. J.R. Bulten zal 
voorgaan tijdens deze dienst. In de middagdienst hoopt ds. J. Oosterbroek 
voor te gaan.   

 



Welkom en mededelingen 
 
Adventskaars aansteken  
 
Zingen (staande):   Gez 118: 1 en 2  
Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen. 
Verlos mij van mijn bange pijn! 
Zie, heel mijn hart staat voor U open 
en wil, o Heer, uw tempel zijn. 
O Gij, wien aard' en hemel zingen, 
verkwik mij met uw heilge gloed. 
Kom met uw zachte glans doordringen, 
o zon van liefde, mijn gemoed! 
 
Vervul, o Heiland, het verlangen, 
waarmee mijn hart uw komst verbeidt! 
Ik wil in ootmoed U ontvangen, 
mijn ziel en zinnen zijn bereid. 
Blijf in uw liefde mij bewaren, 
waar om mij heen de wereld woedt. 
O, mocht ik uwe troost ervaren: 
doe intocht, Heer, in mijn gemoed! 
 
Moment van stil gebed (staande) 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Ps 24: 4 en 5 DNP 
Kom, poorten, hef je oude boog! 
Maak nu de doorgang wijd en hoog:  
de hoogste koning rijdt naar binnen. 
Wie is die vorst vol majesteit? 
De HEER, de held die in de strijd 
met grote macht zal overwinnen. 
 
Kom, poorten, hef je oude boog! 
Maak nu de doorgang wijd en hoog; 
geef ruimte aan de grote koning. 
Wie is die vorst vol majesteit? 
De HEER die hemellegers leidt. 
Hij komt vol glorie naar zijn woning. 
 
De wet van God 
 
 
 
 



Zingen: Gez 126: 1 en 3 
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 
Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 
Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing:   Jesaja 9: 1 – 6  (HSV) 
 
Zingen: Ps 111: 1 en 6 NB 
Van ganser harte loof ik Hem 
in 't midden van Jeruzalem, 
den HEER in 't midden der getrouwen. 
Groot zijn de daden van den HEER, 
Hij doet wie lust heeft aan zijn leer 
de schoonheid van zijn heil aanschouwen. 
 
Van alle wijsheid het begin 
is: vrees den HEER met ziel en zin, 
aanbid zijn wil met vrees en beven. 
Dit is het helderste verstand. 
Loof Hem, zijn lof houdt eeuwig stand. 
Wie Hem verhoogt zal met Hem leven. 
 
Kinderlied: Wonderbare Raadsman  
Na het lied worden de kinderen naar de oppas gebracht 

 
Verkondiging:  Wonderbare Raadsman 
 
 
 
 
 



Zingen: Ps 73: 9 en 10 NB 
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 
Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven  
De kinderen worden van de oppas en de zondagsschool gehaald 

 
Zingen (staande): Gez 21: 3 en 7  
Welgelukzalig is ieder te noemen, 
die Jakobs God als helper heeft! 
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen, 
die dag aan dag met Christus leeft! 
Wie met de Heer te rade gaat, 
die staat Hij bij met raad en daad. 
Halleluja! Halleluja! 
 
Roemt dan, gij mensen, en lofzingt tezamen 
Hem die zo grote dingen doet. 
Alles wat adem heeft roepe nu amen, 
zinge nu blijde: God is goed! 
Love dan ieder die Hem vreest 
Vader en Zoon en Heilge Geest! 
Halleluja! Halleluja! 
 
Zegen (staande) 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


