
LITURGIE  
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te Nieuwe Pekela 
 

 *** 
 
Voorganger: ds. C.G. op ‘t Hof 
 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Psalm 67: 1 
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde 
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend', 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 
 
Stil gebed 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 67: 2 en 3 
De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez' aarde, 
die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 
 



De aarde heeft de vrucht gegeven, 
die door de hemel werd verwekt, 
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven 
waar God zijn hand houdt uitgestrekt. 
God is ons genegen, 
onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 
Hij zal zijn geprezen, 
Hem zal alles vrezen 
wat op aarde leeft. 
 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Schriftlezing (HSV): Psalm 67 
 
Zingen: Psalm 117 
Looft, alle volken, looft den HEER, 
roemt, alle naties, roemt zijn eer. 
Want over ons is groot en wijd 
zijn gunst en goedertierenheid, 
voor eeuwig blijft zijn trouw bestaan. 
Heft met ons Halleluja aan! 
 
Evangelielezing (HSV): Mattheüs 28:16-20 
 
Zingen: Gezang 47 
Jezus die langs het water liep 
en Simon en Andreas riep, 
om zomaar zonder praten 
hun netten te verlaten, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en roept ook ons, roept u en mij, 
om alles op te geven 
en trouw Hem na te leven. 
 
Jezus die langs de straten kwam 
en tollenaars terzijde nam: 
'k Wil in uw woning wezen 
voor nu en voor nadezen, 
Hij komt misschien vandaag voorbij 
en neemt ook u terzij of mij 
en vraagt ons, Hem te geven 
de rijkdom van ons leven. 
 
 



Christus die door de wereld gaat 
verheft zijn stem niet op de straat, 
Hij spreekt ons hart aan, heden, 
en wenkt ons met zich mede. 
En lokt ook nog zoveel ons aan, 
tot wie zouden wij anders gaan? 
Hij heeft en zal ons geven 
alles, het eeuwig leven. 
 
Verkondiging ‘1… 2… 3… GO!’ 
 
Zingen: Hoor de stem van Jezus roepen (melodie Gezang 293) 
Hoor de stem van Jezus roepen: ‘Wie wil in Mijn wijngaard gaan?’ 
Witte velden, d’ oogst is wachtend; wie wil schoven dragen gaan? 
Luid en helder roept de Meester en Zijn bijstand biedt Hij aan. 
Wie geeft antwoord, vreugdevol zeggend: ‘Heer hier ben ik, laat mij gaan?’ 
 
Kun je niet de zeeën trotseren, dat je naar de heidenen gaat? 
Ach je kunt de heiden al vinden en hem helpen in je straat. 
Kun je echt geen duizenden geven? Weet, een penning is soms meer! 
En het minste heeft veel waarde, als ’t gedaan is voor de Heer. 
 
Kun je niet zo spreken als eng’len, of als Paulus prediken gaan? 
Spreek dan maar eenvoudig van Jezus, Die in onze plaats wou staan. 
Kun je grove zondaars niet wekken, met het oordeel en het recht, 
Leid dan maar de kleine kind’ren, naar de Heiland; Hij wacht hen echt! 
 
Ben je niet zo’n dappere wachter, die op Sions muren staat? 
En de weg wijst naar de hemel, waarschuwend van vroeg tot laat? 
Met je smeking en je gebeden, kun je doen wat God van je vraagt. 
Kun je zijn zo’n trouwe Aäron, die profeten handen schraagt. 
 
Zeg toch nooit die ijdele woorden: “Er is niets voor mij te doen”. 
Mensenzielen gaan verloren, en de Meester roept je toe. 
Neem Zijn taak met blijdschap op je, laat Zijn werk je vreugde zijn. 
En zodra Hij roept geef dan antwoord ‘Hier ben ik, o Heer, zend mij!’ 
 
Dankgebed 
 
Collecten 
 
Zingen: Kinderlied: Simson 
 
Geloofsbelijdenis 
 



Zingen: Gezang 314 
Gij die gelooft, verheugt u samen, 
't is God, die trouw zijn kerk bewaart! 
Die hoop zal nimmer ons beschamen: 
de Heer is God en zijn is de aard. 
Zijn woord heeft vrede, heil bereid 
van eeuwigheid tot eeuwigheid! 
 
Gezanten gaan door alle landen, 
een heilge opdracht drijft hen voort, 
zij vrezen strijd noch smaad, noch banden, 
zij houden vast aan Jezus' woord. 
Het martlaarsbloed is 't zaad der kerk, 
de wasdom is des Heren werk. 
 
Nabij of ver, wij zijn verbonden: 
één Heer en één geloof, één doop, 
één Geest is tot ons neergezonden, 
en één is aller liefd' en hoop. 
Wij bidden en wij danken saam, 
wij roemen in één Vadernaam. 
 
Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader! 
Eén kudde, één Herder is beloofd. 
De volken buigen zich te gader 
voor Jezus Christus, aller Hoofd! 
Dat toch de dag des heils verscheen, 
dan worden aard' en hemel één! 
 
Zegen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


