
 



 



 

Binnenkomst (we gaan voor zover mogelijk staan) 
 
Welkom 
 
Zingen: Onze schuilplaats is God (Opwekking 847) 
Er is hoop die groter dan de dood is 
Er is leven sterker dan het sterven 
Er is licht dat niemand ooit kan doven 
Er is liefde die nooit teleur zal stellen 
 
Er is vrede ver voorbij de onrust 
Er is blijdschap dieper de tranen 
Er is sterkte zelfs in onze zwakte 
Er is trouw die ons nooit zal verlaten 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Er is troost die sterker dan de pijn is 
Er is vreugde groter dan ons lijden 
Er is antwoord midden in de twijfel 
Overwinning dwars door al ons strijden 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U 
Onze hulp en onze verwachting is in U voor eeuwig 
 
Dus richten wij onze harten naar boven 
Vertrouwen wij op de God die wij loven 
Niemand die ons uit Uw handen kan roven 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 



 

 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen 
En alle tranen voor altijd zal drogen 
Is het Uw Geest die ons helpt te geloven: 
Een machtige rots, onze schuilplaats is God 
 
Stil gebed (staande) 
 
Votum en groet (staande) 
 
Zingen: Wat hou ik van uw huis (Psalmen voor nu - Psalm 84) 
Wat hou ik van uw huis, 
HEER van de hemelse legers. 
Ik kan zo sterk verlangen 
naar de binnenpleinen van de 
HEER. 
Diep in mijn lijf is zo’n heimwee, 
zo’n blijvende schreeuw om de 
levende God.  

Een vogel is er thuis, 
HEER van de hemelse legers. 
Een zwaluw voedt haar jongen op 
bij U onder de pannen, God. 
Wonen bij U is een zegen, 
zo’n blijvende kans om te zingen 
voor U. 

 
Gelukkig wie naar U 
vol van verlangen op weg zijn, 
zelfs in het dorre bomendal 
zien zij een bron en regenval, 
gaan ze van zegen tot zegen, 
naar God die verschijnt in zijn 
heilige stad. 

  
Ach hoor en kijk naar mij, 
HEER van de hemelse legers. 
Ja liever één dag dichtbij U 
dan duizend dagen zonder U. 
Liever bij U aan de drempel 
dan binnen te zijn in een duistere 
tent. 

  
De HEER beveiligt ons, 
eer en geluk zal Hij geven, 
Hij heeft zijn liefde nooit ontzegd 
aan mensen, eerlijk onderweg. 
HEER van de hemelse legers, 
gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 
 
Gebed 
 



 

Schriftlezing: 1 Johannes 4 vers 7 tot en met 21 (HSV) 
7 Geliefden, laten wij elkaar liefhebben, want de liefde is uit God; en ieder die 
liefheeft, is uit God geboren en kent God. 8 Wie niet liefheeft, kent God niet, 
want God is liefde. 9 Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard, dat 
God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft, opdat wij zouden 
leven door Hem. 10 Hierin is de liefde, niet dat wij God liefgehad hebben, 
maar dat Hij ons heeft liefgehad en Zijn Zoon zond als verzoening voor onze 
zonden. 11 Geliefden, als God ons zo liefhad, moeten ook wij elkaar 
liefhebben. 12 Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar liefhebben, blijft 
God in ons en is Zijn liefde in ons volmaakt geworden. 13 Hieraan weten wij 
dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van Zijn Geest gegeven 
heeft. 14 En wij hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gezonden 
heeft als Zaligmaker van de wereld. 15 Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van 
God is, God blijft in hem, en hij in God. 16 En wij hebben de liefde die God tot 
ons heeft, gekend en geloofd. God is liefde en wie in de liefde blijft, blijft in 
God, en God in hem. 17 Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, opdat 
wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals Hij 
is, zijn ook wij in deze wereld. 18 Er is in de liefde geen vrees, maar de 
volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in, en wie 
vreest, is niet volmaakt in de liefde. 19 Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons 
eerst liefgehad heeft. 20 Als iemand zou zeggen: Ik heb God lief, en hij zou 
zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder, die hij 
ziet, niet liefheeft, hoe kan hij God liefhebben, Die hij niet gezien heeft? 21 En 
dit gebod hebben wij van Hem, dat wie God liefheeft, ook zijn broeder moet 
liefhebben. 
 
Zingen: Psalm 118: 1 en 7 DNP 
Laat iedereen Gods goedheid 
prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 
Laat Israël Hem eer bewijzen: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 
Herhaal het zingend, priesterkoren: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 
Als je de HEER dient, laat het 
horen: 
‘Zijn liefde houdt voor eeuwig stand.’ 

 
Wij zegenen de grote koning 
die komt in naam van God, 
de HEER. 
Vier nu het feest mee in zijn woning; 
leg offergaven voor Hem neer. 
Mijn God, ik zal U dank bewijzen, 
met groene twijgen in de hand. 
Laat iedereen zijn goedheid prijzen; 
zijn liefde houdt voor eeuwig stand. 

 
Preek 
 
Zingen: Psalm 146: 1 en 3 OB 
Prijs den HEER met blijde galmen; 
Gij, mijn ziel, hebt rijke stof; 
'k Zal, o lang ik leef, mijn psalmen 
Vrolijk wijden aan Zijn lof; 
'k Zal, zo lang ik 't licht geniet, 
Hem verhogen in mijn lied. 
 

Zalig hij, die in dit leven 
Jacobs God ter hulpe heeft; 
Hij, die door den nood gedreven, 
Zich tot Hem om troost begeeft; 
Die zijn hoop, in 't hachlijkst lot, 
Vestigt op den HEER, zijn God.



 
Huwelijksformulier 
 
Ja-woord 
 
Wisselen van de ringen 
 
Zingen: Psalm 134: 2 OB 
Heft uwe handen naar omhoog, 
Slaat naar het Heiligdom uw oog, 
En knielt eerbiedig voor Hem neer; 
Looft, looft nu aller heren HEER. 
 
Huwelijksbevestiging en zegen 
 
Zingen: Psalm 134:3 OB 
Dat 's HEEREN zegen op u daal'; 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'; 
Hij schiep 't heelal, Zijn naam ter eer; 
Looft, looft dan aller heren HEER. 
 
Overhandigen huwelijksbijbel 
 
Gebed 
 
Collecte  
 
Zingen: What a beautiful name / Agnus Deï 
You were the Word at the beginning 
One with God, the Lord Most High 
Your hidden glory in creation 
Now revealed in You our Christ 
 
What a beautiful name it is, what a beautiful name it is 
The name of Jesus Christ, my King 
What a beautiful name it is, nothing compares to this 
What a beautiful name it is, the name of Jesus 
 
You didn't want heaven without us 
So, Jesus, You brought heaven down 
My sin was great, Your love was greater 
What could separate us now 
 
What a wonderful name it is, what a wonderful name it is 
The name of Jesus Christ, my King 
What a wonderful name it is, nothing compares to this 
What a wonderful name it is, the name of Jesus 
What a wonderful name it is, the name of Jesus 
 



 

Death could not hold You, the veil tore before You 
You silenced the boast of sin and grave 
The heavens are roaring the praise of Your glory 
For You are raised to life again 
 
You have no rival, You have no equal 
Now and forever, God, You reign 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 
 
What a powerful name it is, what a powerful name it is 
The name of Jesus Christ, my King 
What a powerful name it is, nothing can stand against 
What a powerful name it is, the name of Jesus 
 
You have no rival, You have no equal 
Now and forever, God, You reign 
Yours is the Kingdom, Yours is the glory 
Yours is the Name above all names 
 
Holy, holy, are You Lord, God Almighty 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb 
You are holy, holy, are You Lord, God Almighty 
Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb 
You are holy 
 
Zegen (staande) 
 
Mededelingen ceremoniemeester 



 

 


