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Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 149: 1 en 2 (NB)
Halleluja! laat opgetogen

een nieuw gezang den HEER
verhogen.

Laat allen die Gods naam belijden
zich eensgezind verblijden.

Volk van God, loof Hem die u schiep;

Isral, dank Hem die u riep.
Trek, Sion, in een blijde stoet
uw Koning tegemoet.

Stil gebed en votum

Zingen: Gezang 293

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand;
moedig sla ik dus de ogen

naar het onbekende land.

Leer mij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!

Leer mij slechts het heden dragen
met een rustig, kalme moed!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zo ik mocht ik durfde niet.

Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuze liet!

Wil mij als een kind behandlen,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Gebed

Schriftlezing: Hebreeén 12: 1-3

Laat het een hoge feestdag wezen.
De naam des HEREN wordt geprezen
met het aloude lied der vaadren.
De heilge reien naadren.

En zo danst in het morgenlicht
heel Gods volk voor zijn aangezicht
en slaat de harp en roert de trom
in ‘s HEREN heiligdom.

Heer, ik wil uw liefde loven,

al begrijpt mijn ziel U niet.
Zalig hij, die durft geloven,

ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet: waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,

als ik in uw hemel kom!

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand,
loop ik met gesloten ogen

naar het onbekende land.

1Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd
worden, afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten
wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt,

2terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het
geloof. Hij heeft om de vreugde die Hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis
verdragen en de schande veracht en zit nu aan de rechterhand van de troon van

God.



3Want let toch scherp op Hem Die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen Zich
heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen.

Zingen: Joh. de Heer 569

Heer, wees mijn Gids op heel mijn
levenspad,

wees Gij mijn Gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden
stad,

wees Gij mijn Gids

Blijf dicht mij bij, ga stap voor stap
mij voor,

dan ben 'k gerust en veilig volg 'k
Uw spoor.

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer
van de weg,

Hij is mijn Gids.

't Zij door moeras of wel langs struik
en heg,

leidt mij mijn Gids.

Licht, vriend'lijk licht stroomt van
Zijn aangezicht,

'k houd daarom steeds mijn oog op
Hem gericht.

Verkondiging: Het oog op Jezus

Zingen: Opwekking 798

Wij zijn het volk van God,

wij zijn als vreemdelingen hier met
elkaar.

Een leven lang te gast,

er ligt een hemels vaderland voor
ons klaar.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

Refrein:

God is voor ons, God is naast ons,
God is altijd om ons heen.

Laat maar komen wat hierna komt,
want Hij laat ons nooit alleen.

'k Was vroeger blind en dwaalde van
het pad,

want 'k had geen Gids.

Verdwaalde ik af, totdat ik ernstig
bad:

'Wees Gij mijn Gids.'

Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu
verheugd en blij,

want Jezus kwam en nu is 't Licht
voor mij.

Het is een zegetocht

van heiligen en twijfelaars bij elkaar.
Maar kijk, wij lopen nog,

wij lopen wat God heeft beloofd
achterna.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

En nu wij zijn omringd door zoveel
helden die ons voor zijn gegaan,

nu geven wij niet op.

Het zijn de schouders waarop wij
mogen staan.

Houd vol, houd vol, Hij laat niet los.

(reftr.)



Dankgebed
Collecte
Kinderen terug van zondagsschool

Kinderlied: 'Een rivier vol..'

Een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede,

een rivier vol van vrede in mijn hart.
(2x)

Ik heb lief als mijn Jezus,
Ik heb lief als mijn Jezus,
Ik heb lief als mijn Jezus,
in mijn hart. (2x)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Evangelische Liedb. 413
1.Lichtstad met uw paarlen poorten,
wond're stad zo hoog gebouwd.
Nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschouwd.

2.Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levens bloeit.
En de stroom van levend water
door de gouden godsstad vloeit.

(refr.)

4.Wat een vreugde zal dat wezen,
straks vereend te zijn met Hem.
In die stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem. (refr.)

Zegen

Een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap,
een fontein vol van blijdschap in
mijn hart. (2x)

Een rivier vol van vrede,

een fontein vol van blijdschap,
Ik heb lief als mijn Jezus,

in mijn hart. (2x)

Refrein:

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar zijn liefdestem.
Daar geen rouw meer en geen
tranen, in het nieuw Jeruzalem.

3.Schoon tehuis voor moede
pelgrims

komend uit de zandwoestijn,
Waar zij rusten van hun werken,
bij de springende fontein. (refr.)

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen



