Liturgie voor de ochtenddienst op zondag 09 april 2023,
in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 10.00 uur Middagdienst: 14.30 uur
Voorafgaand paasontbijt (09.00 uur)
Ds. J.R. Bulten Br. B. Koerts
Paaspraise
Schriftlezing: Schriftlezing:

Jesaja 53: 10-12 en Mattels 28: 1-10

Mededelingen

Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar mevouw
A. Raveling-Greven en worden weggebracht door Ansje de Jonge.
Dankwoord: Na ruim 30 jaar het gezicht te zijn geweest van de
bloemencommissie heb ik, Trijnie Braam, nu het stokje overgedragen aan
Yvonne Veldkamp. Na Pasen zal zij deze werkzaamheden van mij overnemen.
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die altijd de bloemen wegbrengen
en diegenen die de bloemen halen bij Jolanda. Het was altijd een goede
samenwerking. Ik wens Yvonne eenzelfde fijne samenwerking toe.
Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.

Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is: “Hij is opgestaan, het is echt waar!” n.a.v. Lucas 24:
13-35

Rommelmarkt: Op zaterdag 15 april organiseert de activiteitencommissie een
rommelmarkt. Als u spullen hebt voor de rommelmarkt kunnen die in de
week voorafgaand aan de markt bij de kerk worden ingeleverd.

Mededelingen D.V.

Maandag 10 april: Op tweede paasdag wordt er een zangdienst georganiseerd
in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente. De dienst begint om 10:00
uur. Tijdens deze dienst hoopt dhr. D. Vos voor te gaan.

Zondag 16 april: Volgende week beginnen de diensten op de normale tijden
(09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt ds J.R. Bulten voor te
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. P. den Hertog voor te gaan.




Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 213: 1 en 3 (U zij de glorie)

U zij de glorie, opgestane Heer! Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
U zij de victorie, nu en immermeer. die mij heeft genezen, die mij vrede
Uit een blinkend stromen, geeft?

daald' een engel af, In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie
heeft de steen genomen groot,

van 't verwonnen graf. niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer! U zij de glorie, opgestane Heer,

U zij de victorie, nu en immermeer. U zij de victorie, nu en immermeer.
Stil gebed

Votum en groet

Zingen: Opwekking 44: 1, 2 (Geprezen zij de Heer)

Geprezen zij de Heer Refrein:
die eeuwig leeft. Hem zij de glorie,
Die vol ontferming ieder troost want Hij die overwon,
en alle schuld vergeeft. zal nooit verlaten wat zijn hand begon.
Die heel het aards gebeuren Halleluja. Geprezen zij het Lam,
vast in handen heeft. dat de schuld der wereld
op zich nam.
Verdreven is de schaduw Voor hem geldt ook dit wonder:
van de nacht. alles is volbracht.
En wie Hem wil aanvaarden (Refrein)

wordt eens veilig thuisgebracht.
Wetslezing uit Kol. 3: 1-6 en 12-17

Zingen:

- Joh. de Heer 25: 1 (Daar juicht een toon)

- Psalm 100: 1 en 3 (OB) (melodie ‘Daar juicht een toon’)
- Joh. de Heer 25: 4 (Want nu de Heer is opgestaan)

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans Jeruzalem,

een heerlijk morgenlicht breekt aan,

de Zoon van God is opgestaan.



Juich aarde, juicht alom de HEER,

dient God met blijdschap, geeft Hem

eer!
Komt, nadert voor zijn aangezicht;

zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Want nu de Heer is opgestaan,
Nu vangt het nieuwe leven aan,
Een leven door Zijn dood bereid,
Een leven in Zijn heerlijkheid.

Gebed

Gaat tot zijn poorten in met lof,
met lofzang in zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar, met hart en
stem;

prijst zijne naam, verheerlijkt Hem!

Schriftlezing: Jesaja 53: 10-12 en Matteiis 28: 1-10 (HSV)

Zingen: LvdK 218: 1, 8 (lk zeg het allen dat Hij leeft)

Ik zeg het allen, dat Hij leeft,
dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan.

Kindermoment

't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft

en die in zijn verrijzenis

alles herschapen heeft.

Zingen: Ev. Liedbundel 427a: 2, 4, 7 (De Heer is waarlijk opgestaan)

Vrouwen uit Jeruzalem,
kwamen vroeg en zochten Hem.
De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

Zoekt Hem bij de doden niet,
maar zingt mee het hoogste lied.

Maar een engel sprak hen aan:
Die gij zoekt is opgestaan.

De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

De Heer is waarlijk opgestaan,
halleluja!

De jongste kinderen kunnen naar de oppas

Preek



Zingen: Psalm 136: 1, 2, 11 DNP (Prijs de hoogverheven Heer)

Prijs de hoogverheven HEER;
Hij is goed, geef Hem de eer!
Want zijn liefde blijft altijd;
Hij is trouw in eeuwigheid.

Hij, de grote schepper, doet
wonderen in overvloed —
want zijn liefde blijft altijd;
Hij is trouw in eeuwigheid.

Steeds heeft Hij aan ons gedacht,
ons bevrijd en hulp gebracht —
want zijn liefde blijft altijd,

Hij is trouw in eeuwigheid.

Dankgebed

Collecte (de kinderen komen terug van de oppas)

Zingen: Opwekking 71 (Jezus leeft in eeuwigheid)

Refrein:
Jezus leeft in eeuwigheid,

zijn sjaloom wordt werkelijkheid.

Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van mijn leven.

Straks wanneer de grote dag
begint,

en het licht voor altijd overwint,
zal de hemel opengaan,

komt de Heer er aan.

Zegen

Straks als er een nieuwe dag begint,
en het licht het van het duister wint,
mag ik bij Hem binnengaan,

voor zijn troon gaan staan.

Hef ik daar mijn loflied aan:
(Refrein)

Heffen wij dit loflied aan:
Jezus komt in heerlijkheid,

zijn sjaloom wordt wereldwijd.
Alle dingen maakt Hij nieuw.
Hij is de Heer van ons leven.



