
Liturgie voor de middagdienst op zondag 09 april 2023, 
 in de christelijke gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 10.00 uur 
Voorafgaand paasontbijt (09.00 uur)  

Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Br. B. Koerts 
Paaspraise 

Schriftlezing:  
Jesaja 53: 10-12 en Matteüs 28: 1-10 

Schriftlezing: 
 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar mevouw 

A. Raveling-Greven en worden weggebracht door Ansje de Jonge. 
▪ Dankwoord: Na ruim 30 jaar het gezicht te zijn geweest van de 

bloemencommissie heb ik, Trijnie Braam,  nu het stokje overgedragen aan 
Yvonne Veldkamp. Na Pasen zal zij deze werkzaamheden van mij overnemen. 
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die altijd de bloemen wegbrengen 
en diegenen die de bloemen halen bij Jolanda. Het was altijd een goede 
samenwerking. Ik wens Yvonne eenzelfde fijne samenwerking toe.  

▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 
collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “Hij is opgestaan, het is echt waar!” n.a.v. Lucas 24: 
13-35 

▪ Rommelmarkt: Op zaterdag 15 april organiseert de activiteitencommissie een 
rommelmarkt. Als u spullen hebt voor de rommelmarkt kunnen die in de 
week voorafgaand aan de markt bij de kerk worden ingeleverd.  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Maandag 10 april: Op tweede paasdag wordt er een zangdienst georganiseerd 
in het kerkgebouw van de Hervormde gemeente. De dienst begint om 10:00 
uur. Tijdens deze dienst hoopt dhr. D. Vos voor te gaan. 

▪ Zondag 16 april: Volgende week beginnen de diensten op de normale tijden 
(09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te 
gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. P. den Hertog voor te gaan. 

 

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 430 + Opwekking 618 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon om 
mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U 
mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam.  
 

Heer, ik prijs uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
U daalde neer van uw troon om 
mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg 
U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf, 
uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam.  

U daalde neer van uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf, 
uit het graf weer opgestaan. 
Heer, ik prijs uw grote naam. 
 
Jezus, hoop van de volken, 
Jezus, trooster in elk verdriet; 
U bent de bron van hoop 
die God ons geeft. 
 

Jezus, licht in het duister, 
Jezus, waarheid die overwint; 
U bent de bron van licht die in 
ons leeft. 

U overwon in elke nood, 
U brak de banden 
van de dood. 
 
 
 
 

U bent de hoop 
in ons bestaan. 
U bent de rots 
waarop wij staan. 
U bent het licht 
waardoor de wereld God kan zien. 

U won van de dood, 
droeg onze pijn. 
Nu mogen wij 
dicht bij U zijn. 

Jezus de hoop, 
levend in ieder die gelooft. 
Heer, ik geloof. 

 
Stil gebed, votum en Groet (staande) 
 
  



Zingen: Opwekking 764 + Bij het Kruis + Opwekking 827 
U zult altijd voor ons strijden; 
U hebt steeds Uw trouw 
getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap: 
Heer, U draagt de zegekroon, 
U, mijn Helper en Beschermer, 
U, mijn Redder en mijn Vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 
 

Waar uw grootheid wordt 
bezongen, 
wil ik knielen voor Uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, 
want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met Uw glorie, 
vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied.  

Halleluja! Jezus overwon. 
Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs hem, 
Die de wereld overwon. 
 
 
 
 

U zult altijd voor ons pleiten; 
U zocht door tot u ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, 
want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, 
Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn 
lied. 

 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! (2x) 
 
 

Aan het kruis leek U verslagen, 
maar U hebt de dood onttroond; 
zelfs het graf kon U niet houden, 
want U draagt de zegekroon. 
U draagt de zegekroon! 
Halleluja! 

 
Elke muur wordt neergehaald, 
ieder bolwerk afgebroken. 

U draagt de zegekroon; 
U overwon, U overwon! (2x) 

 
Bij het Kruis:  
O, Heer, U kent mij  
weet van mijn weg. 
Zelfs als ik faal dan  
weet ik: U houdt van mij.  
  

U bent het zelf die  
mij steeds omringt.  
Op elk moment, Heer,  
weet ik: U houdt van mij.  
Weet ik: U houdt van mij. 

 
Bij het kruis buig ik mij neer  
voor de hoog verheven Heer  
die uit liefde stierf voor mij. 

Heer, U overwon het graf. 
De Zoon van God die nam mijn straf. 
Er is niets dat ons nog scheidt.

 



  
Uw hand beschermt mij,  
U gaat mij voor.  
Op heel mijn weg, Heer,  
weet ik: U houdt van mij.   
Weet ik: U houdt van mij.  
 

Bij het kruis buig ik mij neer  
voor de hoog verheven Heer  
die uit liefde stierf voor mij. 
Heer, U overwon het graf. 
De Zoon van God die nam mijn straf. 
Er is niets dat ons nog scheidt. 

  
U scheurde het kleed,  
er kwam een weg,      
toen U riep: het is volbracht!  
U scheurde het kleed,  
er kwam een weg,      
toen U riep: het is volbracht!  

Wanneer de tijd komt  
dat U mij haalt  
mag ik bij U zijn. 
Weet ik: U houdt van mij.  
Weet ik: U houdt van mij. 

   
Bij het kruis buig ik mij neer  
voor de hoog verheven Heer  
die uit liefde stierf voor mij. 
Heer, U overwon het graf. 
De Zoon van God die nam mijn straf. 
Er is niets dat ons nog scheidt. 

Heer, U overwon het graf. 
De Zoon van God die nam mijn 
straf. 
Er is niets dat ons nog scheidt. 
 
 

  
Opwekking 827 
Wie omvat de zeeën met zijn hand, 
wie gaf vorm aan elke korrel zand? 
Koninkrijken beven voor zijn stem. 
Heel de schepping juicht tot eer van 
hem. 
 
 

Zie onze God, 
Hij zit op zijn troon, 
laten wij Hem eren. 
Zie onze Heer! 
Niemand is als Hij. 
Laten wij hem eren 
als Heer. 

 
Wie vertelde Hem wat wijsheid is, 
wie weerlegt Hem die de waarheid 
is? 
Wie verbeterd Hem die alles weet, 
wie doorgrondt de daden die Hij 
deed? 
Zie onze God, 

Hij zit op zijn troon, 
laten wij Hem eren. 
Zie onze Heer! 
Niemand is als Hij. 
Laten wij hem eren 
als Heer. 

 
  



Wie verdroeg de spijkers door 
zijn vlees, 
wie versloeg het graf toen Hij 
verrees? 
Dood en zonde zijn 
tenietgedaan. 
Jezus, Redder, Hij is opgestaan! 
 

Zie onze God, 
Hij zit op zijn troon, 
laten wij Hem eren. 
Zie onze Heer! 
Niemand is als Hij. 
Laten wij hem eren 
als Heer. 

God, U troont voor eeuwig!  Vul de aarde voor altijd,  
God, U troont voor eeuwig!  met uw recht en heerlijkheid. 
God, U troont voor eeuwig! Vul de aarde voor altijd, 
God, U troont voor eeuwig!  met uw recht en heerlijkheid. 
 
God, U troont voor eeuwig!  Vul de aarde voor altijd,  
God, U troont voor eeuwig!  met uw recht en heerlijkheid. 
God, U troont voor eeuwig! Vul de aarde voor altijd, 
God, U troont voor eeuwig!  met uw recht en heerlijkheid. 
 
Zie onze God, 
Hij zit op zijn troon, 
laten wij Hem eren. 
Zie onze Heer! 
Niemand is als Hij. 
Laten wij hem eren 
 

Zie onze God, 
Hij zit op zijn troon, 
laten wij Hem eren. 
Zie onze Heer! 
Niemand is als Hij. 
Laten wij hem eren 
als Heer. 

 
Gebed 
Schriftlezing: Mattheüs 28:1-10 (HSV) 
 
Verkondiging 
 
Zingen: Hij is opgestaan (Sela) 
Toen Hij alles had volbracht 
Stierf Gods zoon; de dag werd 
nacht.  
De onschuldige droeg schuld. 
Onze hoop in dood gehuld. 
 

Maar de dood hield hem niet 
vast; 
Hij kwam levend uit het graf. 
Christus heeft het laatste woord; 
Het wordt overal gehoord: 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood, een nieuwe dag 
breekt aan.  

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 



 
Halleluja, Hij verrees, 
Die de macht van zonde breekt.  
Zeg het voort: de liefde wint! 
Heel de kerk van Christus zingt: 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood, een nieuwe dag 
breekt aan.  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 
Door zijn leven, leven wij. 
Er is hoop, de weg is vrij. 
Niets staat tussen God en ons, 
omdat Jezus overwon! 
 

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood, een nieuwe dag 
breekt aan.  
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 
Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
De dood is dood, een nieuwe dag 
breekt aan.  

Hij is opgestaan, Hij is opgestaan.  
Hij leeft, mijn Jezus leeft. 

 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas en de 
zondagsschool gehaald) 
 
Lied: Ik spreek Jezus 
 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen (staande): Opwekking 832 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstild door de klank van Uw 
stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 

U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt 
neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw 
grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je 
prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven!  

  



De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er 
regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw 
grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw 
grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
 

Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw 
grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 

Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw 
grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 

Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
Jezus, Overwinnaar! 
Jezus, Overwinnaar! 
 
Zegen (staande) 
 


