
Liturgie voor de middagdienst op 7 mei 2023 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 Middagdienst: 14.30 uur 

St. J. Verschoof 

Schriftlezing: 
Johannes 21: 12-25 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar dhr. E. 

Wesseling en worden weggebracht door mevrouw G. Meijer-Cannegieter. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 

collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het verlaten van de kerk zal er een collecte gehouden worden voor de 
zending. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is: “De bouw van de Heilige kist” n.a.v. Exodus 25: 10-
25 

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 14 mei: Volgende week beginnen de diensten op de normale tijden 
(09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te 
gaan. 

 

Welkom en mededelingen 
 
Zingen (staande): Gezang 430: 1 en 2 
Ik heb U lief, o mijn beminde, 
Die al mijn vreugd en sterkte zijt. 
Ik heb U lief, o welgezinde 
Wiens komst ik dag en nacht verbeid. 
Ik heb U lief, o schoonste licht, 
Glans van Gods aangezicht. 
 

Ik heb U lief, o Gij mijn leven, 
Vriend die mij trouw zijt tot het eind. 
Ik wil aan U mij overgeven, 
Mijn zon, zolang Gij mij beschijnt. 
Ik heb U lief, o kom dan, kom, 
Christus, mijn Bruidegom! 

Moment van stil gebed (staande) 
Woord van afhankelijkheid en verwachting 
Groet namens God 
 
Zingen: Psalm 27:3 (OB) 
Och, mocht ik in die heilige gebouwen 
de vrije gunst, die eeuwig Hem bewoog; 
Zijn lieflijkheid en schonen dienst aanschouwen! 
Hier weidt mijn ziel met een verwond'rend oog. 
Want God zal mij, opdat Hij mij beschutt', 
in ramp en nood versteken in Zijn hut, 
mij bergen in 't verborgen van Zijn tent 
en op een rots verhogen uit d' ellend'. 
 



Gebed om de leiding van de Heilige Geest 
 
Schriftlezing: Johannes 21:12-25 (HSV) 
 
Zingen: Opwekking 44 ‘Geprezen zij de Heer, Die eeuwig leeft’ 
Geprezen zij de Heer 
die eeuwig leeft. 
Die vol ontferming ieder troost 
en alle schuld vergeeft. 
Die heel het aards gebeuren 
vast in handen heeft. 
 

Refrein: 
Hem zij de glorie, 
want Hij die overwon, 
zal nooit verlaten wat zijn hand begon. 
Halleluja. Geprezen zij het Lam, 
dat de schuld der wereld 
op zich nam. 

 
Verdreven is de schaduw 
van de nacht. 
En wie Hem wil aanvaarden 
wordt eens veilig thuisgebracht. 
Voor hem geldt ook dit wonder: 
alles is volbracht. 
(Refrein) 
 

Hij doet ons dankbaar 
schouwen in het licht, 
dat uitstraalt van het kruis, 
dat eens voor ons werd opgericht. 
En voor ons oog verrijst 
een heerlijk vergezicht. 
(Refrein) 

Verkondiging  
 
Zingen: Psalm 116: 1, 2 en 3 (OB) 
God heb ik lief, want die getrouwe HEER' 
hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen. 
Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen. 
Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer. 
  
Ik lag gekneld in banden van den dood, 
daar d' angst der hel mij allen troost deed missen; 
ik was benauwd, omringd door droefenissen, 
maar riep den HEER' dus aan in al mijn nood: 
  
"Och HEER', och wierd mijn ziel door U gered!" 
Toen hoorde God, Hij is mijn liefde waardig. 
De HEER' is groot, genadig en rechtvaardig, 
en onze God ontfermt zich op 't gebed. 
 
Dankgebed 
 
Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas en de zondagsschool  
gehaald) 
 



Kinderlied: Een wijs man. 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
Een wijs man bouwde 
zijn huis op de rots. 
En de regen stroomde neer. 
 

En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En het huis op de rots stond vast. 

Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
Een dwaas man bouwde 
zijn huis op het zand. 
En de regen stroomde neer. 
 

En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En de regen stroomde neer 
en de vloed kwam op. 
En het huis stortte in met een plof. 

Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
Dus bouw je huis op 
Jezus, de Rots. 
En de zegen daalt dan neer. 
 

En de zegen daalt dan neer 
en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer 
en ’t gebed stijgt op. 
En de zegen daalt dan neer 
en ’t gebed stijgt op. 
Bouw je levenshuis op Hem. 

Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Zingen (staande): Psalm 119: 8  en 9 (DNP) 
Eerlijk en echt zijn, leven in uw spoor, 
dat is mijn wens; verleen mij uw genade. 
Ik houd mijzelf uw levensregels voor; 
daaraan klem ik mij vast bij al mijn daden. 
Beschaam mij niet, maar geef dat ik daardoor 
kan lopen, ja kan rennen op uw paden. 
 
Fluister mij in, HEER, wat uw wet verlangt, 
dan zal ik op uw wegen blijven lopen. 
Geef dat mijn hart aan uw geboden hangt. 
Wijs mij uw pad, dan bloeit mijn leven open. 
Geef dat de zucht naar geld mij nooit bevangt; 
maak dat ik op uw rijke woord blijf hopen. 
 
Zegen (staande) 


