
Liturgie voor zondagmiddag  14 mei 2023 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 

 Middagdienst: 14.30 uur 
Bevestiging ambtsdragers 

Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing: 
1 Korinthe 12: 1-31 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar J. Meijer-

Cannegieter en worden weggebracht door Trijnie Braam 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 2e 

collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is: “Het gouden beeld” n.a.v. Exodus 32: 1-14 
 
Mededelingen D.V. 

▪ Donderdag 17 mei: Op Hemelvaartsdag begint de dienst om 10 uur. Tijdens 
deze dienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan. Voorafgaand aan de dienst is 
er een wandel- en fietstocht. Om 08.00 uur vertrekt de tocht vanaf de kerk.  

▪ Zondag 21 mei: Volgende week beginnen de diensten op de normale tijden 
(09.30 uur en 14.30 uur). Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. Bulten voor te 
gaan. 
De morgendienst is extra feestelijk. Tijdens deze dienst hopen Anita van der 
Laan, Leonie Cannegieter, Lieke Sterenborg en Wietse de Jonge belijdenis af 
te leggen van hun geloof.  

 

 
Welkom 
 
Zingen: Gezang 320: 1, 4 (Zingt een nieuw lied voor God de Here) 
Zingt een nieuw lied voor God de Here 
en weest van harte zeer verblijd. 
God wil alhier met ons verkeren, 
hier wordt een huis voor Hem bereid. 
Hij heeft de hand 
en het verstand 
gezegend voor het werk, 
de bouw van Christus' kerk. 
  

De Heilge Geest geeft taal en teken. 
Christus deelt al zijn gaven uit. 
De Vader zelf wil tot ons spreken 
en elk verstaat wat het beduidt. 
Wees ons nabij 
en maak ons vrij 
in dit uw heiligdom. 
Kom, Here Jezus, kom! 

Stil gebed 
Votum en groet 
 



Zingen: Opwekking 194 en Opwekking 355 
U maakt ons één. 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
U maakt ons één, 
U bracht ons tesamen, 
wij eren en aanbidden U. 
 

Refrein: 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
Wordt uw wil gedaan, 
dan bindt het ons saam, 
iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

 
U die mij geschapen hebt. 
U wil ik aanbidden als mijn God. 
In voor of tegenspoed, 
uw liefde doet mij zingen. 

U die mij geschapen hebt, 
U wil ’k danken hoe ik mij ook voel. 
En U gehoorzaam zijn. 
Heer, U bent mijn doel. 

 
Gebed 
 
Schriftlezing: 1 Korinthe 12: 1-31 (HSV) 
 
Zingen: Psalm 133: 1, 2 DNP (Wat goed is het om eensgezind te leven) 
Wat goed is het om eensgezind te leven, 
om liefde te ontvangen en te geven, 
als broers en zussen bij elkaar. 
Het is als olie op Aärons haar 
die heerlijk ruikt, zijn weg zoekt naar omlaag 
en neervalt op zijn baard en kraag. 
 
Als morgendauw is het, als zachte regen, 
die neerdaalt van de Hermon als een zegen 
op Sions hoogverheven top. 
Daar woont de HEER, daar bloeit de liefde op. 
Daar geeft Hij wie in vrede samenleeft 
een toekomst die geen einde heeft. 
 
Verkondiging: Eenheid in verscheidenheid  
 
Zingen: Psalm 119: 3 OB 
Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest, 
mocht Die mij op mijn paân ten leidsman strekken! 
'k Hield dan Uw wet, dan leefd' ik onbevreesd; 
dan zou geen schaamt' mijn aangezicht bedekken, 
wanneer ik steeds opmerkend waar' geweest, 
hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken. 
 
Lezen bevestigingsformulier 
 
Stellen vragen en bevestiging ambtsdragers 
 



Zingen: Psalm 134: 1, 3 OB (staand)  
Looft, looft nu aller heren HEER', 
gij zijne knechten, geeft Hem eer, 
gij, die des nachts Zijn huis bewaakt 
en voor Zijn dienst in ijver blaakt! 
  
Dat 's HEEREN zegen op u daal', 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren HEER'! 
 
Oproep aan de gemeente (staand) 
 
Dankwoord aan aftredende broeders 
 
Zingen: Op Toonhoogte 190  
Heer, U bent mijn leven de grond waarop ik sta 
Heer, U bent mijn weg de waarheid die mij leidt 
U woord is het pad de weg waarop ik ga 
Zolang U mijn adem geeft, zolang als ik besta 
Ik zou niet meer vrezen, want U bent bij mij 
Heer, ik bid U, blijf mij nabij 
 
‘k geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd 
eeuwige Zoon van God, die mens werd zoals wij 
U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons 
één met God de Vader en verenigd met uw volk 
Tot de dag gekomen is van uw wederkomst 
dan brengt U ons thuis in Gods rijk 
 
Heer, U bent mijn kracht, de rots waarop ik bouw 
Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart 
En niets in dit leven zal ons scheiden Heer 
Zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los 
Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd 
En in uw vergeving leef ik nu 
 
Vader van het leven, ik geloof in U 
Jezus de Verlosser, wij hopen steeds op U 
Kom hier in ons midden, Geest van liefde en kracht 
U die via duizend wegen ons hier samen bracht 
En op duizend wegen, zendt U ons weer uit 
Om het zaad te zijn van Gods rijk 
 
Dankgebed 
 
Collecte 



 
Zingen: Gezang 308: 1, 2, 3, 4  
Allen: 
In Christus is noch west noch oost 
in Hem noch zuid noch noord, 
één broederschap rust in zijn troost, 
één wereld in zijn woord. 
 

Vrouwen: 
Tot ieder hart, dat Hem behoort, 
met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is 't gouden koord 
dat allen samen bindt. 

Mannen:  
Broeders, één band is 't die ons bindt 
vanwaar en wie ge ook zijt 
wie onze Vader dient als kind, 
is Christus toegewijd. 
  

Allen: 
Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 
Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoor de wereld wijd, 
in Hem is zij vertroost. 

Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen kinderlied: ‘k Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God 
'k Stel mijn vertrouwen 
op de Heer, mijn God. 
Want in zijn hand 
ligt heel mijn levenslot. 

Hem heb ik lief, 
zijn vrede woont in mij. 
'k Zie naar Hem op en 'k weet: 
Hij is mij steeds nabij. 

 
Geloofsbelijdenis 
 
Zingen: Gezang 255: 1, 3, 4 (Ere zij aan God de Vader) 
Ere zij aan God, de Vader, 
ere zij aan God, de Zoon, 
eer de Heilge Geest, de Trooster, 
de Drie-eenge in zijn troon. 
Halleluja, halleluja, 
de Drie-eenge in zijn troon! 
  

Ere zij de Heer der englen, 
ere zij de Heer der kerk, 
ere aan de Heer der volken; 
aard' en hemel looft uw werk! 
Halleluja, halleluja, 
looft de Koning, heel zijn kerk! 

Halleluja, lof, aanbidding 
brengen englen U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 
 
Zegen 
 


