
Liturgie voor de dienst op Hemelvaartsdag, 18 mei 2023 
In de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe Pekela 

 
Voorganger: ds. J.R. Bulten 

 
 

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 815  
(2x) 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 

Refrein: 
Heilig, heilig, 
heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 
 

 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 

Refrein 2x: 
Heilig, heilig, 
heilig is de Heer. 
Jezus is Koning, 
breng hulde, geef Hem eer. 

 
(2x) 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw glorie. 
Vul dit huis met uw aanwezigheid. 
Want alles is door U 
en alles is tot U, 
openbaar aan ons uw heerlijkheid. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Gezang 229: 1 en Psalm 21: 13 OB  
De dag van onze Vorst brak aan. 
Zie, Gods gezalfde Koning 
gaat tot zijn hemelwoning. 
Hoe zal Hij in zijn schoonheid staan 
omstraald van morgenlicht 
voor 's Vaders aangezicht. 
 
Verhoog, o HEER', Uw naam en kracht; 
zo zal ons vrolijk zingen 
door lucht en wolken dringen. 
Zo wordt Uw heerschappij en macht 
door ons, nog eeuwen lang, 
geloofd met psalmgezang. 
 
Lezen: Heidelbergse Catechismus Zondag 18  (zie PowerPoint) 
 



Zingen: Psalm 47: 2 DNP  
Juich, want God stijgt op; 
vreugde klimt ten top. 
Luid trompetgeschal 
schettert overal. 
Prijs de koning, zing 
vol bewondering. 

Wat een machtsvertoon: 
God zit op zijn troon. 
Heersers treden aan 
om voor Hem te staan. 
Wat een erewacht; 
God heeft alle macht! 

 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Mat. 28:16-20, Handelingen 1: 4-12, Kolossenzen 3: 1-4  (HSV)  
 
Zingen: Schriftberijming 18: 1, 3  
Hoort, dit is een woord ten leven, 
Christus die ten hemel vaart: 
Mij is alle macht gegeven 
in de hemel en op aard; 
o, verkondigt alle volken 
wat u werd geopenbaard! 
 

Ik ben met u, alle dagen, 
nu en tot in eeuwigheid! 
Van mijn Rijk zult gij gewagen, 
gaat dan heen, gaat wereldwijd, 
gaat, tot aan het eind der dagen - 
Ik ben met u, voor altijd! 

Luisterlied: Heer, we kijken omhoog (Sela) 
Heer, we kijken omhoog en denken aan U. 
U was hier bij ons en waar bent U nu? 
U lijkt soms zo ver te zijn. 
  
Heer, U bent nu bij God. Hij gaf U de macht. 
U heerst overal, bij dag en bij nacht; 
van nu tot in eeuwigheid. 
 
Refrein:  
Jezus, hoog op de troon: 
U leeft, U straalt als de zon. 
Uw liefde is groot en schijnt door ons heen. 
U laat ons nooit alleen. 
  
Heer, we leven voor U, al is het soms zwaar. 
U geeft ons uw Geest. U geeft ons elkaar. 
Geen mens hoeft alleen te zijn! 
(refrein) 
  
Heer, we kijken omhoog en zien naar U uit. 
U komt weer terug, dan zijn wij uw bruid. 
U zult altijd bij ons zijn. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Waarom Jezus’ hemelvaart goed nieuws is 



 
Zingen: Psalm 73: 9, 10 NB (Nu blijf ik bij U voor altijd)  
Nu blijf ik bij U voor altijd, 
God die mij troost, die bij mij zijt, 
mijn twijfel stilt en mijn verlangen, 
die mij in liefde houdt omvangen. 
Gij neemt mij bij de rechterhand, 
Gij zijt getrouw, uw raad houdt stand, 
uw wijsheid is het die mij leidt 
en eenmaal kroont met heerlijkheid. 
 

Wien heb ik in den hemel, Heer, 
behalve U, mijn troost en eer? 
Wat kan op aarde mij bekoren? 
Alleen bij U wil ik behoren. 
Al zou mijn vlees en hart vergaan, 
toch zal ik, God, voor U bestaan, 
wien ik mijn leven toevertrouw, 
Gij zijt de rots waarop ik bouw. 

Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen worden ondertussen van de oppas opgehaald) 
 
Zingen: Weerklank 304: 1, 2, 3  

Ik geloof in God de Vader,  
groot in wijsheid en in macht,  
die de hemel en de aarde  
door zijn woord heeft voortgebracht,  
die de mens als kroon der schepping  
naar zijn beeld geschapen heeft  
en voortdurend door zijn almacht  
alles draagt en aanzien geeft.  

 

Ik geloof in Jezus Christus, 
's Vaders ééngeboren Zoon, 
mens geworden om ons mensen, 
lijdend onze smaad en hoon. 
Die gestorven aan de zonde, 
opstond ter rechtvaardiging; 
die, ten hemel opgevaren, 
alle macht en eer ontving. 

Ik geloof de Heilige Geest, die 
God als Gids gegeven heeft; 
en één kerk die ‘t allen tijde 
op de adem van Hem leeft. 
Ik geloof de schuldvergeving 
en ook de herrijzenis. 
Ik geloof een eeuwig leven, 
dat in God geborgen is.  
 
Zegen 
 


