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In deze dienst zullen 
 

Anita van der Laan 
Leonie Cannegieter 

Lieke Sterenborg 
Wietse de Jonge 

 
Openbare belijdenis doen van het geloof 

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 767 en Opwekking 640 
Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
(refrein) 

Hoe mooi en hoe heerlijk 
als wij als familie, 
als broers en als zussen, 
om elkaar geven 
en open en eerlijk 
met elkaar omgaan, 
de vrede bewaren 
en eensgezind leven. 
(refrein) 

 
Refrein: 
En het mooiste geschenk 
wordt ons gegeven: 
de zegen van God, 
een eindeloos leven. 
 
Ik hef mijn ogen op naar de bergen, 
waar komt mijn hulp vandaan? 
Ik hef mijn ogen op naar U, Heer, 
die mij bij zal staan. 
  
Mijn hulp is van U, Heer, 
die alles heeft gemaakt. 
U zult voorkomen dat ik wankel of val. 
U bent mijn beschermer 
die over mij waakt, 
die niet sluimeren of slapen zal. 
Wat kan mij gebeuren 

door zon of door maan? 
U bent mijn schaduw, 
U bent er altijd. 
Bewaart heel mijn leven; 
mijn komen en gaan, 
U beschermt mij tot in eeuwigheid. 
Mijn hulp is van U, Heer! 

  
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3, 4 OB 
Juich aarde, juich alom den HEER', 
dient God met blijdschap, geeft Hem eer! 
Komt, nadert voor Zijn aangezicht, 
zingt Hem een vrolijk lofgedicht. 
  

De HEER' is God. Erkent, dat Hij 
ons heeft gemaakt (en geenszins wij) 
tot schapen, die Hij voedt en weidt, 
een volk, tot Zijnen dienst bereid. 

Gaat tot Zijn poorten in met lof, 
met lofzang in Zijn heilig hof. 
Looft Hem aldaar met hart en stem, 
prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem! 
  

Want goedertieren is de HEER', 
Zijn goedheid eindigt nimmermeer. 
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht 
tot in het laatste nageslacht. 

Gebed om opening van Gods Woord 



 
Schriftlezing: Johannes 20: 24-31 (HSV)  
24 En Thomas, een van de twaalf, Didymus genoemd, was niet bij hen toen Jezus daar 
kwam. 25 De andere discipelen dan zeiden tegen hem: Wij hebben de Heere gezien. 
Maar hij zei tegen hen: Als ik in Zijn handen niet het litteken van de spijkers zie, en 
mijn vinger niet steek in het litteken van de spijkers, en mijn hand niet steek in Zijn zij, 
zal ik beslist niet geloven. 26 En na acht dagen waren Zijn discipelen weer binnen en 
Thomas was bij hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren, en Hij stond in hun 
midden en zei: Vrede zij u. 27 Daarna zei Hij tegen Thomas: Kom hier met uw vinger 
en bekijk Mijn handen, en kom hier met uw hand en steek die in Mijn zij; en wees niet 
ongelovig, maar gelovig. 28 En Thomas antwoordde en zei tegen Hem: Mijn Heere en 
mijn God! 29 Jezus zei tegen hem: Omdat u Mij gezien hebt, Thomas, hebt u geloofd; 
zalig zijn zij die niet gezien zullen hebben en toch zullen geloven. 30 Jezus nu heeft in 
aanwezigheid van Zijn discipelen nog wel veel andere tekenen gedaan, die niet 
beschreven zijn in dit boek, 31 maar deze zijn beschreven, opdat u gelooft dat Jezus 
de Christus is, de Zoon van God, en opdat u, door te geloven, het leven zult 
hebben in Zijn Naam. 
 
Zingen: Opwekking 849 
Ik hou van U. 
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond, 
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 

 
Uw zachte stem 
leidde mij door al mijn dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
(Refrein) 
 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 

leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
(Refrein 2x) 

 
Slot: 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging 



Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5 OB 
't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 
schreeuwt niet sterker naar 't genot 
van de frisse waterstromen, 
dan mijn ziel verlangt naar God. 
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER'; 
God des levens, ach, wanneer 
zal ik naad'ren voor Uw ogen, 
in Uw huis Uw Naam verhogen? 
  

O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 
waartoe zijt g' in mij ontrust? 
Voed het oud vertrouwen weder, 
zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 
want Gods goedheid zal uw druk 
eens verwiss'len in geluk. 
Hoop op God, sla 't oog naar boven; 
want ik zal Zijn Naam nog loven.

Maar de HEER' zal uitkomst geven, 
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt. 
'k Zal in dit vertrouwen leven, 
en dat melden in mijn lied; 

'k zal Zijn lof zelfs in den nacht 
zingen, daar ik Hem verwacht; 
en mijn hart, wat mij moog' treffen, 
tot den God mijns levens heffen.

 
Lezen formulier 
 
Belijdenisvragen en meegeven van de zegen 
 
Zingen: Psalm 134: 3 OB (staand) 
Dat 's HEEREN zegen op u daal', 
Zijn gunst uit Sion u bestraal'. 
Hij schiep 't heelal, Zijn Naam ter eer: 
looft, looft dan aller heren HEER'! 
 
Overhandigen belijdeniscadeau en -kaart  
 
Zingen: Opwekking 710  
Zegen hen op de weg die zij nu gaan. 
Zegen hen op de plek waar zij gaan staan. 
Zegen hen in alles, wat U van hen 
verlangt. 
O God, zegen hen alle dagen lang! 
Vader, maak hen tot een zegen; 
Ga hen niet voorbij. 
Regen op hen met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot hen 
Als de Bron van leven, 
Die ontspringt, diep in hen. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor 
hen. 

Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
Vader, maak ons tot een zegen; 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen, 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede, 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend, 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn 

 
Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 



Geloofsbelijdenis (staand) 
 
Zingen: Opwekking 665 
Ooit komt er een dag 
dat de hemel openbreekt 
en de doden zullen opstaan. 
Ooit komt er een dag 
dat U terugkomt op een wolk 
en dat U kijkt met ogen, 
stralend als de zon. 

  
Ooit zal het zo zijn, 
dat we leven in een stad, 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn, 
als we komen in die stad, 
dat de Vader onze tranen wist. 

  
Refrein: 
Tot aan die dag 
wil ik weten wie U bent, 
wil ik leven dicht bij U 
en mij geven in aanbidding. 
Tot aan die dag 
wil ik horen wat U zegt 
en uw woorden tot mij nemen, 
als een kostbaar geschenk. 
Tot aan die dag! 
  
Ooit zal het zo zijn, 
dat we leven in een stad, 
waar geen pijn en geen verdriet is. 
Ooit zal het zo zijn, 
als we komen in die stad, 
dat de Vader onze tranen wist. 
(refrein) 
 

Ik verlang zo naar de dag 
dat ik neerkniel aan uw voeten 
en ik U mag herkennen aan uw stem. 
Als we samen hand in hand 
het hemels paradijs betreden, 
zal ik eeuwig mogen zijn waar U bent. 
(refrein) 

Zegen 
 
 


