Liturgie voor de middagdienst op

slotzondag 25 juni 2023

Voorganger: ds. J.R. Bulten
Christelijke Gereformeerde Kerk Nieuwe Pekela
Muziek: tienerkoor 'Wonder' en pianist Koen Sterenborg



Welkom en mededelingen

Zingen: Opwekking 815

Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw glorie.

Vul dit huis met Uw aanwezigheid.

Want alles is door U en alles is tot U,
openbaar aan Uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig is de Heer.
Jezus is Koning, breng hulde, geef
Hem eer.

Stil gebed
Votum en groet

Tienerkoor Wonder zingt:

'‘Gebed'’
'Hoor mij toch'

Gebed

Schriftlezing: Lukas 9: 51-56

51 Het geschiedde, toen de dagen van Zijn opneming vervuld werden, dat Hij Zijn
aangezicht naar Jeruzalem keerde om daarheen te reizen.

52 En Hij stuurde boden voor Zijn aangezicht uit. Op hun reis kwamen zij in een
dorp van de Samaritanen om voor Hem voorbereidingen te treffen.

53 Maar zij ontvingen Hem niet, omdat Hij op reis was naar Jeruzalem, waarheen
Zijn aangezicht gericht was.

54 Toen de discipelen Jakobus en Johannes dat zagen, zeiden zij: Heere, wilt U dat
wij zeggen dat er vuur van de hemel moet neerdalen en hen verteren, zoals ook
Elia gedaan heeft?

55 Maar Hij keerde Zich om, bestrafte hen en zei: U beseft niet wat voor Geest u
hebt,

56 want de Zoon des mensen is niet gekomen om zielen van mensen te gronde te
richten, maar om ze te behouden. En zij gingen naar een ander dorp.

Zingen: Opwekking 430
Heer, ik prijs uw grote naam.

Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan
die mij redding bracht en leven.



U daalde neer van uw troon
om mens te zijn.

Van de stal naar het kruis
droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs uw grote naam.

Kinderen naar de kindernevendienst

Verkondiging: Hart tegen hard

Zingen: Opwekking 849

Ik hou van U.

Uw genade blijft me dragen;
dag aan dag, in de palm van uw
hand.

Van de morgen tot de avond,
als ik weer slapen ga,

zing ik steeds van de goedheid van

God.

Uw zachte stem

leidde mij door al mijn dalen.

U was dichtbij, in mijn donkerste
nacht.

Heer, ik ken U als een Vader.

Ik ken U als een Vriend.

Ik leef met U, in de goedheid van
God. (refr.)

Dankgebed
Collecte
Tienerkoor Wonder zingt:

'Mag ik jou tot zegen zijn'
'Het is de juiste weg'

Kinderen komen weer terug

Refrein:

Al heel mijn leven bent U trouw,
Heer.

Al heel mijn leven bent U goed, zo
goed!

Zolang U adem aan mij geeft, Heer,
zing ik steeds van de goedheid van
God.

Your goodness is running after,
it’s running after me.

Your goodness is running after,
it’s running after me.

With my life laid down, I'm
surrendered now,

| give You everything.

Your goodness is running after,
it’s running after me.



Zingen: Opwekking 710

Zegen mij op de weg die ik moet
gaan.

Zegen mij op de plek waar ik zal
staan.

Zegen mij in alles, wat U van mij
verlangt.

O God, zegen mij alle dagen lang!

Vader, maak mij tot een zegen;

ga mij niet voorbij.

Regen op mij met uw Geest, Heer,
Jezus, kom tot mij

als de Bron van leven,

die ontspringt, diep in mij.

Breng een stroom van zegen,
waarin U zelf steeds mooier wordt
voor mij.

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 710 (vervolg)
Zegen ons waar we in geloof voor
leven.

Zegen ons waar we hoop en liefde
geven.

Zegen om de ander tot zegen te zijn.
O God, zegen ons tot in eeuwigheid!

Vader, maak ons tot een zegen;
hier in de woestijn.

Wachtend op uw milde regen,
om zelf een bron te zijn.

Met een hart vol vrede,

zijn wij zegenend nabij.

Van uw liefde delend,

waarin wij zelf tot bron van zegen
zijn.

Zegen



