
Liturgie voor zondagmorgen 9 juli 2023 
 

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Br. B. Koerts 

Schriftlezing:  
Habakuk 2: 1-20 

Schriftlezing: 
2 Koningen 6: 1-7  

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar dhr. J. 

Koppe en worden weggebracht door Trijnie Braam. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is voor de kerkelijke kassen. 
▪ Collecte voor de bloemencommissie: Volgende week is de tweede collecte 

bestemd voor de bloemencommissie. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het thema 

van vandaag is ‘Luister goed!’ n.a.v. Deuteronomium 6: 4-25. 
 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 16 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale 
tijden (09:30 uur en 14:30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts 
voor te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.  

 
Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Gezang 123: Groot is Uw trouw, o Heer  
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, 
Gij blijft immer dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
(refrein) 

Gij geeft ons vrede, 
vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
(refrein) 

 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij 
weer betoond. 
Al wat ik nodig had, 
hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 



Zingen: Opw. 136 vers 1 en 2: Abba Vader  
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
U alleen doorgrondt mijn hart, 
U behoort het toe. 
Laat mijn hart steeds vurig zijn, 
U laat nooit alleen. 
Abba, Vader, U alleen, 
U behoor ik toe. 
  

Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 
Dat mijn wil voor eeuwig zij 
d'uwe en anders geen. 
Laat mijn hart nooit koud zijn, Heer. 
Laat mij nimmer gaan. 
Abba, Vader, laat mij zijn 
slechts van U alleen. 

Wetslezing  
 
Zingen: Gezang 429: 1, 2, 3  
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
  

Blijf dan eerbiedig God verbeiden 
en zwijg de Heer ootmoedig stil; 
Hij zal ons naar zijn raad geleiden, 
't is goed en heilig wat Hij wil. 
God die ons uitverkoren heeft, 
kent alle zorg die in ons leeft. 

Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
Gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Habakuk 2: 1-20 (HSV)  
 
Kindermoment  
 
Zingen: Opw. 464 vers 1  
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
Aanbid Hem met eerbied en ontzag 
en kniel nu voor Hem neer; 
die zelf geen zonde kent 
en ons genade schenkt. 
Wees stil voor het aangezicht van God, 
want heilig is de Heer. 
 
Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Verkondiging: Het billboard van Habakuk (n.a.v. Hab. 2:4) 
 



Zingen: Psalm 130: 3, 4 NB (Ik heb mijn hoop gevestigd)  
Ik heb mijn hoop gevestigd 
op God den HEER die hoort. 
Mijn hart, hoezeer onrustig, 
wacht zijn verlossend woord. 
Nog meer dan in de nachten 
wachters het morgenlicht, 
blijf ik, o Heer, verwachten 
uw lichtend aangezicht. 
 

Gij al Gods bondgenoten, 
ziet naar zijn toekomst uit! 
De HEER is vast besloten 
tot goedertierenheid! 
Hoort aan de goede tijding: 
Hij geeft in zijn geduld 
aan Israël bevrijding 
van onrecht en van schuld. 

Voorbede en dankzegging  
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald)  
 
Zingen: Joh. de Heer 132: 1, 5, 6  
Heer! ik hoor van rijke zegen, 
Die Gij uitstort, keer op keer; 
Laat ook van die milde regen 
Dropp'len vallen op mij neer; 
Ook op mij, ook op mij, 
Dropp'len vallen ook op mij. 
  

Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, 
Bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, 
O, verheerlijk U in mij. 
Ook in mij, ook in mij, 
O, verheerlijk U in mij! 

Ga mij niet voorbij, o Herder! 
Maak mij gans van zonden vrij; 
Vloeit de stroom van zegen verder, 
Zegen and'ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja, ook mij, 
Zegen and'ren, maar ook mij! 
 
Zegen 
 


