Liturgie voor zondagmiddag 9 juli 2023

Middagdienst: 14.30 uur

Br. B. Koerts

Schriftlezing:
2 Koningen 6: 1-7

Mededelingen

= Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente, naar dhr. J.
Koppe en worden weggebracht door Trijnie Braam.

= Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is voor de kerkelijke kassen.

= Collecte voor de bloemencommissie: Volgende week is de tweede collecte
bestemd voor de bloemencommissie.

=  Zondagsschool: Vanmiddag is er zondagsschool in zaal 1 en zaal 3. Het thema
van vandaag is ‘Luister goed!’ n.a.v. Deuteronomium 6: 4-25.

Mededelingen D.V.
= Zondag 16 juli: Volgende week zondag beginnen de diensten op de normale
tijden (09:30 uur en 14:30 uur). Tijdens de morgendienst hoopt br. B. Koerts
voor te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J.R. Bulten voor te gaan.

Welkom

Aanvangslied (staande): Psalm 105:1 (NB)
Looft God den HEER, en laat ons blijde

zijn glorierijke naam belijden.

Meldt ieder volk en elk geslacht

de wonderen die God volbracht.

Gij die van harte zoekt den HEER,

verblijdt u, geeft zijn naam de eer.

Stil Gebed (staande)
Woord van verwachting en groet namens God (staande)

Samenzang: Opwekking 638

Wie is als Hij? Prijs Adonai,

de Leeuw maar ook het Lam, wanneer de zon opkomt
gezeten op de troon. totdat zij onder gaat.
Bergen buigen neer, Prijs Adonai,

de zee verheft haar stem alle naties van de aard’,
voor de allerhoogste Heer. alle heiligen; aanbid Hem.

Gebed bij de opening van de Schriften

Schriftlezing: 2 Koningen 6:1-7 (HSV)




Samenzang: Psalm 33:7, 8 (NB)

Heil hem, die hoopt in vrees en beven
op Gods genadig aangezicht.

Wie op zijn gunst vertrouwt zal leven,
God houdt het oog op hem gericht.
Ja, Hij kent de zijnen,

Hij laat niet verkwijnen

wie zijn hulp verbeidt.

Koninklijk van gaven

wil de HERE laven

wie ontbering lijdt.

Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heilge naam is onze vreugd.

Laat te allen tijde

uwe liefd' ons leiden,

uw barmhartigheid.

God, op wien wij wachten,

geef ons moed en krachten

nu en voor altijd.

Verkondiging: “De oplossing komt bovendrijven”

Samenzang: Gezang 465:1, 2, 3 (Lvdk)

Zegen ons Algoede,

neem ons in uw hoede

en verhef uw aangezicht
over ons en geef ons licht.

Amen, amen, amen!

Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer!

Dienst der gebeden

Dienst der offeranden

Stort, op onze bede,

in ons hart uw vrede,

en vervul ons met de kracht
van uw Geest bij dag en nacht.

(de kinderen komen terug van de zondagsschool)

Kinderlied: Hoger dan de blauwe luchten

Hoger dan de blauwe luchten
en de sterretjes van goud
woont een Vader in de hemel
die van alle kind'ren houdt.

Daarom vragen wij eerbiedig
vouwen onze handjes saam.
Heer, die altijd naar ons luistert,
neem nu ons gebedje aan.
Amen

Geloofsbelijdenis (staande)

Ook voor zieke kind'ren zorgt Hij,
kent hun tranen en hun pijn.

Ja, voor groten en voor kleinen
wil de Heer een helper zijn.



Slotzang (staande): opwekking 377

Wat de toekomst brengen moge, Heer, ik wil uw liefde loven,
mij geleidt des Heren hand; al begrijpt mijn ziel U niet.
moedig sla ik dus de ogen Zalig hij, die durft geloven,
naar het onbekende land. ook wanneer het oog niet ziet.
Leer mij volgen zonder vragen; Schijnen mij uw wegen duister,
Vader, wat Gij doet is goed! zie, ik vraag U niet: Waarom?
Leer mij slechts het heden dragen Eenmaal zie ik al uw luister
met een rustig, kalme moed! als ik in de hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen: Waar de weg mij brenge moge,
zo ik mocht, ik durfde niet. aan des Vaders trouwe hand,
Ach, hoe zou ik mij vergissen, loop ik met gesloten ogen

als Gij mij de keuze liet! naar het onbekende land.

Wil mij als een kind behand'len,
dat alleen de weg niet vindt:
neem mijn hand in uwe handen
en geleid mij als een kind.

Zegen (staande)



