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Welkom

Zingen: Opwekking 640

Ik hef mijn ogen op naar de bergen,
waar komt mijn hulp vandaan?

Ik hef mijn ogen op naar U, Heer,
die mij bij zal staan.

Mijn hulp is van U, Heer,

die alles heeft gemaakt.

U zult voorkomen dat ik wankel of
val.

U bent mijn beschermer

die over mij waakt,

die niet sluimeren of slapen zal.
Wat kan mij gebeuren

door zon of door maan?

U bent mijn schaduw,

U bent er altijd.

Bewaart heel mijn leven;

mijn komen en gaan,

U beschermt mij tot in eeuwigheid.
Mijn hulp is van U, Heer!

Stil gebed
Woord van verwachting
Groet namens God

Zingen: Psalm 93: 1 en 2 (NB)

De HEER is Koning, Hij regeert altijd,
omgord met macht, bekleed met
majesteit.

Hij grondvest d' aarde, houdt haar
vast in stand.

Onwrikbaar staat het bouwwerk van
zijn hand.

Gebed bij de opening v/d Schriften

Schriftlezing: Hand. 27: 21 - 44

Uw troon staat van de aanvang af
gesteld

op vaste pijlers in het oergeweld.
Rivieren slaan, rivieren slaan, o
HEER,

het water stijgt, ht water stijgt
steeds meer.

21 En toen men lange tijd zonder eten geweest was, ging Paulus in hun midden
staan en zei: O mannen, u had naar mij moeten luisteren en niet van Kreta weg
moeten varen en zo deze hinder en schade moeten voorkomen.

22 Maar nu roep ik u ertoe op goede moed te hebben, want er zal geen verlies
van iemands leven onder u zijn, maar alleen van het schip.



23 Want deze nacht stond er bij mij een engel van God, van Wie ik ben en Die ik
ook dien;

24 die zei: Wees niet bevreesd, Paulus, u moet voor de keizer terechtstaan; en zie,
God heeft u allen die met u varen, geschonken.

25 Heb daarom goede moed, mannen, want ik geloof God, dat het zo zal zijn als
het mij gezegd is.

26 Wij moeten echter op een of ander eiland terechtkomen.

27 Toen nu de veertiende nacht aangebroken was, terwijl wij in de Adriatische
Zee heen en weer gedreven werden, vermoedden de zeelieden midden in de
nacht dat er land dichter bij hen kwam.

28 En zij wierpen het dieplood uit en peilden twintig vadem, en na iets verder
gevaren te zijn, wierpen zij weer het dieplood uit en peilden vijftien vadem.

29 En omdat zij vreesden dat zij ergens op rotsachtige plaatsen terecht zouden
komen, wierpen zij vanaf het achterschip vier ankers uit, en wensten dat het dag
werd.

30 Maar toen de zeelieden probeerden van het schip te vluchten en de sloep in
zee neerlieten, met als voorwendsel dat zij de ankers uit het voorschip zouden
uitwerpen,

31 zei Paulus tegen de hoofdman en de soldaten: Als zij niet in het schip blijven,
kunt u niet gered worden.

32 Toen kapten de soldaten de touwen van de sloep en lieten hem in zee vallen.
33 En toen het dag begon te worden, spoorde Paulus hen allen aan om voedsel
tot zich te nemen en hij zei: Het is vandaag de veertiende dag dat u blijft
afwachten zonder te eten en zonder iets tot u te nemen.

34 Daarom spoor ik u aan voedsel tot u te nemen, want dat dient tot uw redding;
want bij niemand van u zal een haar van het hoofd vallen.

35 En toen hij dit gezegd had en brood genomen had, dankte hij God in
aanwezigheid van allen, en na het gebroken te hebben begon hij te eten.

36 En zij vatten allen moed en namen ook zelf voedsel tot zich.

37 Wij waren nu in het schip met in totaal tweehonderdzesenzeventig zielen.

38 En toen zij allen met voedsel verzadigd waren, maakten zij het schip lichter
door het koren in zee te werpen.

39 En toen het dag werd, herkenden zij het land niet, maar zij merkten dat er een
inham was met een strand. Het leek hun raadzaam het schip, als zij konden,
daarop te laten lopen.

40 En nadat zij de ankers losgemaakt hadden, gaven zij die prijs aan de zee, terwijl
zij meteen de touwen van de roeren losmaakten; en na het razeil gehesen te
hebben, hielden zij voor de wind op het strand aan.

41 Maar zij kwamen terecht op een plaats waar aan weerskanten zee was, en
lieten het schip daarop lopen; het voorschip bleef onbeweeglijk vastzitten, maar
het achterschip brak door het geweld van de golven.

42 Het voornemen van de soldaten was de gevangenen te doden, opdat niemand
door weg te zwemmen zou ontsnappen.



43 Maar de hoofdman, die Paulus wilde behouden, belette hun dat voornemen en
gaf bevel dat zij die konden zwemmen, eerst van boord moesten springen en aan

land moesten gaan;

44 en daarna de anderen, of op planken, of op enkele stukken van het schip. En zo
gebeurde het dat zij allen behouden aan land kwamen.

Zingen: Joh. de Heer 569: 1,2 en 3

Heer, wees mijn Gids op heel mijn
levenspad,

Wees Gij mijn Gids.

Wijs mij de weg naar Sions gouden
stad,

Wees Gij mijn Gids.

Blijf dicht mij bij, Ga stap voor stap
mij voor,

Dan ben 'k gerust En veilig volg 'k
Uw spoor.

Nu aan Zijn hand, dwaal 'k nimmer
van den weg,
Hij is mijn Gids.

't Zij door moeras of wel langs struik

en heg,

Leidt mij mijn Gids.

Licht, vriend'lijk licht stroomt van
Zijn aangezicht,

"’k houd daarom steeds mijn oog op

Hem gericht.
Verkondiging over Hand. 27: 25a
'Houd dus moed'

Zingen: Gezang 427:1,2,7en 8
Beveel gerust uw wegen,

Al wat u 't harte deert,

der trouwe hoed' en zegen

van Hem, die 't al regeert.

Die wolken, lucht en winden
wijst spoor en loop en baan,

zal ook wel wegen vinden
waarlangs uw voet kan gaan.

'k Was vroeger blind en dwaalde van
het pad,

Want 'k had geen Gids;

Ver dwaalde 'k af, totdat ik ernstig
bad:

,Wees Gij mijn Gids”.

Hij heeft 't verhoord, 'k ben nu
verheugd en blij,

Want Jezus kwam en nu is 't licht
voor mij.

De Heer moet gij vertrouwen,
begeert gij de uitkomst goed,
op Hem uw hope bouwen,
zal slagen wat gij doet.

Door geen bekommeringen,
geen klagen en geen pijn

laat God zich iets ontwringen:
Hij wil gebeden zijn.



Maar blijft gij met vertrouwen
naar God zien in de nacht;
dan doet Hij u aanschouwen
wat gij het minst verwacht.
Eens zal Hij u bevrijden

ook van de zwaarste last,
houd moedig bij het strijden
aan zijn beloften vast.

Dienst der gebeden
Dienst der offeranden

Kinderlied: Zeg, wie heeft gemaakt..

Zeg, wie heeft gemaakt de
bloemetjes?

Zeg, wie heeft gemaakt de
bloemetjes,

de bloemetjes, de bloemetjes.
Zeg, wie heeft gemaakt de
bloemetjes

God in de hemel daar.

Zeg, wie heeft gemaakt de
vogeltjes...
Zeg, wie heeft gemaakt de
sterretjes...

Zeg, wie heeft gemaakt jou en mij...

Geloofsbelijdenis

Zingen: NLB416,1,2,3en4

Ga met God en Hij zal met je zijn,
jou nabij op al je wegen

met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
in zijn liefde je bewaren,

in de dood je leven sparen.

Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Hoor onze smeekgebeden;
Heer, red uit alle nood!
Sterk onze wank'le schreden
en leer ons tot de dood
vertrouwen op uw zegen

en vaderlijk beleid,

dan voeren onze wegen
naar 't rijk der heerlijkheid.

Ga met God en Hij zal met je zijn:
bij gevaar, in bange tijden,

over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.



