
Liturgie voor zondag 3 september 2023 in de Christelijke Gereformeerde Kerk te 
Nieuwe Pekela 

 

Morgendienst: 09.30 uur Middagdienst: 14.30 uur 

Ds. J.R. Bulten Ds. J.R. Bulten 

Schriftlezing:  
Genesis 14: 1 – 15:1 

Schriftlezing: 
Psalm 110 
Hebreeën 6:20 – 7:10 
Hebreeën 7:11 -19 
Hebreeën 7:20 – 8:1 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan, als groet van de gemeente naar H. Wessels 

en worden weggebracht door Trijnie Braam. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen.  
▪ Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk zal er een collecte zijn bestemd voor de zending. 
▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 

thema van vanmiddag is ‘Rachab verstopt spionnen op haar dak’ n.a.v. Jozua 
2: 1, 6-21. 

▪ Verkoop collectebonnen: Maandagavond bent u weer in de gelegenheid om 
collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De penningmeester zit voor u 
klaar tussen 18.30 uur en 19.00 uur. 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 10 september: Volgende week zondag beginnen de diensten om 

09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst gaat ds. J.R. Bulten voor. 
Tijdens de middagdienst hoopt br. B. Koerts voor te gaan.  

Programma startweek 2023 
Zondag 17 september: 
10.00 uur: Kinderdienst, voorganger ds. J.R. Bulten 
12.00 uur: Broodmaaltijd voor de hele gemeente met verse soep 
14.00 uur: Jeugddienst, voorganger ds. J.R. Bulten 
15.30 uur: Bloemen wegbrengen naar ouderen (67+) door jeugdclubs en jv. 
 

Maandag 18 september: 
18.30 uur: Spijkerbroekhangen-wedstrijd. Locatie familie M. Langeler en oud Alteveer 
Dinsdag 19 september: 
19.30 uur: Informatie avond Bijbelonderwijs seizoen 2023-2024 
Woensdag 20 september: 
19.00 uur: Ontspannende avond met activiteit voor de jeugdclubs 
Donderdag 21 september: 
19.30 uur: Zangavond onder begeleiding van Berend de Jonge en ‘The Ambassadors’ 
verzoeknummers kunnen worden doorgegeven aan Willem Cannegieter  
Vrijdag 22 september: 
18.30 uur: Volleybaltoernooi. Teams (minimaal 6 personen) opgeven voor 13 
september bij Janna Meijer. Publiek is ook altijd welkom! Locatie: Sporthal ‘De Spil’ 

 



Welkom en mededelingen 
 
Zingen: Opwekking 733 (Psalm 103) 
De zon komt op, maakt de morgen wakker; 
mijn dag begint met een lied voor U. 
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen, 
laat mij nog zingen als de avond valt. 
 
Refrein: 
Loof de Heer, o mijn ziel. 
O mijn ziel, 
prijs nu zijn heilige naam. 
Met meer passie dan ooit; 
o mijn ziel, 
verheerlijk zijn heilige naam. 
 
Heer vol geduld toont U ons uw liefde. 
Uw naam is groot en uw hart is zacht. 
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen; 
tienduizend redenen tot dankbaarheid. 
(Refrein) 
 
En op die dag, als mijn kracht vermindert, 
mijn adem stokt en mijn einde komt, 
zal toch mijn ziel uw loflied blijven zingen; 
tienduizend jaar en tot in eeuwigheid. 
(Refrein 2x) 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: Opwekking 369 
Refrein: 
Door uw genade, Vader, 
mogen wij hier binnengaan. 
Niet door rechtvaardige daden, 
maar door het bloed van het Lam. 
U roept ons in uw nabijheid 
en dankzij uw Zoon; 
dankzij het bloed dat ons vrijpleit, 
komen wij voor uw troon. 
Komen wij voor uw troon. 
 
Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 



Nooit konden wij zonder zonde 
voor U staan. 
Maar in uw Zoon zijn wij schoon 
door het bloed van het Lam. 
(refrein) 
 
Wetslezing 
 
Zingen: Opwekking 642 
Al mijn zonden, al mijn zorgen, 
neem ik mee naar de rivier. 
Heer, vergeef mij en genees mij. 
Vader, kom, ontmoet mij hier. 
 
Want dit water brengt nieuw leven 
en verfrist mij elke dag. 
’t Is een stroom van uw genade, 
waar ’k U steeds ontmoeten mag. 
 
Refrein: 
Here Jezus, neem mijn leven, 
ik leg alles voor U neer. 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k wil U daar ontmoeten, Heer. 
 
Kom ontvang een heel nieuw leven, 
kom en stap in de rivier. 
Jezus roept je, Hij verwacht je 
en Hij zegt: ‘ontmoet mij hier’. 
(Refrein) 
 
Leid mij steeds weer naar het water; 
’k Wil U daar ontmoeten, Heer 
 
Gebed 
 
Kindermoment  
 
Zingen kinderlied: Op Toonhoogte 468: 1 
Laat de kindren tot mij komen, 
alle, alle kindren. 
Laat de kindren tot mij komen, 
niemand mag ze hindren. 
Want de poorten van mijn rijk, 
staan voor kindren open, 
laat ze allen groot en klein, 
bij mij binnen lopen. 



Tijdens naspel: kinderen van 0-4 mogen naar de oppas 
 
Schriftlezing: Genesis 14: 1 – Genesis 15: 1 (HSV) 
 
Verkondiging: Melchizedek en Abraham 
 
Zingen: Opwekking 710 
Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met Uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
als de Bron van leven, 
die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor le ven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde ge ven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
 
Refrein 2x: 
Vader, maak ons tot een zegen 
hier in de woestijn. 
Wachtend op Uw milde regen 
om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Slot 
Met een hart vol vrede 
zijn wij zegenend nabij. 
Van Uw liefde delend 
waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 
 
Voorbede en dankzegging 
 
Collecte (de kinderen worden van de oppas opgehaald) 
 



Zingen: Opwekking 277 
Machtig God, sterke rots, 
U alleen bent waardig. 
Aard' en hemel prijzen U, 
glorie voor uw naam. 
 
Lam van God, hoogste Heer, 
heilig en rechtvaardig, 
stralend licht, morgenster, 
niemand is als U. 
 
Refrein: 
Prijst de Vader, 
prijst de Zoon. 
Prijst de Geest, die in ons woont. 
Prijst de Koning der heerlijkheid. 
Prijst Hem tot in eeuwigheid. 
 
Zegen 


