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Welkom

Zingen: Opwekking 797
U roept ons samen als kerk van de 
Heer,
verbonden met U en elkaar.
Wij brengen U lof, geven U alle 
eer:
eendrachtig, veelstemmig en 
dankbaar.
Jezus is gastheer en nodigt ons uit:
waar Jezus woont voelt de liefde 
zich thuis!

Refrein:
Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde, die U aan ons 
geeft.

Bridge 2x:
Wij belijden één geloof en één Heer;
zijn geroepen tot één hoop, tot uw 
eer.
Heer, geef vrede die ons 
samenbindt.
Vader, maak ons één!

Stil gebed
Votum en groet

Zingen: Opwekking 847
Er is hoop die groter dan de dood is,
er is leven, sterker dan het sterven.
Er is licht dat niemand ooit kan 
doven,
er is liefde die nooit teleur zal 
stellen.

Jaag naar de liefde, de vrucht van de
Geest
die alles gelooft en verdraagt.
Streef naar de gaven die God aan 
ons geeft:
veelkleurig, verschillend en 
dienstbaar.
Eenheid en waarheid ontmoeten 
elkaar:
liefde brengt samen, verbindt en 
aanvaardt.

U roept ons samen voor Woord en 
gebed,
als deel van uw kerk wereldwijd.
Wij bidden om vrede, verzoening en 
recht;
gebruiken met vreugde de maaltijd.
Wij breken het brood en verstaan 
het geheim,
om samen uw kerk en van Christus 
te zijn. (refr.)

Breng ons samen, één in uw naam.
Ieder is welkom hier binnen te gaan.
Samen, één door de Geest;
verbonden in liefde. (refr.)

Er is vrede, ver voorbij de onrust,
er is blijdschap, dieper dan de 
tranen.
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte,
er is trouw die ons niet zal verlaten.
Onze hulp en onze verwachting is in 
U, voor eeuwig.



Refrein 1:
Dus richten wij onze harten naar 
boven,
vertrouwen wij op de God die wij 
loven.
Niemand die ons uit uw handen kan 
roven,
een machtige rots, onze schuilplaats
is God.

Refrein 2:
Dus richten wij onze harten naar 
boven,
vertrouwen wij op de God die wij 
loven.
Niemand die ons uit uw handen kan 
roven,
een machtige rots, onze schuilplaats
is God.
Tot aan de dag dat U bij ons komt 
wonen,
en alle tranen voor altijd zal drogen,
is het uw Geest die ons helpt te 
geloven,
een machtige rots, onze schuilplaats
is God.

Zingen: Opwekking 733
De zon komt op, maakt de morgen 
wakker
Mijn dag begint met een lied voor U.
Heer, wat er ook gebeurt en wat mij 
mag overkomen,
Laat mij nog zingen als de avond 
valt.

Heer vol geduld toont U ons Uw 
liefde.
Uw Naam is groot en Uw hart is 
zacht.
Van al Uw goedheid wil ik blijven 
zingen,
Tienduizend redenen tot 
dankbaarheid. (refr.)

Er is troost die sterker dan de pijn is,
er is vreugde, groter dan ons lijden.
Er is antwoord, midden in de twijfel,
overwinning, dwars door al ons 
strijden.
Onze hulp en onze verwachting is in 
U, voor eeuwig.

Onze hulp en onze verwachting is in 
U. (3x)
Voor eeuwig. (refr. 2)

Refrein:
Loof de Heer, o mijn ziel.
O mijn ziel, prijs nu Zijn heilige 
Naam.
Met meer passie dan ooit,
O mijn ziel, verheerlijk Zijn heilige 
Naam.

En op die dag, als mijn kracht 
vermindert,
Mijn adem stokt en mijn einde 
komt,
Zal toch mijn ziel Uw loflied blijven 
zingen,
Tienduizend jaar en tot in 
eeuwigheid. (refr.)



Gebed

Schriftlezingen: - Deut. 32: 8 - 12
            - Jesaja 40: 27 - 31

Zingen: Opwekking 695
Verberg mij nu
onder uw vleugels, Heer.
Houd mij vast
in uw sterke hand.

Vind rust mijn ziel
in God alleen.
Ken Zijn kracht
vertrouw Hem en wees stil. (refr.)

Preek: 'De Arend'

Zingen: Opwekking 488
Heer ik kom tot U; neem mijn hart, 
verander mij, als ik U ontmoet vind 
ik rust bij U. Want Heer ik heb 
ontdekt, dat als ik aan Uw voeten 
ben, trots en twijfel wijken voor de 
kracht van uw liefde.

Heer, kom dichterbij dan kan ik uw 
schoonheid zien en uw liefde 
voelen, diep in mij. En Heer, leer mij 
uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de 
kracht van uw liefde. (refr. 2x)

Dankgebed

Collecte: luisterlied Opwekking 789
U leert me lopen op het water,
de oceaan is weids en diep.
U vraagt me alles los te laten,
daar vind ik U en ik twijfel niet.

Refrein:
Als de oceaan haar krachten toont,
zweef ik met U hoog
boven de storm.
Vader, U bent sterker dan de vloed
dan word ik stil; U bent mijn God!

Refrein: Houd mij vast, laat uw 
liefde stromen. Houd mij vast, heel 
dichtbij uw hart. Ik voel uw kracht 
en stijg op als een arend; dan zweef 
ik op de wind, gedragen door uw 
Geest en de kracht van uw liefde.

Dan zweef ik op de wind, gedragen 
door uw Geest en de kracht van uw 
liefde.

Refrein:
En als de golven overslaan,
dan blijf ik hopen op uw Naam.
Mijn ziel vindt rust,
want in de storm bent U dichtbij.
Ik ben van U en U van mij.



De diepste zee is vol genade.
Uw sterke hand, die houdt mij vast.
En als mijn voeten zouden falen,
dan faalt U niet, want uw trouw 
houdt stand. (refr.)

Kinderen terug van zondagsschool

Geloofsbelijdenis

Zingen: Opwekking 851
In het duister waar wij wachtten 
zonder hoop, zonder licht,
kwam U hier om ons te redden, 
niets dan liefde in Uw blik.
Om de wetten te vervullen 
kwam Gods Woord toen tot een 
maagd,
van een troon vol grootse glorie 
naar een kribbe hier op aard.

Refrein:
Prijs de Vader, prijs de Zoon, 
prijs de Geest die in ons woont.
God van glorie, majesteit, 
prijs de Koning tot in eeuwigheid. 

Op de dag dat U weer opstond
wachtte heel de hemel af
tot de steen werd weggerold,
Jezus overwon het graf. 
En de doden stonden op,
engl’en juichten vol ontzag.
Elke ziel die Vader zoekt
wordt hersteld door deze dag.

Zegen 

Bridge 2x:
Geest van God, leer mij te gaan over
de golven,
in vertrouwen U te volgen,
te gaan waar U mij heen leidt.
Leid me verder dan mijn voeten 
kunnen dragen.
Ik vertrouw op uw genade,
want ik ben in uw nabijheid. (refr.)

Om verlorenen te vinden, 
om uw koninkrijk op aard, 
om de schepping te verlossen, 
werd het kruis U niet bespaard. 
En ook zelfs in al Uw lijden 
keek U naar de eeuwigheid. 
Wetend, dit is onze redding, 
Jezus U heeft ons bevrijd. (refr.)

En de kerk is toen ontstaan.
En de Geest ontstak de vlam.
Deze boodschap van weleer
buigt niet neer, maar houdt stand. 
Door Zijn bloed en in Zijn vrijheid
ben ik vrij in Jezus naam. 
Door de liefde van mijn Heer,
ben ik met Hem opgestaan. (refr.)

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen


