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Orgelspel
Opening

Zingen: Psalm 108: 1 en 2 (OB)

Mijn hart, o Hemelmajesteit,

is tot Uw dienst en lof bereid;

'k Zal zingen voor den Opperheer,

'k zal psalmen zingen tot Zijn eer.
Gij, zachte harp, gij schelle luit,
waakt op, dat niets uw klanken stuit'.
'k Zal in den dageraad ontwaken

en met gezang mijn God genaken.

Zingen: Johannes de Heer 994
Aanschouw de Schepper van 't heelal,
genageld aan het hout.

O liefde, Godd'lijk onbegrensd,

't was al voor uw behoud.

Zie hoe de Man van smarten lijdt
eenswillend toch met God,

met welk een eindeloos geduld
verdraagt Hij smaad en spot.

Zingen: Johannes de Heer 884
Mijn Herder is de Here God,

in Hem is al mijn lust,

in groene weiden voert Hij mij
aan wateren der rust.

En ga 'k door 't diepe doodsravijn,
geen vrees verbijstert mij,

Uw stok en staf zijn mij tot troost,
Gijzelf zijt mij nabij.

Genade en goedheid volgen mij,
mijn ganse levensdag,

Totdat ik eens in 's Heren huis
voor eeuwig wonen zal.

lk zal, o HEER', Uw wonderdaan,

Uw roem den volken doen verstaan,
want Uwe goedertierenheid

is tot de heem'len uitgebreid.

Uw waarheid heeft noch paal noch perk,
maar streeft tot aan het hoogste zwerk.

Verhef U boven 's hemels kringen,

en leer al d' aard' Uw grootheid zingen.

Refrein:

Ja, ik geloof, ja, ik geloof

dat Jezus voor mij stierf

en dat Hij aan het smaad'lijk kruis
mijn eeuwig heil verwierf.

Maar dan verwint Hij dood en graf,
genade wondergroot!

O liefde, teer en onbegrensd,

ja sterker dan de dood!

De Heer verkwikt mijn matte ziel,
Hij doet mijn voeten gaan,

in 't spoor van Zijn gerechtigheid
ter wille van Zijn Naam.

Voor 't oog van wie mijn hater is,
hebt Gij mijn dis gespreid,

met olie wordt mijn hoofd gezalfd,
mijn beker is bereid.



Zingen: Psalm 116: 1 (NB)’

God heb ik lief, want die getrouwe HEER
nam, toen ik riep, met toegenegen oren
mijn woorden aan. Hij zal mij blijven horen
en levenslang ben ik niet eenzaam meer.

Zingen: Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,
mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn kracht, mijn schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

Zingen: Opwekking 276
Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Laat heel de wereld het zien,
maak gevangenen vrij,

breng de eenzamen thuis.

Heel Satans bolwerk stort neer,
door 't gebed tot de Heer,
door de kracht van het kruis.
(refrein)

Zingen: Opwekking 427
Maak mij rein voor U
als gelouterd goud,

en zuiver zilver.

Laat mij zijn voor U

als gelouterd goud;
puur goud.

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een

tweesnijdend zwaard.

't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staan

vol ontzag voor zijn naam,

zing het lied dat Hem eert.

Wees niet meer stil, zeg het voort
tot de wereld het hoort:

Jezus regeert!

(refrein)

Refrein

Dwars door het vuur
maakt U mij rein en puur.
Ik strek mij uit, Jezus,
naar meer van uw Geest
en uw heiligheid.

Ja, ik besluit, Jezus,

een dienstknecht te zijn
van U, mijn Meester,
steeds tot uw wil bereid.



Maak mij rein voor U.
Was mijn leven schoon,
vergeef mijn zonden.
Laat mij zijn voor U,
zuiver als uw Zoon;
heilig mij.

(refrein 2x)

Slot:

steeds tot uw wil bereid.
steeds tot uw wil bereid.

Zingen: Psalm 42: 1, 3 en 5 (OB) met bovenstem

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
schreeuwt niet sterker naar 't genot
van de frisse waterstromen,

dan mijn ziel verlangt naar God.

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer

zal ik naad'ren voor Uw ogen,

in Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij, Die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,

en dat melden in mijn lied;

O mijn ziel, wat buigt g' u neder?
waartoe zijt g' in mij ontrust?

Voed het oud vertrouwen weder,
zoek in 's Hoogsten lof uw lust;
want Gods goedheid zal uw druk
eens verwiss'len in geluk.

Hoop op God, sla 't oog naar boven;
want ik zal Zijn Naam nog loven.

'k zal Zijn lof zelfs in den nacht
zingen, daar ik Hem verwacht;

en mijn hart, wat mij moog' treffen,
tot den God mijns levens heffen.

Zingen: Psalm 100: 1, 2, 3 en 4 (OB) met bovenstem

Juich aarde, juich alom den HEER',

dient God met blijdschap, geeft Hem eer!

Komt, nadert voor Zijn aangezicht,
zingt Hem een vrolijk lofgedicht.

Gaat tot Zijn poorten in met lof,

De HEER'is God. Erkent, dat Hij

ons heeft gemaakt (en geenszins wij)
tot schapen, die Hij voedt en weidt,
een volk, tot Zijnen dienst bereid.

Want goedertieren is de HEER',

met lofzang in Zijn heilig hof.
Looft Hem aldaar met hart en stem,
prijst Zijnen Naam, verheerlijkt Hem!

Zijn goedheid eindigt nimmermeer.
Zijn trouw en waarheid houdt haar kracht
tot in het laatste nageslacht.

Zingen: Johannes de Heer 199:1 en 3

Eens zal op de grote morgen Refrein:

klinken het bazuingeschal, Wie zal op die grote morgen

dan zal Jezus wederkomen buigen voor die Majesteit?

als de Rechter van 't heelal. Wie zal op die grote morgen
vluchten voor die heerlijkheid?

dan zal ieder mens beseffen,
dat Gods woord geen leugens kent.

Eens zal op de grote morgen
Jezus macht worden erkend:



Zingen: Opwekking 462
Refrein:

Aan uw voeten Heer,

is de hoogste plaats;
daarom kniel ik neer bij U.
Om bij U te zijn,

is de grootste eer;
daarom buig ik mij voor U.

Ja, ik verkies nu om bij U te zijn

en om naar U te luist'ren.

In plaats van altijd maar weer bezig te zijn,
kom ik nu tot U, o Heer.

(refrein)

Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,
hier in een plaats van aanbidding.

In geest en waarheid samen één te zijn,

in aanbidding voor U.

(refrein)

Zoals een vader die zijn kind omarmt,
ja, zo omarmt U ook mij.

U bent een Vader die vertroost en beschermt

en ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust bij U.
En ik kom tot rust...bij U.

Zingen: Blijf in mij — Sela
Kom je mee en volg je mij?
Ik roep je bij je naam.

Zul je gaan waar ik je leid?
Ik maak je nieuw voortaan.
Laat mijn diepe liefde zien;
laat zo zien dat jij mij dient.
Laat mijn leven groeien
diep in jou en blijf in mij.

Laat je achter wie je was
en leef je nu voor mij?
Want je wint je leven pas
als jij het vindt in mij.

En mijn liefde spoort je aan
om de wereld in te gaan.
Dan raak ik de mensen aan
in jou en jij in mij.

Laat je blinde mensen zien
en maak je slaven vrij?
Help je armen ongezien

en doe je dat voor mij?

Doe je vreemdelingen recht,
zoals ik je heb gezegd?

Ik beantwoord hun gebed

in jou en jij in mij.

Heer, uw roepstem echoot door;

U roept mij bij mijn naam.

Leer mij volgen in uw spoor

en maak mij nieuw voortaan.

Geef mij steeds opnieuw de moed,
want mijn hart weet: U bent goed.
Ik heb lief en leef en groei

in U en U in mij.



Zingen: Opwekking 753

Nu ik bij U kom in uw heiligdom,

in uw tegenwoordigheid;

kniel ik voor U, Heer, in aanbidding neer,
met al mijn tranen en mijn strijd.

Ik geef wat ik heb,

houd niets apart

open voor U mijn hart.

(refrein)

Refrein:

Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.

En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;

een symfonie voor U mag zijn.

Ik geef wat ik heb,
houd niets apart
open voor U mijn hart.

Zingen: Opwekking 349

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt,

voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog zijn naam.

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog,
'k zal Hem prijzen.

Hij is verheerlijkt,

voor eeuwig verheerlijkt

en ik verhoog zijn naam.

Hij is mijn God,
zijn waarheid houdt eeuwig stand.

Hemel en aard'

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Nu ik bij U kom in uw heiligdom,
omgeven door uw majesteit;

leg ik alles, Heer, in uw handen neer,
in zwakheid en gebrokenheid.

Geef ik wat ik heb,

houd niets apart

open voor U mijn hart.

(refrein)

Als een liefdeslied is hier mijn leven
een melodie van vreugde en pijn.

En ik bid U Heer, dat heel mijn leven,
een symfonie voor U mag zijn;
(refrein)

Hij is mijn God,

zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard'

verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog.

Hij is mijn God,

zijn waarheid houdt eeuwig stand.
Hemel en aard'

verheugen zich in zijn naam.

Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog.

verheugen zich in zijn naam.
Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.

Hij is verheerlijkt,
als Koning verheven, zo hoog.



Hij is mijn God, Hij is verheerlijkt,

zijn waarheid houdt eeuwig stand. als Koning verheven, zo hoog.
Hemel en aard' Hij is verheerlijkt,

verheugen zich in zijn naam. als Koning verheven, zo hoog.
Hij is verheerlijkt, Hij is verheerlijkt,

als Koning verheven, zo hoog. als Koning verheven, zo hoog.
Sluiting

Bij het verlaten van de kerk luisteren wij naar Hineh lo yanum (Psalm 121)

Blijf gerust nog even in de ontmoetingshal daar is koffie en thee.



