
Liturgie voor de middagdienst op zondag 1 oktober 2023, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 

Ds. J.R. Bulten 
Viering Heilig Avondmaal 

Ds. J.R. Bulten 
Viering Heilig Avondmaal 

Schriftlezing:  
Leviticus 23: 33-44 

Schriftlezing: 
Romeinen 3: 21-31 
HC 23 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar 

Monique Lemmen en worden weggebracht door Jeanet Hillenga 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

avondmaalscollecte is bestemd voor een diaconaal doel. 
▪ Verkoop collectebonnen: Morgenavond, 2 oktober, bent u weer in de 

gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De 
penningmeester zit voor u klaar van 18.30 uur tot 19.00 uur. 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is ‘Paulus reist rond en vertelt over Jezus’ n.a.v. 
Handelingen 17:16, 22-34  
 

Mededelingen D.V. 
▪ Zondag 8 oktober: Volgende week zondag, beginnen de diensten op de 

normale tijden, 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens de morgendienst hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan, tijdens de middagdienst hoopt ds. C.G. op’t Hof voor te 
gaan. 

 

  



Mededelingen en welkom 
 
Zingen: Psalm 130: 1, 2 DNP Vanuit het diepe duister 
Vanuit het diepe duister 
vind ik geen uitweg, HEER. 
Ik schreeuw om redding; luister, 
geef aandacht, reageer. 
U kent mijn hele leven, 
mijn zondige gedrag. 
Toch wilt U steeds vergeven.  
Uw naam verdient ontzag! 
 

Ik blijf de HEER verwachten, 
mijn ziel ziet uit naar Hem. 
Zijn woord vult mijn gedachten; 
ik hunker naar zijn stem. 
De HEER laat van zich horen, 
blijf hopen, Israël! 
Eens zal de morgen gloren 
van redding en herstel. 

Stil gebed 
Votum en groet 
 
Geloofsbelijdenis (staande)  
 
Zingen: Psalm 51: 1, 2 NB (Ontferm U God)  
Ontferm U God, ontferm U, hoor 
mijn klacht, 
ik roep tot U, vergeef, vergeef mijn 
zonden. 
Herstel mijn hart, zie, hoe het is 
geschonden. 
Door eigen schuld verzink ik in de 
nacht. 
Wees mij nabij naar uw 
barmhartigheid, 
reinig mij door uw diepe 
mededogen. 
Om al mijn kwaad kwelt zich mijn 
hart en schreit, 
mijn zonden staan mij dagelijks 
voor ogen. 

Want tegen U, want tegen U alleen 
heb ik gezondigd. Red mij van het 
kwade. 
In diep berouw belijd ik U mijn 
daden, 
hoor naar de donkre stem van mijn 
geween. 
Ik heb gedaan wat kwaad was in uw 
oog, 
ja, ik erken, ik ben uw gunst niet 
waardig. 
Gij zetelt in gerechtigheid omhoog, 
uw woord is waar, uw vonnis is 
rechtvaardig. 
 

 
Gebed 
 
Lezing Avondmaalsformulier (formulier 2) 
 
  



Zingen: Gezang 358: 1, 4, 5 (Genadig Heer, die al mijn zwakheid weet) 
Genadig Heer, die al mijn 
zwakheid weet, 
wil mij vergeven wat ik U misdeed; 
verwerp mij niet, die op uw 
vrijspraak wacht, 
maar troost mij met uw woord: 
het is volbracht. 

Wie geeft het brood, dat hongerigen 
voedt, 
waar is de bron waaruit ik drinken moet? 
Gij, Heer, alleen kunt mijn genezing zijn; 
voed mij en drenk mij met uw brood en 
wijn. 
 

 
Nu ik mijn hand strek naar 't gebroken brood 
en neem de beker, die Gij zelf mij boodt, 
hoe komt Gij met uw goedheid mij nabij; 
berg me in uw liefde, Heer, en zegen mij. 
 
De tafel gereedgemaakt door de ouderling en diaken. De predikant komt 
aan tafel. 
Gemeenschap van brood en wijn 
 
Zingen: Gezang 358: 6 (U wil ik danken) 
U wil ik danken, grote Levensvorst; 
Gij hebt gestild mijn honger en mijn dorst. 
Uw kracht, uw leven daalde in mij neer; 
in uw gemeenschap wil ik blijven, Heer. 
 
Dankgebed en gebed om opening van Gods Woord 
 
Schriftlezing: Romeinen 3: 21-31 (HSV) en HC 23 (zie PPT) 
 
Zingen: Gezang 451: 1 en 3 Alle roem is uitgesloten 
Alle roem is uitgesloten 
onverdiende zaligheên 
heb ik van mijn God genoten, 
'k roem in vrije gunst alleen! 
Ja, eer ik nog was geboren, 
eer Gods hand, die alles schiep, 
iets uit niet tot aanzijn riep, 
heeft zijn liefde mij verkoren: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 
 

Dat heet weergalooz' ontferming, 
dat genade, rijk en vrij! 
God schenkt redding en bescherming, 
aan verloornen, ook aan mij. 
Ja, wanneer mijn onvermogen, 
en mijn diep bederf mij smart, 
toont mij 't godlijk Vaderhart 
zijn verlossend mededogen: 
God is liefd', o englenstem, 
mensentong, verheerlijkt Hem! 

 



Verkondiging: `Ben ik goed genoeg?` 
 
Zingen: Psalm 103: 1, 2 en 4 NB (Zegen, mijn ziel) 
Zegen, mijn ziel, de grote naam des 
HEREN, 
laat al wat binnen in mij is Hem eren, 
vergeet niet hoe zijn liefd' u heeft 
geleid, 
gedenk zijn goedheid, die u wil 
vergeven, 
die u geneest, die uit het graf uw leven 
verlost en kroont met 
goedertierenheid. 

Loof Hem, die zo met gaven u verzadigt, 
dat uw bestaan, met glorie begenadigd, 
gelijk een arend nieuw bevleugeld 
wordt. 
Het volk in druk heeft van Hem recht 
verkregen, 
Hij heeft aan Mozes eens getoond zijn 
wegen, 
op Israël zijn zegen uitgestort. 
 

 
Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen 
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen 

zijn liefde en zijn goedertierenheid. 
Zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten, 
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten 

de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd. 
 
Dankgebed 
Collecte   
 
Kinderen terug van zondagsschool (tijdens naspel) 
 
Zingen kinderlied: Van top tot teen 
God heeft jou gemaakt van top tot teen. 
Iemand zoals jij, nee, zo is er niet een, 
want je bent uniek, heel speciaal en 
bijzonder, 
je bent nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder. 
  

Hij heeft je gevormd in je moeders 
buik, 
en na negen maanden kwam jij er uit, 
met alles er op en alles er aan. 
Dus geef Hem alle eer, want Hij heeft 
dat gedaan. 

God heeft mij gemaakt van top tot 
teen. 
Iemand zoals ik, nee, zo is er niet een, 
want ik ben uniek, heel speciaal en 
bijzonder, 
ik ben nog zoveel mooier dan een 
wereldwonder. 

Hij heeft mij gevormd in m'n moeders buik, 
en na negen maanden kwam ik eruit, 
met alles er op en alles er aan. 
Ik geef Hem alle eer, want Hij heeft dat 
gedaan. 
God heeft mij gemaakt van top tot teen!



 
Zegen 
 
Zingen: Opw. 226: 1 en 4 Ik wil zingen van mijn Heiland 
Ik wil zingen van mijn Heiland, 
van zijn liefde, wondergroot, 
die zichzelve gaf aan 't kruishout 
en mij redde van de dood. 
 

Refrein: Zing, o zing van mijn 
Verlosser. 
Met zijn bloed kocht Hij ook mij: 
Aan het kruis schonk Hij genade, 
droeg mijn schuld en ik was vrij. 

 
'k Wil het wonder gaan verhalen, 
hoe Hij op zich nam mijn straf. 
Hoe in liefde en genade 
Hij 't rantsoen gewillig gaf. 
(Refrein) 
 

'k Wil mijn dierb're Heiland prijzen, 
spreken van zijn grote kracht. 
Hij kan overwinning geven 
over zond' en Satans macht. 
(Refrein) 

k wil zingen van mijn Heiland, 
hoe Hij smarten leed en pijn, 

om mij 't leven weer te geven, 
eeuwig eens bij Hem te zijn. 

(Refrein) 


