
LITURGIE  
 

voor de middagdienst 
op zondag 5 november 2023 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk  

te Nieuwe Pekela 
 

 
Voorganger: ds. J. van der Vecht 



Welkom 
 
Zingen: LB Psalm 136: 1, 2 Loof de Heer, want Hij is goed 
Looft den HEER, want Hij is goed, 
trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 
 
Geeft den God der goden eer, 
jubelt voor der heren Heer. 
Hij doet wondren, Hij alleen 
trouw door alle tijden heen. 
 
Stil gebed 
Votum en groet 
 
Zingen: LB Psalm 146: 1, 3 Zing, mijn ziel, voor God uw Here 
Zing, mijn ziel, voor God uw HERE, 
zing die u het leven geeft. 
Zing, mijn ziel, uw God ter ere, 
zing voor Hem zolang gij leeft. 
Ziel, gij zijt geboren tot 
zingen voor den HEER uw God. 
 
Heil wien Jakobs God wil bijstaan, 
heil die God ter hulpe riep. 
Want zijn heil zal niet voorbijgaan, 
God is trouw aan wat Hij schiep. 
Wat in hemel, zee of aard 
woont, is in zijn hand bewaard. 
 
Gebed 
 
Schriftlezing: Romeinen 8:31-39 en Spreuken 16:1-9 
 
Zingen: DNP Psalm 25: 2, 6 Heer, leer mij Uw waarheid kennen 
HEER, leer mij uw waarheid kennen 
en uw onderwijs verstaan. 
Laat mij aan uw wegen wennen, 
help mij in uw spoor te gaan – 
God, U bent het die mij redt. 
Hele dagen, hele nachten 
ben ik hoopvol in gebed: 
altijd blijf ik U verwachten. 
 



Wat een wonder mag dit heten: 
God laat ieder die Hem dient 
zijn verbondsgeheimen weten. 
Hij beschouwt hem als een vriend. 
Op de HEER richt ik mijn blik; 
door zijn trouw laat ik mij leiden. 
Als ik vastraak in een strik, 
zal Hij mij opnieuw bevrijden. 
 
Verkondiging 
 
Zingen: LB 913: 1, 2, 4 Wat de toekomst brengen moge 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 
 
Heer, ik wil uw liefde loven, 
al begrijpt mijn ziel U niet. 
Zalig hij, die durft geloven, 
ook wanneer het oog niet ziet. 
Schijnen mij uw wegen duister, 
zie, ik vraag U niet: waarom? 
Eenmaal zie ik al uw luister 
als ik in de hemel kom! 
 
Waar de weg mij brenge moge, 
aan des Vaders trouwe hand, 
loop ik met gesloten ogen 
naar het onbekende land. 
 
Dankgebed 
Collecte 
 
Kinderlied: Ben je groot of ben je klein 
Ben je groot of ben je klein 
of ergens tussenin; 
God houdt van jou! 
Ben je dik of ben je dun 
of ben je blank of bruin; 
God houdt van jou! 



Hij kent je als je blij bent; 
Hij kent je als je baalt. 
Hij kent je als je droevig bent; 
Hij kent je als je straalt. 
Het geeft niet of je knap bent; 
het geeft niet wat je doet: 
God houdt van jou. 
Hij is vol liefde. 
God houdt van jou! 
 
Geloofsbelijdenis 12 artikelen 
 
Zingen: LB 416: 1-4 Ga met God en Hij zal met je zijn 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Zegen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


