Liturgie voorafgaand aan de begrafenis

Stientje Greven - Wever

Geboren op 25 juni 1929 Overleden op 30 oktober 2023
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Zaterdag 4 november in de christelijke gereformeerde kerk in Nieuwe
Pekela

Voorganger: Ds. J.R. Bulten
Organist: Dhr. A. Wieske



Inleidend orgelspel
Welkom door predikant
Stil gebed, votum en groet (staande)

Zingen: Psalm 116: 1, 10, 11 OB (staande)
God heb ik lief, want die getrouwe HEER'

hoort mijne stem, mijn smekingen, mijn klagen.

Hij neigt Zijn oor, 'k roep tot Hem, al mijn dagen.

Hij schenkt mij hulp, Hij redt mij keer op keer.

Ik zal Uw Naam met dankerkentenis,
verheffen, U al mijn geloften brengen.

'k Zal liefd' en lof voor U ten offer mengen
in 't heiligdom, waar 't volk vergaderd is.

Ik zal met vreugd in 't huis des HEEREN gaan,
om daar met lof Uw groten Naam te danken.
Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken.

elk heff' met mij den lof des HEEREN aan!

In Memoriam

Zingen: Gezang44:1, 2, 3:
Dankt, dankt nu allen God
met hart en mond en handen,
die grote dingen doet

hier en in alle landen,

die ons van kindsbeen aan,
ja, van de moederschoot,

zijn vaderlijke hand

en trouwe liefde bood.

Lof, eer en prijs zij God

die troont in 't licht daarboven.
Hem, Vader, Zoon en Geest
moet heel de schepping loven.

Gebed

Die eeuwig rijke God

moge ons reeds in dit leven
een vrij en vrolijk hart

en milde vrede geven.

Die uit genade ons
behoudt te allen tijd,

is hier en overal

een helper die bevrijdt.

Van Hem, de ene Heer,
gaf het verleden blijk,
het heden zingt zijn eer,
de toekomst is zijn rijk.

Schriftlezing: Psalm 23 (HSV) en Psalm 121 (HSV)



Zingen: Psalm 121: 1 en 4 NB
Ik sla mijn ogen op en zie

de hoge bergen aan,

waar komt mijn hulp vandaan?
Mijn hulp is van mijn HERE, die
dit alles heeft geschapen.

Mijn herder zal niet slapen.

De HEER zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed,

Hij is het die u hoedt.

Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,

in eeuwigheid bewaren.

Overdenking

Zingen: Joh. de Heer 586a

Blijf met mij, Heer,

als 't zonlicht niet meer straalt.

Blijf met mij, Heer,

als straks de avond daalt.

Als vrienden henengaan in stormgetij
Blijf Gij ter hulp gereed o, blijf met mij!

Wat is hier blijvend,

dat het hart verheugt?

Ach, nimmer geeft ons d' aarde

blijvend vreugd.

Alles snelt henen, glorie gaat voorbij;
Maar Gij, die niet verandert, blijf met mij!

'k Kan zonder U

geen enk'le schrede gaan.

Wees Gij mijn Leidsman

op mijn levensbaan.

Aan Uwe hand slechts ga ik veilig, blij.

Zij 't voor- of tegenspoed, o blijf met mij!

Als in de doodsvallei

ik eens zal staan.

En 'k zie de poorten voor mij opengaan.
En Gij mij d' ogen sluit, dan juich ik blij;
In leven en in dood waart Gij met mij!

Gebed



Zingen: Joh. de Heer33:1,2,3

Daar ruist langs de wolken

een lief'lijke Naam,

Die hemel en aarde verenigt tezaam

Geen naam is er zoeter en beter voor 't hart
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die Naam nog niet?

Die Naam draagt mijn Heiland,

mijn lust en mijn lied

Die Naam is naar waarheid

mijn Jezus ook waard,

Want Hij kwam om zalig te maken op aard;
Zo lief had Hij zondaars,

dat Hij voor hen stierf,

Genade bij God door Zijn zoenbloed verwierf.
Kent gij, kent gij die Jezus niet,

Die, om ons te redden, de hemel verliet?

Eens buigt zich ook alles

voor Jezus in 't stof,

En d' Engelen zingen voortdurend Zijn lof.
O mochten w' om Jezus

verheerlijkt eens staan,

Dan hieven wij juichend de jubeltoon aan:
Jezus, Jezus, Uw Naam zij d' eer,

Want Gij zijt der mensen en Engelen Heer!

Zegen
Instructies door begrafenisondernemer

Bij het uitdragen klinkt orgelspel



