Liturgie voor de morgendienst op zondag 19 november 2023,
in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela

Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30
Ds. S.P. Roosendaal Ds. S.P. Roosendaal
Schriftlezing: (HSV) Schriftlezing: (HSV)
Richteren 16: 1-3 Handelingen 9: 1-9

Mededelingen
= Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar E.

Hulzebos en worden weggebracht door Klasina Wubs.

= Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De
tweede collecte is bestemd voor de bloemencommissie.

=  Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag is het de laatste zondag van
de maand. Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud
van de gebouwen.

= Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het
thema van vanmiddag is “Wees blij” n.a.v. Filippenzen 4:4-9 .

Mededelingen D.V.
=  Zondag 26 november: Volgende week zondag, eeuwigheidszondag, beginnen
de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. In de morgendienst hoopt ds. J.R.
Bulten voor te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Admiraal voor te
gaan.




Welkom & Mededelingen

Aanvangslied (staande): Ps. 24:2,3en 5

Wie mag Gods tempel binnengaan?
Wie kan er op zijn hoogte staan?
Wie zal Hem op zijn berg vereren?
Hij die een zuiver leven leidt,

die leugens en bedrog vermijdt

en nooit een valse eed zal zweren.

Kom, poorten, hef je oude boog!
Maak nu de doorgang wijd en hoog;

geef ruimte aan de grote koning.

Stil gebed (staande)

Aan hen die eerlijk zijn en echt

doet God, hun redder, altijd recht.
Zijn zegen zullen ze ontvangen.

Dit is het volk dat Hem verwacht;

zij vormen Jakobs nageslacht,

de mensen die naar Hem verlangen.

Wie is die vorst vol majesteit?
De HEER die hemellegers leidt.
Hij komt vol glorie naar zijn woning.

Woord van verwachting en groet namens God (staande)

Samenzang: Opwekking 638 ‘Prijs Adonai’

Wie is als Hij?

de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.

Bergen buigen neer,

de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.

Wie is als Hij?

de Leeuw maar ook het Lam,
gezeten op de troon.

Bergen buigen neer,

Gebed
Lezing van de Wet

Samenzang: Ps. 119: 61 en 66 (LvdK)

Refrein: Prijs Adonai,
wanneer de zon opkomt
totdat zij onder gaat.
Prijs Adonai,

alle naties van de aard’,
alle heiligen; aanbid Hem.

de zee verheft haar stem
voor de allerhoogste Heer.
(refrein)

Zie hoe mijn vijand mij naar 't leven staat,

hoe vorsten mij vervolgen zonder reden.

Mijn vreugd is dat uw woord mij niet verlaat,
mijn hart vindt daarin overvloed van vrede.

Ik die de leugen en het onrecht haat,

heb steeds de liefde voor uw wet beleden.



Geef leven aan mijn ziel, wees Gij mijn lied,
geef dat ik eeuwig U mag toebehoren.
Onthoud mij uw getuigenissen niet.

Ik was een schaap en had de weg verloren.
Zoek, HEER, uw knecht. Ik hoor wat Gij gebiedt.
Gij hebt mij immers tot uw dienst verkoren.

Schriftlezing: Richteren 16: 1-3
Kindermoment

Kinderlied: God heeft een plan met je leven. (kinderen naar oppas)

God heeft een plan met je leven, Hij doet meer dan je kan bidden,
je bent hier met een doel. Hij is groter dan je denkt.
Geloof het diep van binnen, Ik weet dat Hij je helpt,

't is meer dan een gevoel. ik weet dat Hij je kent.

Dus stap uit je boot, in een moeilijke tijd:

durf op water te lopen. God is trouw.

Vraag God om hulp

en de hemel gaat open. Halleluja, halleluja.

Wees maar niet bang, Halleluja, halleluja.

Hij is altijd bij jou. (2x)

In de storm, in de strijd,
Verkondiging: ‘Opstandingskracht in Gaza’

Samenzang: Zingende Gezegend 154: 1 en 3 (Wijs: Ps. 118)

God dank, er is een deur ontsloten, Eens zullen alle bergen scheuren,
geef aarde, geef uw doden prijs! eens breken alle rotsen stuk,

Zie, aan het kruishout: Jonge loten, dan worden graven open deuren,
hier wordt een graftuin paradijs. poorten naar straten van geluk;
ZIng halleluja, open aarde, zingende zullen zij daar lopen
Zing halleluja, donker graf - die uit hun graven zijn gegaan:
geloof wat God u openbaarde: de hemel doet de aarde open -
Hij neemt de dood het leven af. Christus is waarlijk opgestaan!
Dankgebed

Inzameling van de gaven (de kinderen worden van de oppas gehaald)



Slotzang (staande): Opwekking 832 ‘Jezus Overwinnaar’
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw.

Want U bevrijdt en geeft leven.

Elke storm verstilt door de klank van Uw stem.

Alles buigt voor Koning Jezus.

U bent de held die voor ons strijdt.

U baant de weg van overwinning.

Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer.
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Voor eeuwig is Uw heerschappij.

Uw troon staat onwankelbaar.
Ongeévenaarde kracht ligt in Uw grote Naam.
Jezus, Overwinnaar!

De duisternis licht op door U.

De duivel is door U verslagen.

Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven?
Jezus leeft en ik zal leven!

De schepping knielt in diepst ontzag.

De hemel juicht voor onze Koning.

En de machten van de hel weten Wie er regeert:
Naam boven alle namen, Hoogste Heer.

Naam boven alle namen.
Naam boven alle namen.

Naam boven alle namen.

Zegen (staande)



