
Liturgie voor de middagdienst op zondag 19 november 2023, 
 in de Christelijke Gereformeerde kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 

Ds. S.P. Roosendaal Ds. S.P. Roosendaal 
Schriftlezing:  (HSV) 
Richteren 16: 1-3 

Schriftlezing: (HSV) 
Handelingen 9: 1-9 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: Vandaag gaan de bloemen, als groet van de gemeente, naar E. 

Hulzebos en worden weggebracht door Klasina Wubs. 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de bloemencommissie. 
▪ Collecte voor onderhoud: Volgende week zondag is het de laatste zondag van 

de maand. Bij het uitgaan van de kerk is er een collecte voor het onderhoud 
van de gebouwen.  

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is “Wees blij” n.a.v. Filippenzen 4:4-9 .  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 26 november: Volgende week zondag, eeuwigheidszondag,  beginnen 
de diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. In de morgendienst hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. Tijdens de middagdienst hoopt ds. J. Admiraal voor te 
gaan.  

 

Welkom 
 
Aanvangslied (staande): Ps. 138: 2 en 4 OB 
Door al uw deugden aangespoord, 
hebt Gij uw woord 
En trouw verheven. 
Gij hebt mijn ziel op haar gebed, 
verhoord, gered, 
haar kracht gegeven. 
Al 's aardrijks vorsten zullen, HEER, 
uw lof en eer 
Alom doen horen, 
wanneer de rede van uw mond , 
op 't wereldrond, 
hun klinkt in d' oren. 
 

Als ik, omringd door tegenspoed, 
bezwijken moet, 
schenkt Gij mij leven. 
Is 't, dat mijns vijands gramschap brandt, 
uw rechterhand 
Zal redding geven. 
De HEER is zo getrouw als sterk, 
hij zal zijn werk 
Voor mij volenden, 
verlaat niet wat uw hand begon, 
o Levensbron, 
wil bijstand zenden. 

Stil Gebed (staande) 
Woord van verwachting en groet namens God (staande) 
 



Samenzang: Opwekking 847 ‘Onze Schuilplaats’ 
Er is hoop die groter dan de dood is, 
er is leven, sterker dan het sterven. 
Er is licht dat niemand ooit kan doven, 
er is liefde die nooit teleur zal stellen. 
 
 

Er is vrede, ver voorbij de onrust, 
er is blijdschap, dieper dan de tranen. 
Er is sterkte, zelfs in onze zwakte, 
er is trouw die ons niet zal verlaten. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 

 
Refrein 1: Dus richten wij onze harten 
naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij 
loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan 
roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is 
God. 

Er is troost die sterker dan de pijn is, 
er is vreugde, groter dan ons lijden. 
Er is antwoord, midden in de twijfel, 
overwinning, dwars door al ons 
strijden. 
Onze hulp en onze verwachting is in U, 
voor eeuwig. 

 
Refrein 2: 
Dus richten wij onze harten naar boven, 
vertrouwen wij op de God die wij loven. 
Niemand die ons uit uw handen kan roven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
Tot aan de dag dat U bij ons komt wonen, 
en alle tranen voor altijd zal drogen, 
is het uw Geest die ons helpt te geloven, 
een machtige rots, onze schuilplaats is God. 
 
Onze hulp en onze verwachting is in U. (3x) 
Voor eeuwig. (Refrein 2) 
 
Gebed bij de opening van de Schriften 
 
Schriftlezing (HSV): Handelingen 9: 1-9 
 
Samenzang: Ps. 32: 2 en 3 DNP 
Toen ik was vastgelopen in mijn zonden 
kwam ik tot inkeer; ik zei onomwonden: 
‘O HEER, ik was ontrouw, vergeef het mij’ – 
mijn schuldenlast verdween, U sprak mij vrij. 
Laat allen die zichzelf aan U verbinden, 
U zoeken, HEER, zolang U zich laat vinden. 
U bent mijn schuilplaats, onheil raakt mij niet; 
ik juich het uit omdat U redding biedt. 
 



‘Mijn raad helpt jou om richting te bepalen. 
Ik zie je gaan, Ik laat je niet verdwalen. 
Verzet je niet zoals een paard dat doet, 
zoals een ezel die men dwingen moet.’ 
Wie kwaad doet kampt met onheil en gevaren, 
maar wie op God vertrouwt, zal Hij bewaren. 
Rechtvaardigen, verheug je in de HEER, 
Oprechten, zing het uit en breng Hem eer.  
 
Verkondiging: ‘God spreekt vervolgers tegen’ 
 
Samenzang: Opwekking 760 ‘Wie vrees ik nog?’ 
U hoort mij als ik bid, 
verdrijft mijn duisternis. 
Al vliegt de nacht mij aan, 
het daglicht breekt zich baan. 
Wie vrees ik nog? 
 

U trapt de vijand plat 
onder mijn voeten, God. 
Al valt de strijd mij zwaar, 
U bent mijn schild en zwaard. 
Wie vrees ik nog? 

Refrein: Ik weet wie voor mij uit gaat 
en standhoudt achter mij: 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 

De Heerser van de eeuwen, 
U bent een vriend van mij! 
God van de hemellegers, 
U voert de strijd voor mij. 

 
Mijn kracht is in uw naam, 
de naam die redden kan. 
O God, die mij bevrijdt, 
U overwint altijd! 

Wie vrees ik nog? 
Wie vrees ik nog? 
(Refrein) 

 
Geen wapen van de vijand houdt 
stand.      ) 
U houdt de wereld in uw hand.             
 ) 
Ik houd mij vast aan wat U belooft;       
 ) 
U bent trouw, Heer.                        ) 2x 
U bent trouw, Heer.                        ) 
U bent trouw, Heer.                        ) 

(Refrein 2x) 
God van de 
hemellegers, 
U voert de strijd voor 
mij. 
 
 
 

 
Dankgebed 
Inzameling van de gaven (kinderen terug van oppas) 
  



Kinderlied: ‘We zullen opstaan’ 
Wij zullen opstaan 
en met Hem meegaan 
straks als Jezus terugkomt. 
Wij zullen opstaan 
en met Hem meegaan 
als Jezus komt. 

Blijf niet treuren, 
zit niet bij de pakken neer. 
Sikkeneuren 
helpt je toch niet meer. 
't Zal gebeuren, 
dan komt de Heer, de Heer. 

 
Geloofsbelijdenis (staande) 
 
Slotzang (staande): Gez. 429: 1 en 3 LvdK 
Wie maar de goede God laat zorgen 
en op Hem hoopt in 't bangst gevaar, 
is bij Hem veilig en geborgen, 
die redt Hij godlijk, wonderbaar: 
wie op de hoge God vertrouwt, 
heeft zeker op geen zand gebouwd. 
 
Treed vrolijk voort op 's Heren wegen, 
neem zijn gebod getrouw in acht. 
't Wordt eindlijk alles u ten zegen, 
wanneer gij daarop biddend wacht. 
En wie gelovig op Hem ziet, 
weet zeker, Hij verlaat ons niet. 
 
Zegen (staande) 


