
LITURGIE  
  

op zondag 3 december 2023 in de  
Christelijke Gereformeerde Kerk te Nieuwe Pekela 

 
Morgendienst: 09:30 uur Middagdienst: 14:30 

Prof. Dr. G.C. den Hertog Prof. Dr. G.C. den Hertog 

Schriftlezing:  (HSV) 
2 Koningen 2:1-18 
Maleachi 4:5-6 

Schriftlezing: (HSV) 
Psalm 72  
1 Timotheüs 2:1-6 

Mededelingen  
▪ Bloemengroet: De bloemen gaan vandaag, als groet van de gemeente, naar T. 

Brouwer en worden weggebracht door Yvonne Veldkamp 
▪ Inzameling van de gaven: De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De 

tweede collecte is bestemd voor de kerkelijke kassen 
▪ Collecte voor de zending: Vandaag is het de eerste zondag van de maand. Bij 

het uitgaan van de kerk is er een collecte voor de zending. 
▪ Aanschaf collectebonnen: Maandag 4 december bent u weer in de 

gelegenheid om collectebonnen aan te schaffen in het gebouw. De 
penningmeester zit voor u klaar tussen 18.30 uur en 19.00 uur 

▪ Zondagsschool: Vanmiddag is er weer zondagsschool in zaal 1 en 3. Het 
thema van vanmiddag is “De geboorte van Jezus aangekondigd’. N.a.v. Lucas 
1: 5-25  

 
Mededelingen D.V. 

▪ Zondag 10 december: Volgende week zondag, tweede advent, beginnen de 
diensten om 09.30 uur en 14.30 uur. Tijdens beide diensten hoopt ds. J.R. 
Bulten voor te gaan. Op deze zondag vieren wij als gemeente het Heilig 
Avondmaal.  

 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied (staande): Opwekking 167 Samen in de Naam van Jezus 
Samen in de naam van Jezus 
heffen wij een loflied aan, 
want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 

Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt, 
en de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 

 



Prijst de Heer, de weg is open 
naar de Vader, naar elkaar. 
Jezus Christus, Triomfator, 
mijn Verlosser, Middelaar. 
Vader, met geheven handen 
breng ik U mijn dank en eer. 
't Is uw Geest die mij doet zeggen: 
Jezus Christus is de Heer! 
 
Stil gebed (staande) 
Woord van verwachting en groet namens God (staande) 
 
Samenzang: Psalm 98:1,2 De Nieuwe Psalmberijming 
Zing voor de HEER, om Hem te eren, 
want Hij heeft wonderen verricht. 
Hij wist met kracht te triomferen; 
zijn recht kwam stralend aan het licht. 
Hij wilde zich in liefde buigen 
naar Israël, dat met Hem leeft. 
De hele wereld is getuige: 
Hij is het die verlossing geeft. 
 

Juich, aarde, om de HEER te prijzen. 
Speel op je harp, bazuin het uit. 
Laat je trompet Hem eer bewijzen. 
Zeeën en aarde, jubel luid! 
Laat alle bergen vrolijk zingen; 
rivieren, klap bij het refrein. 
De HEER komt ons met recht 
omringen. 
Zijn oordeel zal rechtvaardig zijn. 

 
Gebed 
Lezing van de Wet  
 
Samenzang: Gezang 126:1,2,3  
Verwacht de komst des Heren, 
o mens, bereid u voor: 
reeds breekt in deze wereld 
het licht des hemels door. 
Nu komt de Vorst op aard, 
die God zijn volk zou geven; 
ons heil, ons eigen leven 
vraagt toegang tot ons hart. 
 

Bereid dan voor zijn voeten 
de weg die Hij zal gaan; 
wilt gij uw Heer ontmoeten, 
zo maak voor Hem ruim baan. 
Hij komt, bekeer u nu, 
verhoog de dalen, effen 
de hoogten die zich heffen 
tussen uw Heer en u. 

Een hart dat wacht in ootmoed 
is lieflijk voor de Heer, 
maar op een hart vol hoogmoed 
ziet Hij in gramschap neer. 
Wie vraagt naar zijn gebod 
en bidden blijft en waken, 
in hem wil woning maken 
het heil, de Zoon van God. 
 



Schriftlezing: 2 Koningen 2:1-18 en Maleachi 4:5-6 
 
Samenzang: Psalm 78:1,2  
Mijn volk, ik ga geheimen openleggen. 
Wend nu het oor tot wat ik u zal 
zeggen. 
Verborgenheden wil ik openbaren, 
een van oudsher ons doorgegeven 
mare, 
roemrijke daden door de Heer 
volbracht, 
zijn grote wondren en zijn grote 
kracht. 

Laat ons wat onze vaderen vertelden 
doorgeven en aan onze kindren 
melden. 
't Getuigenis aan Israël geschonken, 
het heil dat van de hemel heeft 
geklonken, 
het is een licht dat ons ten leven leidt, 
- 
ons en alwie door ons wordt ingewijd. 

 
Schriftlezing: Lucas 1:5-23 
 
Samenzang: Psalm 78:3 
O Heer, hoezeer onwillig en weerbarstig, 
ontrouw van geest, van harte onstandvastig 
is het geslacht dat zich op U niet richtte, 
dat niet volbracht waartoe Gij het verplichtte, 
uw daden en uw tekenen vergat 
die Gij de vaderen bewezen had. 
 
Kindermoment & kinderlied: Lees je Bijbel, bid elke dag… 
(na het lied worden de kinderen naar de oppas gebracht) 
 
Verkondiging: Lukas 1:17 
 
Samenzang: Gezang 67:1,2,3 
God zij geloofd uit alle macht, 
Hij komt zijn volk bevrijden 
en heeft aan Israël gebracht 
verlossing in zijn lijden. 
Hij heeft zijn teken opgericht: 
verheffing van het aangezicht 
voor heel het huis van David, 
zoals voorlang geschreven stond 
heeft Hij gedacht aan zijn verbond, 
zo doet Hij ons herleven. 
 

Bevrijding uit de vijandschap 
de hand van die ons haten, 
gelijk Hij eens gezworen had 
Abraham onze vader, 
opdat wij in rechtvaardigheid 
de Here God zijn toegewijd 
ons leven lang op aarde. 
Zo zult gij voor de Heer uitgaan, 
een stem die Hem de toegang baant: 
bereidt Hem alle wegen! 

Gij zijt de stem der profetie 
sprekend van mededogen, 
want eens zal ieders oog Hem zien: 
de Opgang uit den hoge. 



Gezegend zij de dageraad 
het licht dat weldra schijnen gaat 
voor wie in duister kwijnen. 
Hij zal de schaduw van de dood 
beschamen met zijn morgenrood. 
Op aarde daalt de vrede! 
 
Formulier viering Heilig Avondmaal 
 
Samenzang: Gezang 127:1,2 
Gaat, stillen in den lande, 
uw Koning tegemoet, 
de intocht is ophanden 
van Hem die wondren doet. 
Gij die de Heer verwacht, 
laat ons vóór alle dingen 
Hem ons hosanna zingen. 
Hij komt, Hij komt met macht. 
 

Vat moed, bedroefde harten, 
de Koning nadert al. 
Vergeet uw angst en smarten, 
daar Hij u helpen zal. 
Er is weer nieuwe hoop: 
Hij noemt u zijn beminden, 
in 't woord laat Hij zich vinden, 
in avondmaal en doop. 

Dankgebed  
 
Inzameling van de gaven 
(de kinderen worden van de oppas gehaald) 
 
Slotzang (staande): Psalm 79:5 
O Heer, wij zijn het volk door U verkoren, 
wij zijn de schapen die uw roepstem horen, 
Gij, onze herder, zult ons veilig leiden 
aan stille waatren en in groene weiden. 
Geslacht meldt aan geslacht 
uw goedheid en uw kracht, 
de grootheid van uw daden. 
Zo gaat een blinkend spoor 
van lof de eeuwen door. 
Wij prijzen uw genade. 
 
Zegen (staande) 

 

 

 

 

 

 

Wij willen Jezus uitstralen door liefdevol te getuigen 


